
Enkele gedachten over de tijd waarin wij leven. 
Het is inmiddels maart en alles komt weer tot leven. In de natuur spruit alles uit en wat is
het mooi om dat te zien gebeuren. Al dat nieuwe leven is iets om je over te verwonderen.
Maar we leven ook in een tijd waar veel gebrokenheid is, helaas. Onderweg hoor je dat
ook: mensen maken zich zorgen over het wereldgebeuren waarin zoveel verwoesting is.
Waar gaat het heen? Je zou bijna het zicht op het mooie kwijt raken. 
Laten we hopen en bidden dat het goede zal overwinnen! 
Over nieuw leven gesproken. In maart is het óók de 40 dagen tijd, de 40 dagen vóór
Pasen. Een tijd van bezinning en omzien naar elkaar. Op Pasen vieren we de opstanding
van onze Heer en Heiland. Hij heeft de dood overwonnen. 
Wat er aan vooraf ging was de weg naar Goede Vrijdag, waar Jezus aan het kruis op
Golgotha de zonde van de wereld en ieder mens op zich genomen heeft! Dat is een
onvoorstelbaar groot offer dat Jezus gebracht heeft. Daar mogen we intens dankbaar voor
zijn. Het is bijna niet te bevatten. 
En Jezus zei zelf: ”Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Het nieuwe leven met Hem,
die alles op zich genomen heeft opdat wij zouden leven. Een nieuw leven. Als je dát beseft
is dat hetgeen dat je elke dag troost en rust mag geven op de levensweg die we in deze
wereld gaan. 

Allen een gezegende tijd toegewenst!

VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE 

J A A R G A N G  6  # 3

N I E U W  L E V E N
Door: Symen van der Meulen

Nieuwsbrief maart



22 maart     Cees Fraanje
28 maart     Themamiddag: Paasbakjes maken
29 maart     Joël Treuren  jongerendienst
3 april          19.00 uur Goede Vrijdag  Avondmaal
5 april          Pasen  met Rogier van Splunter
12 april        Charles Groot

B I J E E N K O M S T E N  M A A R T  &  A P R I L

Agenda 

D A T  I S  G E E N  W E T  V A N  M E D E N  E N
P E R Z E N .  

Bijbels spreekwoord

Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf
een bevelschrift dat onveranderlijk is, naar de wet
der Meden en Perzen die niet kan worden
herroepen.
Daniël 6: 9, 13 Esther 1:1

Om aan te geven dat een bepaald besluit of een
bepaalde regel niet voor altijd geldt, maar
veranderd kan worden als het nodig is, zeggen we:
het is geen wet van Meden en Perzen. 
In Babel was het woord van de koning wet. In het
Medio-Perzische rijk kon echter zelfs de koning een
we niet veranderen, wanneer die eenmaal
aangenomen was. Darius was een goede
regeringsleider, maar hij had één fataal zwak punt:
trots. Door een beroep te doen op zijn ijdelheid,
konden de mannen Darius zo bepraten dat hij een
wet ondertekende die hemzelf 30 dagen lang tot
god maakte. Iedereen moest zich aan deze wet
houden, zelfs Daniël. Ook in het boek Esther, was
de boodschap van Haman verzegeld met de ring
van de koning en kon niet worden herroepen, zelfs
niet door de koning zelf. Dit was ook zo’n beroemde
wet van Meden en Perzen.

De bidstond voor die vervolgde broers en zussen
en Israël is vanaf nu op de eerste donderdagavond
van de maand, dus komende maand op 2 april
vanaf 19:45 uur.
Voor aanmelding: 06-13489689 - Maaike vd Berg

Door: Gerlien Kaemingk



Voer voor herkauwers 

22 februari 2026 Henri van Dijk
“Wat een poppenkast”
Marcus 2:14-17

Met het zicht op een drietal heuse poppenkastpoppen lijkt onze wereld wel een poppenkast.    
Wat is echt? Toch kunnen we ook dichtbij huis blijven: Hoe echt zijn wij? 
Doen we ons niet gemakkelijk beter voor dan we zijn?
Levi, de tollenaar, nodigde behalve Jezus, veel gasten uit wat hem op kritiek kwam te staan 
van de wetgeleerden. Eet Jezus met zulke zondaren? Is de kerk echter ook niet vaak een eliteclub,
is iedereen daar wel welkom?
Zie dan de geloofshelden in het Oude Testament: Abraham, Mozes en David, die alle
drie hun donkere kanten hadden, net als Johannes de Doper, Petrus en Thomas in het 
Nieuwe Testament.
Indrukwekkend was het lied van Eline van Dijk dat we hoorden: “Je mag ook verliezen”
Door bekering is er altijd verandering mogelijk, omdat we ons mogen laten vullen door Gods
Geest! Aan een poppenkastpop zonder hand heb je immers niets.

8 maart 2026 Jan Simmering 
“Vertrouwen”
Psalm 27

Deze Psalm van David van 3000 jaar geleden liet het vertrouwen van David zien in zijn God, het is
echter ook een beeld Jezus Zijn vertrouwen op Zijn Vader 1000 jaar later. Hoe is nu ons
vertrouwen in onze God?
David was vaak omringd door zijn vijanden en Jezus werd door zijn vrienden in de steek gelaten
en ook wij kunnen ons zo kwetsbaar voelen. David noemde in Ps. 27:1 “De HEERE zijn licht en heil,
zijn levenskracht waardoor hij niet hoefde te vrezen en bang te zijn” 
Ook wij kunnen in alle moeiten en zorgen de Heer vertrouwen. Ons vertrouwen in God en mensen
kan echter zo beschadigd zijn. “Wacht daarom op de Heer, wees sterk en Hij zal je hart sterk
maken, ja wacht op de Heere” Ps. 27:14. Stel je vertrouwen op de Heer je God! Maranatha.

door Bram en Maaike van den Berg



Laat je hart spreken 



THEMAMIDDAG 28 MAART

Wat als ik breek
Wat als ik niet kan zijn wat jij van mij verwacht

        Wat als ik niet in het perfecte plaatje pas          
Mag ik er dan zijn? 

Wat als ik faal
Wat als ik niet meer waarmaak waar ik ooit voor stond

                               Waar ik op hoopte ligt in scherven op de grond                                                   
Mag ik er dan zijn? 

Je mag ook verliezen, Je mag ook verliezen
Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn 

Zo hard gestreden, gesmeekt en gebeden                    
Laat het maar los nu, en kom maar bij mij 

Ben ik genoeg?
Ook als ik nooit meer het succesverhaal zal zijn 

Wat als de pijn in mij een leven lang niet slijt                        
Is het dan goed 
Mag ik nog mee?

Als ik niet snel genoeg de antwoorden weer weet
Kun ik nog held zijn als de moed me steeds ontbreekt

Is dat ok? 
Hier is een plek, voor dwalers en falers

Hier is een plek, voor als het mislukt
Kom als je moe bent, verward en verslagen

Hier is een plek, Hier vind je rust

Op zaterdagmiddag 28 maart organiseren we weer een themamiddag die in het teken
zal staan van het maken van Paasbakjes. We beginnen om 14.30 uur en de middag zal
worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met soep en broodjes. Wilt u die
middag aanwezig zijn dan graag aanmelden via onderstaande link dan weten we op
hoeveel mensen we kunnen rekenen voor het eten. De Paasbakjes worden in de
jongerendienst van 29 maart uitgereikt. Komt u ons ook helpen op 28 maart?

Laat je hart spreken 

door Eline: Je mag ook verliezen      

https://youtu.be/0FLsVFuomlE?si=cf4TSAYKgoZoqGIM

deschakel2017@hotmail.com

https://youtu.be/0FLsVFuomlE?si=cf4TSAYKgoZoqGIM
mailto:deschakel2017@hotmail.com


Laat je hart spreken 

“Wees niet bezorgd” zegt Jezus. Wat moeten wij met zulke woorden? Wat wil dat
imposante gedeelte van het Bijbelboek Matth. 6 ons werkelijk zeggen? 

Jezus zegt deze woorden tegen zijn leerlingen. 
Leerlingen, discipelen, een kleine gemeente die bij het volgen van Jezus zich in
een hachelijke situatie bevinden. 

En wat staat ze dan veel te wachten. Hun opgeven en loslaten van alles, hun
eenzaamheid, hun armoede en hun zorgen, hun vervolging en veroordeling. 
Tegen hen zegt Jezus: “ Mensen, dit voor onderweg – het zal je allemaal niet
gemakkelijk vallen, maar wees niet bezorgd!” 

En ineens krijgen deze woorden voor de volgelingen van Jezus een nieuwe
diepte. Ja, maar wel mensen met wie iets groots is gebeurd. Mensen die ergens
voor gekozen hebben: voor het meegaan met deze man, Jezus! Mensen die iets
als een bevrijding hebben ondergaan uit een leven dat vast zat aan alle oude
dingen, van eer, macht, geld en je eigen ik. Mensen die iets ontdekten, en ze
ontdekten er steeds meer van, van een andere wereld, van een nieuwe rijkdom,
van een toekomst, een zin voor hun leven, iets om je er helemaal aan te geven. 

Ze stonden niet zo vast in hun schoenen. Ze zagen het echt niet helemaal zitten.
Maar er was iets in hun leven gekomen! En daardoor veranderde heel hun
bestaan. Zij hadden God, de Vader van Jezus Christus de eerste plaats in hun
leven gegeven. Ze wilden Zijn wensen opvolgen en Hem dienen en Hem in alles
voorrang verlenen. Daarom werden zij volgelingen en leerlingen van Jezus. Zij
hadden de blijde boodschap en de belangrijkheid hiervan ontdekt.

Wat is echt belangrijk, voor u en voor mij? 

Mensen, dingen, doelen en andere verlangens strijden allemaal om voorrang. Elk
ervan kan God heel gemakkelijk van de eerste plaats verdringen, als je er niet
bewust voor kiest Hem de eerste plaats op elk gebied van je leven te geven. Het
ja zeggen tegen de woorden van Jezus, kan ook uw leven opeens veranderen.
Het kan ook uw leven meer inhoud geven. 
Ook u zult dan misschien zeggen: “Er is iets groots met mij gebeurd.” 
Het lijkt op het verhaal over de leerlingen van Jezus. De leerlingen, onderweg
met Jezus! 

Ook u en ik zijn onderweg en klinken de woorden naar u en mij door: “Mensen,
dit voor onderweg, het zal je allemaal niet gemakkelijk vallen, maar wees niet
bezorgd!”

Ter overdenking: “Bezorgdheid” 

door Piet Piersma



MAF is een zendingsorganisatie, ontstaan na de tweede wereldoorlog en gestart door piloten
die hadden ontdekt wat er mogelijk is met luchtvaart. Dat je vliegtuigen kunt gebruiken om het
evangelie te brengen in plaats van oorlog. De zendingsopdracht vertelt ons: "tot het uiterste
der aarde", dus dat gaat over de onbereikbare gebieden van deze aarde. Mensen in alle
uithoeken, hoe moeilijk ze ook te bereiken zijn, maar het is onze opdracht om ze te bereiken
met de liefde van Christus. En dus is dat waar MAF al sinds het prille begin mee bezig is. 

De visie van MAF (Mission Aviation Fellowship) is om mensen in moeilijk bereikbare gebieden te
zien veranderen door de liefde van Christus. Dat doen we door samen te dienen en deze
mensen te verbinden met hulp en het Evangelie door middel van het inzetten van vliegtuigen en
communicatiemiddelen. 

MAF gebruikt kleine vliegtuigen om die gebieden bereikbaar te maken voor het evangelie, en
dat doen we door het vervoeren van mensen en goederen, als partner van meer dan 1500
kerken en organisaties die in die gebieden willen werken. Voor veel van deze organisaties is
MAF essentieel voor de bevoorrading, maar ook als ze moeten evacueren als de situatie
onveilig wordt. Zo is MAF een onmisbare schakel om op die plekken te werken. Soms kan een
vliegtuig van MAF een reis die over land dagen kan duren, overbruggen in 45 minuten. MAF kan
bij medische noodsituaties mensenlevens redden doordat met het vliegtuig goede zorg
bereikbaar wordt. En soms draaien we de zaken om en vliegt MAF de zorg, dokters, tandartsen,
verplegers, naar de gebieden toe waar bijna geen zorg is. 

Het werk van MAF gaat over zendingswerk (bijbelvertalingen), ontwikkelingshulp (landbouw,
ziekenhuizen, schoon water) medische hulp (evacuaties) en noodhulp bij rampen. Er zijn op al
deze gebieden projecten die je kunt ondersteunen https://www.maf.nl/over-ons/onze-
projecten/

120 vliegtuigen in meer dan 30 landen wereldwijd brengen dagelijks hoop, hulp en heling in de
naam van Jezus aan mensen die het hard nodig hebben. 

Meer informatie is te vinden op de site van MAF.nl
groet!

Marco Koffeman

 

Collecte  maart  "MAF"

https://www.maf.nl/over-ons/onze-projecten/
https://www.maf.nl/over-ons/onze-projecten/


diepgeworteld
N I E U W E  R U B R I E K

Door: Maaike van den Berg

Wegens tijdgebrek komt deze rubriek deze maand te vervallen. 
In het april nummer verschijnt les 2.

 Maaike heeft dit artikel gelezen en werd erdoor geraakt. Zij wil het graag met ons delen.



terugblik op kerst
Door: David C. de Jong

Uit herinneringen
Mijn naam is Johannes, ben de zoon van Zebedeus en Salomé en met mijn broer Jakobus
vormden wij een gezin. Wij woonden in het gebied van het meer Genezaret.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat wij vissers waren. We hoorden van het optreden van
Jezus en ook dat Jezus zowel Petrus, Andreas en Jakobus reeds tot zijn volgelingen had
aangemerkt. En zo kwam Jezus ook bij ons met de vraag Hem te volgen op zijn weg door het
Joodse land. Duidelijk met het doel de blijde boodschap te brengen aan het Joodse volk. Wij
hebben een aantal jaren met Jezus opgetrokken. Veel horen vertellen en uitleg gekregen
over het koninkrijk van God. En ook over het verlossingswerk waarvoor Jezus gekomen was.
Maar onze religieuze leiders van het volk hebben Jezus gevangengenomen en met veel
geschreeuw en valse aanklachten hem laten veroordelen door Pilatus tot de kruisdood.
Toen dachten ze allen, het Joodse volk en haar leiders, nu is het gedaan met deze man. Deze
Jezus is dood, ons treft geen blaam, wij moesten doen wat voor onze veiligheid en land
noodzakelijk was. Want als er oproer was ontstaan waren de Romeinen erg wreed en
zouden vele van het volk dit met de dood moeten bekopen. Dus beter zo, geen woord meer
aan vuil maken.
En toch, het is maar een gerucht, de volgelingen van deze Jezus vertelden dat hij was
opgestaan. Opgestaan uit de doden? Dat kan niet, deze bewering is een godslastering. Deze
volgelingen moeten worden opgepakt en daarmee de mond gesnoerd.
Deze Jezus en dood en daarmee basta!
En toch in de vroege ochtend is ook Petrus naar het graf gegaan, dit naar aanleiding van het
bezoek aan het graf door enkele vrouwen. En werkelijk, het graf was helemaal leeg.
Een paar engelen vertelden ons dat Jezus was opgestaan. En dat Jezus ons wenste te
ontmoeten. En dan gaan er vele dingen in een mensenleven gebeuren. Zo ook bij ons. Van
verbijstering, naar verbazing, naar verwondering. Vele zaken waarover Jezus ons vertelde
vallen op haar plaats. Hoe zal ik dit zeggen of onder woorden brengen.
“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” En wij, Petrus, Jakobus en ik,
hebben Zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enig geboren Zoon van de Vader,
vol van genade en waarheid. Mag ik het zo vertalen: “God had de wereld zo lief dat Hij Zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft”. U allen groetend, Johannes. Vrede zij u! 
 
Laten wij als geloofsgemeenschap en persoonlijk zo Goede Vrijdag en 
Pasen gedenken en vieren. JEZUS LEEFT!

Terugblik 
Enige tijd hebben wij het kerstverhaal gevolgd zoals dit in de Bijbel is beschreven en vrij
vertaald naar deze tijd anno 2025/2026. Met deze terugblik wil ik iemand voorstellen
die van dichtbij ons kan vertellen over dit gebeuren. En hoe hij die heeft ervaren en ons
wil meegeven. Graag wil ik het woord geven aan Johannes.



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

Puzzelhoek
Oplossing Februari: "Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten": 

Pasen
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