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Verder kijken dan de oppervlakte is dat zo vanzelfsprekend? Zelf ervaar ik dat het vaak
best moeilijk is. Er gebeurt zoveel om je heen wat jouw aandacht vraagt of trekt. Het kan
je het gevoel geven dat je geleefd wordt. Als je jong bent ervaar je dat vaak nog niet zo. Je
bent energiek en kunt de hele wereld aan. De dynamiek in ons leven is fascinerend en
bepalend in welke keuzes wij maken. 

Naarmate je ouder wordt verandert de dynamiek. Verandert onze houding of mening
maar dat zegt niet dat het goed of fout is. Met onze lichaamstaal geven we aan hoe wij
ons voelen. En onze zorgen uiten we soms in gesprekken. Worden die signalen over ons
welbevinden opgemerkt? Dat is maar de vraag. Als je iemand tegenkomt zeggen we
meestal “hoe gaat het” maar nemen we de tijd werkelijk te luisteren naar het antwoord?
Durven we door te vragen of zien we al tegen de problemen op die we aan moeten horen?

Het leven is niet altijd eenvoudig en gemakkelijk en mensen zijn vaak moeilijk te
doorgronden. 
Dat doet me denken aan de overdenking die wij op 8 febr. mochten horen over de brief
van Paulus aan Titus. Titus 1: 1 -16 Wat is waarheid!!!!

Lees de samenvatting van de overdenking in ‘Voer voor Herkauwers”.
Voor mij was de overdenking een boeiende les en een bemoediging.

VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE 

V E R D E R  K I J K E N  D A N  D E  O P P E R V L A K T E

Door: Jan Dijkman



22 februari 2026            Henri van Dijk, viering HA 
8 maart 2026                  Jan Simmering
 22 maart 2026               Cees Fraanje

B I J E E N K O M S T E N  F E B R U A R I  &
M A A R T

Agenda 

H E T  E N E  D O E N  E N  H E T  A N D E R E
N I E T  N A L A T E N .

Bijbels spreekwoord

Wee u huichelaar, want u geeft tienden van de munt, de
dille en de komijn, maar u hebt het gewichtigste van de
wet verwaarloosd; het oordeel en de barmhartigheid en
de trouw.
Mattheus 23: 23

Het is niet altijd of-of. Als er twee dingen te doen
zijn, dan moet je ze ook alle twee doen. We hebben
vaak de neiging om het ene te doen ten koste van
het andere, of in plaats van het andere, maar zo
hoort het niet. Als het gaat om de wetten van het
geloof, kunnen we ons soms ook zo gedragen.
Het is mogelijk te leven naar de letter van de wet,
maar toch de geest van de wet ongehoorzaam te
zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld zeer nauwkeurig tien
procent van ons inkomen geven aan God, maar nog
geen minuut van onze tijd uitrekken om anderen te
helpen.

De bidstond voor die vervolgde broers en zussen en
Israël is steeds de eerste woensdagavond van de
maand, dus komende maand op 4 maart vanaf
19:45 uur.
Waar het dan, is moeten we nog afspreken, bel mij
daarvoor op nr. 06-13489689 - Maaike van den Berg

Door: Gerlien Kaemingk



Voer voor herkauwers 

25 januari 2026 Reynoud Deen   
“Verlichte ogen zien een grotere God”
Lucas 11:33-36 

Hoe kijken we naar God en heeft de manier van kijken invloed op wat we zien?
God kennen is meer dan de bijbel lezen, meer dan theorie. Het is ook een zaak van het hart:
We liggen God na aan het hart .Om God goed te zien,moeten we leren te kijken. Dat lukt niet  
als we ons zicht laten blokkeren door problemen, of wanneer we kijken door een bril van
wantrouwen, teleurstelling of angst.
In Efeze 1:18 wordt gezegd ; het kennen van Hem, namelijk (met) verlichte ogen van uw verstand,
om te weten wat de hoop van Zijn Roeping is, en wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis
is van de heiligen.
De verlichte ogen veranderen niet direct de omstandigheden, maar ze veranderen ons hart. Ze
veranderen hoe we naar de situatie kijken. We zien niet alleen het probleem, maar ook Gods
aanwezigheid en kracht daarin. 
In Lukas 11 spreekt Jezus over een lamp die niet verborgen wordt, maar op de tafel staat. Het
probleem is vaak niet dat er geen licht is, maar dat ons oog verduisterd is.
Jezus had moeite met mensen die alleen de wonderen wilden, maar niet Hemzelf. Ze keken
wel, maar zagen niet echt. Ze zagen alleen wat ze wilden zien. Ze keken met een verduisterde
lens. Jezus spreekt over een enkelvoudig oog: een helder, gefocust zicht. Laat je blik op Jezus
niet vertroebeld zijn door omstandigheden of teleurstellingen. 
Vertrouwen opent onze ogen. Wantrouwen verduistert ze.

Door Judy van de Broek

8 februari 2026 Marco Koffeman
“Wat is de waarheid?”  Staan als kerk in deze tijd
Titus 1:1-16

Hoe sta je als kerk in deze tijd? 
En is waarheid niet subjectief, heeft ieder niet zijn eigen waarheid?
Titus, een leider op het eiland Kreta, krijgt een bemoedigende brief van Paulus om een integer
leider te zijn, 
in tegenstelling met de onbetrouwbare god Zeus. 
De waarheid van redding moet gebracht, toen en nu in een cultuur waaraan we ons niet
moeten aanpassen, ons van terugtrekken in onze eigen bubbel, maar waarin we mogen
getuigen van de waarheid. Dan leef je als ambassadeur omdat Jezus de waarheid is en Hij
zichtbaar wordt door je leven. Als voorbeeld kregen we het verhaal van vier studenten die
strandden in de woestijn en elk op zoek gingen naar water in de woestijn.

door Maaike en Bram v d Berg



PSALM 24

De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan,

 rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 

Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden.

God is hem zegenrijk nabij, 
in ‘t recht des Heren wandelt hij, 

de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht 

en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Laat je hart spreken 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/leid-mij-naar-uw-heiligdom-1

In het nieuwe jaar zijn we gestart om de bezoekers van de Schakel, die hun gegevens gedeeld
hebben, te betrekken bij de invulling van de liturgie. Een gemeentelid die het dichtst bij de
datum van de bijeenkomst jarig is of een jubileum viert, zal gevraagd worden een lied op te
geven, dat hij/zij mooi vindt, of betekenis voor hem/haar heeft. Dit zal degene doen, die de
liturgie voor die zondag maakt. Je kunt er zelf voor kiezen om met naam genoemd te worden
of iets anoniem aan te leveren. We houden dit bij op een lijst, zodat iedereen een keer aan de
beurt komt. Ben je dit jaar niet aan de beurt dan misschien volgend jaar. Mocht de uitvoering
van het lied niet geschikt zijn om via de geluidsinstallatie te laten horen, dan vragen we je om
een ander lied te kiezen. We hopen dat dit nog meer zal bijdragen aan de onderlinge
verbondenheid binnen de Schakel.

L I T U R G I E  C O M M I S S I E

Door:  Cisca, Gerlien, Jan Willem en Mariëtte

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/leid-mij-naar-uw-heiligdom-1


Lieve vrienden van De Schakel, 

Al vele jaren ken ik mijn broeder en vriend Ion Miron uit Moldavië. Hij is voorganger van een
Baptistengemeente bij Chisinau die erg actief is in haar eigen dorp en diverse steden. Onze
broeder is visionair ingesteld en heeft zijn gemeente toegerust om wanneer het kan het
evangelie te delen. Vooral de jeugd is erg betrokken en toegerust voor dit bijzondere werk. De
gemeente ziet ook om naar de allerarmsten door voedselpakketten uit te delen en door zieke
mensen kosteloos te ondersteunen met medicijnen en medisch consult. Vele keren per jaar
worden kinderevenementen georganiseerd met als doel dat zij jong in hun leven de Here Jezus
leren kennen.
Geregeld bezoeken mijn vrouw en ik samen met onze kinderen deze mensen om hen te helpen
in de bediening. 
Broeder Ion is niet alleen voorganger. Hij is veel opzichten krachtig in Gods Koninkrijk. Zo is hij
al meer dan 30 jaar toegewijd aan het praktische en geestelijke welzijn van kinderen. Veel
kinderen in Moldavië kunnen thuis niet bij hun ouders wonen door armoede, drankproblemen
van de ouders of andere tragische problemen. Aangegrepen door het verhaal van zijn eigen
moeder heeft hij in de afgelopen 30 jaar meer dan 60 private christelijke weeshuizen opgezet.
Dit deed hij door steeds echtparen uit verschillende gemeenten in te zegenen opdat zij een
warm, gelovig gezin zouden vormen. Zo kregen deze gebroken kinderen liefde en verzorging
terwijl zij intussen de Here Jezus leerden kennen. Hoewel hij de middelen er nooit voor had,
heeft God keer op keer mensen en organisaties op zijn pad gebracht die dit werk en ander werk
financieel mogelijk maakten. Toch is het nooit gemakkelijk geweest en komt het elke keer weer
aan op vertrouwen dat God zal voorzien. De kosten in Moldavië liggen namelijk erg hoog, ook
voor onze broeder en zijn gezin. 
Broeder Ion is een man van gebed die geleerd heeft enkel en alleen op God te steunen.
Bijzondere verhoringen heeft hij mogen meemaken en zijn bediening is overduidelijk een
bediening vanuit God en tot vrucht voor Hem.
Met de opbrengst van mijn spreekbeurten ondersteun ik mijn broeder en zijn gezin, want ze
hebben het financieel niet gemakkelijk. 
Ik ben erg blij met jullie warmtevolle omzien naar mensen in nood, en kan dan ook deze collecte
van harte bij jullie aanbevelen. Alvast heel hartelijk dank voor jullie liefde en gebed!
 
                                                           Met hartelijke groet,
                                                               Reynoud Deen 

Collecte  22 februari



.
Les 1 Diepe vrede als fundament 
Zonder geloofszekerheid geen groei

Richard Groenenboom beschreef in deze eerste les in zijn boek Diepgeworteld de volgende
ontmoetingen:
Laila is een Iraanse christen in Centraal-Turkije, waar zij in een conferentiezaal heel uitbundig
zingt met de handen in de lucht of klappend. Richard hoort van haar hoe haar leven in Iran was
vóór zij een jaar eerder tot geloof kwam. Al op jonge leeftijd verloor zij haar moeder en ook
overleed een broer. Nu zorgt voor haar vader en een nog thuiswonende broer. Altijd druk met die
zorg ervaart zij een enorme leegte in haar leven en ging op zoek naar vrede. Zij zocht die in de
Islam, ging zelfs naar Mekka, maar vond die rust niet. Bovendien viel ze in de armen van een
verkeerde man die er meerdere relaties op nahield. Toch duurt die relatie nog acht jaar, maar
haar gevoel van minderwaardigheid groeide alleen maar. Totdat zij een appje kreeg van verre
familie met de link naar een christelijk aanbiddingslied en de vraag om met hen daarover een
keer door te praten. Zo kwam Laila in aanraking met het evangelie, maar ervoer zij op een nacht
ook de duistere macht van demonen. Tien dagen na die enge nacht besluit Laila Jezus te volgen
en laat zij zich ook dopen. Zij beleeft haar geloof echter helemaal alleen, want vader en broer
weten niet dat Laila geen moslim meer is en dat zij op haar slaapkamer met de deur op slot haar
bijbel leest en bidt. Zo ervaart zij dat Jezus aanwezig is. 
Maar in Turkije geniet ze intens van broers en zussen terwijl haar vader en broer denken dat we
aan het shoppen is in Istanbul.

De tweede ontmoeting van Richard in zijn boek is met pastor Johnson Jauro in Nigeria. In zijn
eigen kerk wordt hij overvallen tijdens een gebedssamenkomt door de terreurorganisatie Boko
Haram. Zijn vrouw werd toen neergeschoten en overleed kort daarna met nog tien andere
gemeente leden. En toch worden deze pastor met een mede pastor bewaard voor
wraakgevoelens, ondanks alle verdriet en hoe heftig die overval ook was. Hoe bijzonder!!

Wat leren wij in het seculiere westen nu van deze vervolgde broers en zussen van ons?
- Groeien in geloof begint niet bij Bijbelstudie of kerkenwerk, maar bij de vrede van God.
- ⁠God geeft die vrede aan ieder die er om vraagt op grond van alleen het offer van Jezus. 
- ⁠Twijfel je over de vraag of God je die vrede wil geven? Dat komt door bolwerken in je denken, die
af gebroken moeten worden en dat kan alleen door het woord van God. (2 Kor. 10:4-5 en Ps. 10)
- ⁠God is goed, ondanks onze levensomstandigheden. Twijfel aan deze Waarheid zorgt voor het
wegebben van Gods vrede.

diepgeworteld
N I E U W E  R U B R I E K

Door: Maaike van den Berg



na de kerst
Door: David C. de Jong

Na binnenkomst van deze mannen komen de verhalen los. Deze personen komen uit een ver land
zeggen zij. Deze magiërs, sterrenkundigen, kregen door hun werk belangstelling over wat er in het
Joodse land was gebeurd. Zij werden geinformeerd in het paleis van koning Herodes dat er een
Koningskind geboren was in Israël. Na uitvoerige informatie bij de religieuze leiders werden zij
naar Bethlehem gestuurd. Dus daarom zijn we hier om het Kind te verwelkomen. Ook de
geschenken die wij hebben meegebracht hem aan te bieden.  Opmerkelijk dat het volk Israël dit
Kind niet verwachtte, maar dat heidenen uit een ver land moesten komen om Hem hulde te
brengen. Na dit eerbetoon gaan ze terug naar hun eigen land. Hun hart en mond vol van alles wat
zijn hadden meegemaakt. En Herodes dan?
Handenwringend en knarsetandend loopt Herodes door zijn paleiskamer. Die mannen, die
wetenschappers, zij hebben mij bedrogen! Woedend wordt hij, als het blijkt dat deze mensen
allang weg zijn, naar hun eigen land. Als hij erover nadenkt, dan…..
Herodes wordt steeds kwader en kwader. Maar wat gaan we doen? En zo wordt het plan gesmeed
om alle jongentjes tot de leeftijd van 2 jaar die in Bethlehem en omgeving wonen te doden. Dan
heb ik het zogenaamde Koningskind altijd te pakken, kan me niet meer ontglippen. Tevreden en
trots kijkt Herodes om zich heen, wie zou me wat!
Mijn positie is veiliggesteld en tevreden kan hij achteroverleunen.
Waarom zijn deze magiërs niet naar Herodes teruggegaan zoals was afgesproken.
Nadat zij Maria, Jozef en het kind hadden begroet, werden zij gewaarschuwd om niet terug te gaan,
want Herodes had een geheel ander plan met dit kind. Het moest vermoord worden om zo Gods
plan met de wereld te dwarsbomen, te verhinderen. 
Waar hebben wij dit meer gehoord en gelezen? Maar wat zien we daar? 
Jozef en Maria, ook zij hadden de mededeling gekregen om weg te gaan uit Bethlehem.
Daarom moesten zij meteen vertrekken. En daar liepen ze dan, en opnieuw vele kilometers naar
het zuiden, naar Egypte. Ook deze reis was vermoeiend, en niet alleen lichamelijk, maar ook in het
hoofd. Wat gebeurt er met ons, met dit kleine kind Jezus dat ons is toevertrouwd. Kan God dan niet
opnieuw wonderen doen? De Romeinse overheersing wegjagen. Als je in de Thora leest gebeurde
dat vroeger wel. Het Joodse volk heeft vele overwinningen behaald, met de hulp van God. Nu
moeten wij vluchten voor geweld. Het land verlaten, dat doet pijn, roept vragen op naar het
waarom. Teleurgesteld? Na al de mooie woorden en beloften is er steeds weer de vraag: waarom?
Na een lange tocht komen zij terecht in het noorden van Egypte. Zijn ze nu veilig en kunnen ze de
rust vinden die ook hen toebehoort? Ja, ze zijn veilig en Jezus kan opgroeien in een betrekkelijk
rustige omgeving. Totdat…………….?

Wordt vervolgd.

N A  D E  K E R S T  I S  E R  O O K  N O G  E E N  L A N G E  W E G  ( 8 )



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com
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Puzzelhoek

Maak hier de puzzel online

Oplossing januari: God heeft u in Christus vergeving geschonken"

Romeinen 2: 1-11

https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/vxWVWhRFLfsUjmAf8WWwWQJQvC0uLVTT.html

