NIEUWSBRIEF JANUARI

JAARGANG 6 #1

VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE

Door: Symen van der Meulen

OVER CONTRASTEN GESPROKEN

We zijn inmiddels weer aan een nieuw jaar
begonnen. Het jaar 2026 na de geboorte van Jezus,
maar dit jaar begint met grote contrasten. Wanneer
ik dit schrijf is Nederland veranderd in een
winterlandschap. Een prachtig landschap met
spelende kinderen in de sneeuw (even geen tablet
of mobiel) en trekken mensen er op uit om te
genieten van al het moois dat het sneeuwlandschap
te bieden heeft. Aan de andere kant moeten veel
mensen de weg op om naar hun werk te gaan en die
ondervinden veel last van de barre
weersomstandigheden met alle consequenties van
dien. Je kunt zomaar in de moeilijkheden en zorgen
komen. Dan nog maar niet gesproken over het
wereldgebeuren! De vrede is soms ver te zoeken.
06k in een mensenleven kunnen de contrasten
groot zijn. We leven in een wereld waar ieder mens
vreugde en verdriet kent.

Met Kerst vierden we de geboorte van Jezus, onze
Middelaar. Daar mogen we dankbaar voor zijn en
dat we de vrede met ons mee mogen dragen en
uitdelen. In de Bijbel komt de vredewens veel voor.
Paulus schrijft in zijn brieven vaak dat de vrede van
God op de gelovigen mag neerdalen. Jezus kent ons
ten diepste en wenst ons Zijn vrede toe. Dat mogen
we met ons meedragen op onze levensweg in
goede en moeilijke tijden. In Filippenzen 4:6-7 staat:
“wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u
nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal
de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
uw hart en uw gedachten in Christus Jezus
bewaren”. Dat we vandaar uit samen gemeente
mogen zijn, 66k in dit komende jaar!

Allen een gezegend jaar toegewenst en Gods
onmisbare nabijheid!



AGENDA

BIJEENKOMSTEN JANUARI &
FEBRUARI

25 januari 2026 Reynoud Deen
8 februari 2026 Wim Abrahamse
22 februari 2026  Henri van Dijk

4 februari 2026 Bidstond

De bidstond voor die vervolgde broers en zussen en
Israél is steeds de eerste woensdagavond van de
maand, dus komende maand op 4 februari vanaf
19:45 uur.

Waar het dan, is moeten we nog afspreken, bel mij
daarvoor op nr. 06-13489689 - Maaike van den Berg

BIJBELS SPREEKWOORD

Door: Gerlien Kaemingk

ALLES IS VERGEVEN EN VERGETEN.
Het Woord des Heren luidt:’ Ik zal hun ongerechtigheid

vergeven en hun zonden niet meer gedenken.’ Jeremia
31:34.

Deze woorden komen niet letterlijk zo uit de Bijbel,
maar ze zijn wel gebaseerd op de boodschap van
vergeving en verzoening zoals die overal in de
Bijbel verkondigd wordt.

Het gaat om totale, algehele vergeving. Niet om een
paar dingetjes. En er is niemand die er nog op
terugkomt. Het is alsof niemand het nog weet.
Want alles is vergeten en vergeven. Deze woorden
hebben altijd een toon van blijheid en opluchting.

In Micha 7:19 staat: ‘Opnieuw zult u zich over ons
ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze
zonden werpt u in de diepten van de zee'. De
zonden die God wegdoet, komen buiten ons bereik,
om nooit meer terug te komen. In Psalm 103:12
staat: "Zo ver het oosten is van het westen, zo ver
heeft Hij onze overtredingen van ons geplaatst.’
Wat een liefdevolle Hemelse Vader hebben wij, die
in Christus ons dit heeft aangeboden, als wij willen
leven naar Zijn wil.




-~ VOER VOOR HERKAUWERS

Door: Bram en Maaike van den Berg

25 december 2025 Bert Verkerk
“Wie het kleine niet eert, ..."”
Lucas 2:1-22

In het kleine Bethlehem werd Jezus geboren zoals in Micha 5:1 al werd voorspeld en herders,
die zeker geen notabelen waren, gingen na het nieuws dadelijk naar Bethlehem om inderdaad
in een kribbe en in doeken gewikkeld Jezus te vinden. Wat doet de kerstboodschap echter ons,
brengt het ons ook in beweging? Wordt Hij in mijn leven ook steeds groter en word ik kleiner?
Zelfs een Johannes de Doper had later in de gevangenis de vraag: “Is Hij wel de Verlosser of
verwachten we een ander?” En hij kreeg als antwoord: “Zie wat Ik doe” en zo mogen ook wij
Hem vertrouwen, en eren.

28 december 2025 Theo Niemeyer
“Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen”
Matth. 2:13-18

Hoe belangrijk is Gods Woord: Maria bewaarde de boodschap van God via de engel Gabriél in
haar hart. Wat een overgave!

Jozef, de rechtschapen man van Maria, gehoorzaamde God en ging met Jezus en Maria naar
Egypte toen Herodus de Grote Jezus wilde doden en bleef in Egypte tot Herodus stierf. God
riep toen Zijn Zoon uit Egypte volgens Hosea 11:1. Daarna gingen zij naar het verachte
Nazareth.

Het leven van Jezus is een leven van lijden en verachting, zoals ook van Israél en de gelovigen
uit de volken, er zijn veel parallellen tussen die twee.
Totdat Jezus weerkomt. Maranatha!



LAAT JE HART SPREKEN

Door: Cisca van 't Ende

GEEN SLAGVELD

Wees heel voorzichtig met je uitspraken! Woorden zijn
machtige wapens die veel onheil kunnen stichten! Zet
met je tong nooit iemand in zijn hemd. Maak met je
grote mond nooit iemand klein. Verdraag dat de
anderen “anders” zijn, dat ze “anders” denken, voelen
en spreken, Dat vooral de jongeren “anders” zijn dan
de ouderen.

Heb je iemand met je uitspraak vernietigd, thuis of op

het werk of waar dan ook...... haast je dan om het weer

goed te maken Een hard woord, een scherp woord kan
lang op de bodem van het hart blijven pijn doen en er
een litteken achterlaten.

Wees met je woorden mild, goed en barmhartig.
Woorden moeten “lichten” zijn de wegen openen naar
waarheid en liefde Woorden moeten verzoenen, tot
elkander brengen vrede maken, vreugde scheppen.

Waar woorden als wapens gehanteerd worden staat
men als vijanden tegenover elkaar en worden
huwelijken gezinnen en gemeenschappen
oorlogszones, waar mensen gekweld worden door
medemensen.

“De vrede begint bij jezelf.
Niet op het slagveld waar iemand verslagen moet worden,
maar in je eigen woorden en daden”
Phil Bosmans: “Menslief ik wens je vrede en alle goeds”.

Het leven is veel te kort en onze
wereld veel te klein om er een

slagveld van te maken.

- Phil Bosmans




LAAT JE HART SPREKEN

IN GOEDE HANDEN

De een zegt: ik heb nog tijd genoeg, Zo rijgen zich aaneen de jaren:

de ander: Ik heb geen tijd meer te verliezen. ga je weg maar voort met God.

De een vindt het nog te vroeg, Bij kalme zee, in woelige baren,

De ander heeft niks meer te kiezen. leg in Zijn handen maar je levenslot.

De klok tikt onvermoeibaar voort, Dat is voor het jaar dat voor ons ligt,
dag aan dag, een jaar is weer verstreken. een jaar dat nog niemand kent.

de tijd kruipt onverstoord het beste vooruitzicht

door 52 weken. omdat je bij God in goede handen bent.

Achter ons ligt vreugde en verdriet,
beide horen bij het leven.

Wat voor ons ligt weten we nog niet,
we blijven naar het goede streven.

/\Q/H\-Q\_/-\

LITURGIE COMMISSIE
Door: Cisca, Gerlien, Jan Willem en Mariétte

In het nieuwe jaar willen we de bezoekers van de Schakel, die hun gegevens gedeeld hebben,
betrekken bij de invulling van de liturgie. Het plan is, om een gemeentelid die het dichtst bij
de datum van de bijeenkomst jarig is of een jubileum viert, te vragen een lied op te geven,
dat hij/zij mooi vindt, of betekenis voor hem/haar heeft. Dit zal degene doen, die de liturgie
voor die zondag maakt. Je kunt er zelf voor kiezen om met naam genoemd te worden of iets
anoniem aan te leveren. We houden dit bij op een lijst, zodat iedereen een keer aan de beurt
komt. Ben je dit jaar niet aan de beurt dan misschien volgend jaar. Mocht de uitvoering van
het lied niet geschikt zijn om via de geluidsinstallatie te laten horen, dan vragen we je om een
ander lied te kiezen. We hopen dat dit nog meer zal bijdragen aan de onderlinge
verbondenheid binnen de Schakel.



NIEUWE RUBRIEK

DIEPGEWORTELD

Door: Maaike van den Berg

Het klimaat tegenover Christenen in Nederland verandert en het begrip voor Bijbelse
opvattingen in de samenleving neemt af. Sommige Christenen maken zich zorgen:
krijgen we in Nederland ook vervolging?

Hoe kun je als christen staande blijven wanneer de omgeving verandert of verhardt? Richard
Groenenbom ontmoet wereldwijd vervolgde christenen; zij weten niet anders dan te leven in
een samenleving die geen begrip heeft voor een leven in navolging van Jezus.

In Diepgeworteld neemt Richard je mee op reis. De lessen en reflecties die hij deelt, helpen
je om te groeien in geloof. Het boek laat zien dat jezelf opsluiten in een christelijke bubbel
geen oplossing is. Evenmin is het verstandig om je aan te passen aan de patronen van een
seculiere samenleving. Vervolgde christenen bewandelen een andere weg. Een weg die ook
Nederlandse christenen kan helpen om standvastig te geloven.

“Diep geworteld” is een bijzonder boek over onze vervolgde broers en zussen in de
ondergrondse kerk in de vorm van een reisverslag naar nieuwe werelden, zoals directeur
Van Grol van de SDOK, Stichting De Ondergrondse Kerk, dat in een inleidend hoofdstuk
noemde.

De schrijver Richard Groenenboom, die bij SDOK werkt, noemde zijn inleiding: We gaan nu
inchecken.

In dit eerste hoofdstuk, voor je mee gaat vliegen naar verre bestemmingen om kennis te
gaan met je geestelijke broers en zussen, schrijft Richard over een belangrijk moment in zijn
leven in september 2008. Toen maakte hij kennis met de zestienjarige Job die vertelt over
zijn vader en voorganger van de gemeente die Richard toen bezocht en die op de lijst stond
van extremisten om vermoord te worden. Voor Job was het helder: Jezus volgen en
vervolging horen bij elkaar. En hij zei Job tegen Richard: “Richard, denk eraan. Het leven is
een reis en geen eindbestemming” Richard zal die uitspraak nooit vergeten.

Voor Richard staan in zijn boek meer dan verhalen van vervolgde christenen, maar het is ook
het verslag van zijn persoonlijke geloofsreis. Hij heeft voor dit boek zestien verhalen
geselecteerd en verdeeld over acht lessen om door het lezen daarvan dieper geworteld te
worden in Jezus, want dat is de wens van Richard Groenenboom voor zijn lezers.

In de volgende nieuwsbrief komt de eerste les.



NA DE KERST IS ER OOK NOG EEN LANGE WEG (7)

Maria en Jozef komen tot rust. De besnijdenis is geweest, zoals voorgeschreven en ook de naam
Jezus is gegeven. Even alles over je heen laten gaan, even rust. Want er is nogal wat in hun leven
gebeurt. Na de bevalling bij een vrouw diende zij een tot twee maanden rust te nemen voordat zij
weer volledig haar plaats kon innemen binnen haar gezin en omgeving. Na deze periode van rust
gaan beiden opnieuw met Jezus naar de tempel om het offer te brengen, zoals dit was
voorgeschreven. En daar in de tempel te Jeruzalem gebeurt er opnieuw iets uitzonderlijks. Simeon
en Anna waren daar aanwezig. Simeon was een oude, wijze man en wist dat hij de Messias zou
zien eer hij zou komen te overlijden.

En toen Maria en Jozef met het kind Jezus in de tempel kwamen, kwam Simeon in vervoering en
zong het hoogste lied voor zijn God en Heer. Ook Anna werd gegrepen door de Geest en ook zij op
haar hoge leeftijd van 84 jaar vertelde van Gods beloften. Dat dit kind, Jezus, de verlossing zou
brengen waar zovele profeten en andere voorgangers eeuwen lang over hebben vertelt. Dit is nu
werkelijkheid geworden! Het Joodse volk had al veel meegemaakt. Allerlei vreemde bezetters,
weggevoerd naar een vreemd land. Weer terug in eigen land en weer de dorpen en steden op
bouwen. Dat doet pijn in het hart en dan moet je niet te vaak achterom kijken van wat er is
gebeurt en wat ons is aangedaan. En nu weer nieuwe bezetters, het Romeinse rijk heeft zijn
klauwen naar Israél uitgestoken en bezet, komt er dan nooit een einde aan. Waarom, zo is de
vraag. Misschien dan nu, omdat Jezus is geboren, de Verlosser. Zou het dan nu echt gebeuren?
Maria denkt na en neemt al deze woorden en gebeurtenissen in haar op. En met zoveel goede
woorden kunnen ze met een gerust hart de toekomst tegemoet zien. Terug naar huis, naar
Bethlehem. Jozef, als timmerman heeft intussen werk gevonden. Hij is een vakman en zal snel
weer werk hebben gevonden, ook toen waren vaklui zeer welkom. Nu kunnen zij, Maria en Jozef,
alle aandacht geven aan het kind Jezus. Want is er nog zoveel onduidelijk, hoe moeten wij de
opvoeding ter hand nemen. Wat moeten zij Jezus vertellen. Wat moeten zij Jezus vertellen over zijn
afkomst. Het zijn allemaal vragen en nog eens vragen. Krijgen wij hulp, een antwoord op deze
vragen?

Maar dan horen zij plotseling een klop op de deur. Heel voorzichtig doen zij de deur open, want je
weet het nooit wie ervoor staat. Verwonderd zien Jozef en Maria een drietal personen met hun
kamelen. Wat moeten die hier, wat hebben zij hier te zoeken?

Wordt vervolgd.
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barmhartig bitterheid christus genade

gerechtigheid geschapen gramschap heidenen

heiligheid ijdelheid kwaadaardigheid leugen
levenswandel losbandigheid onderwijzen onreinheid
ontvangen onwetendheid verdoving vergeven

verharding verjongen verlossing verstand
vriendelijk waarheid wandelen zondigen

Oplossing
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https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/d1qVKEPIJP2jsBOT0oM0HSi0z3SiIlfJ.html

