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VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE 

Onze politici stonden in de schijnwerpers maar
waar kozen wíj voor? Voor de persoon of de inhoud
van de partij. Ook wíj staan in de schijnwerpers
maar waar kiezen wij voor? Voor ons zelf of de
inhoud van Gods woord.

Nu is het voor ons afwachten of er een stabiele
regering gevormd kan worden. Niets is zeker. Wat
wel zeker is dat God op ons wacht. Oók op diegene
waarvan het leven zo zwaar getekend is. Dat is géén
schijnwerkelijkheid maar werkelijkheid. Hij wacht op
jou en mij tot in lengte van dagen.

Jan Dijkman

Schijnwerkelijkheid.
Het is de 1ste week van november als ik dit schrijf.
Afgelopen weken stonden in het teken van de
verkiezingen. De mening van Jan en alleman kreeg
de volle aandacht. De commentaren op de
lijsttrekkers waren niet mals. Er zijn politici die de
schijn tegen hebben of geen vertrouwen uitstralen
en zijn bij voorbaat al afgebrand. Onze meningen
zijn snoeihard en kunnen mensen beschadigen.
Daar kijken we niet meer van op of om. In ons
dagelijks leven treffen we dit ook aan. Iemand een
veilige plaats gunnen binnen onze gezinnen!! Dat is
niet vanzelfsprekend zo blijkt. Er zijn nogal wat
mensen die fysiek of mentaal misbruikt worden.
Ook in christelijke gezinnen komt dit voor. Dit wordt
vaak verstopt achter vroomheid zodat het lijkt dat
het niet bestaat.



23 november 2025            Bert Verkerk
30 november 2025            5e zondag m.m.v. 
                                              Daniël Menkveld en  
                                              Arnan & Anne Kaemingk
14 december 2025            Rogier van Spunter
25 december 2025            Kerstviering met Bert 
                                              Verkerk 
28 december 2025            Theo Niemeijer

B I J E E N K O M S T E N
O K T O B E R / N O V E M B E R

Agenda 

Verwijder hun namen uit Uw boek, waarin ieder
vermeld staat die bij U hoort. Zorg dat hun naam
niet naast die van de gelovige staat. Psalm 69:29 (
Het Boek)

Je hebt een goede naam. Je staat gunstig bekend
bij anderen. Je hebt een goede reputatie. Je komt
van goed huize. Je staat goed aangeschreven. In de
Bijbel is er sprake van het boek “des levens”, en in
de laatste hoofdstukken van het boek
Openbaringen, vinden we het levensboek van het
Lam. Daarin zijn de namen opgetekend van de
rechtvaardigen.

Het is een lijst van alle mensen die in een goede
verhouding tot Hem staan en trouw zijn. In het
Nieuwe Testament wordt de term “levensboek”
gebruikt voor hen die het eeuwige leven zullen
ontvangen. ( zie ook: openbaring 3:5 ; 13:8 ; 20:15 )

Gerlien Kaemingk

J E  S T A A T  G O E D  A A N G E S C H R E V E N .

Bijbels spreekwoord



09 november 2025 Joël Treuren
Stevige grond
Efeze 3: 14-21

Paulus heeft drie jaar doorgebracht in Efeze en heeft daar bijzondere dingen meegemaakt in zijn dienst
aan Jezus. De kerk groeit daar, er vinden genezingen plaats en God werkt zo door Paulus heen. Paulus

heeft al zo vaak deze gemeente het Evangelie uitgelegd, maar verteld opnieuw in zijn brief aan Efeze de
kern van zijn boodschap. Als we onze knieën buigen voor de Here Jezus, worden we Zijn geliefde
kinderen. God is onze liefdevolle Vader. Jezus vergaf ons onze zonden, en daardoor zijn we heilig

gemaakt door Hem. Die liefdevolle barmhartige Vader heeft ons door Zijn genade gered. Wij mogen
medeburgers en huisgenoten worden van God, waarbij Jezus onze hoeksteen is.

God geeft ons van binnenuit kracht. Jezus komt immers wonen in je hart. Daardoor krijgen we nieuwe
stevige grond onder onze voeten. We krijgen een nieuw fundament. Zo staan ook mijn broer en zus in

de gemeente op dezelfde stevige grond. Wij hebben elkaar nodig om de liefde van Christus te leren
kennen. Niet verdient, toch gekregen. Door GENADE.

Voer voor herkauwers 
P R E E K S A M E N V A T T I N G E N

P R E E KSA M E N VAT T I N G D O O R  G E R L I E N  K A E M I N G K

5e zondag 

Op zondag 30 november is het weer een vijfde zondag, en ook deze keer willen we daar een bijzonder
samenzijn van maken.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Arnan & Anne Kaemingk. Zij zullen niet alleen spelen,
maar ook kort iets vertellen over hun muziek.

Daarnaast zal Daniël Menkveld spreken. Daniël studeert theologie in Zwolle en heeft samen met een
aantal van onze jongeren nagedacht over wat zij graag zouden zien in deze dienst én in de kerk in het
algemeen.

We sluiten de dienst af met een gezamenlijk gesprek, waarin ruimte is om met elkaar verder te praten.

Na afloop is er natuurlijk weer koffie met iets lekkers. Wie graag iets wil bakken of bijdragen, kan zich
aanmelden bij Judy van den Broek via hjvdbroek@live.com.



J E  T O E K O M S T  
Laat je hart spreken 

 Wat de toekomst ook mag geven, 
Hoe de levensloop mag zijn, 

Laat ons maar op God vertrouwen. 
Hij wil onze herder zijn. 

Dus hoeven wij maar te volgen, 
Volgen in het rechte spoor. 

En niet bang te zijn voor de toekomst, 
Want de heiland gaat ons voor. 

Hij voert ons langs ravijnen, 
Houd ons daarbij stevig vast. 

En gaan wij door diepe dalen.. 
Wel, dan draagt Hij ons last. 

Dus laat ons maar vol vertrouwen, 
Onze levensweg blij gaan, 
Omdat wij mogen geloven,

 Dat God met ons mee zal gaan.

D I T  I S  E E N  L I E F  E N  L E E D  B E R I C H T J E  O V E R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  

Jullie weten misschien dat Bram vanaf zaterdag, 27 oktober., na onze Polen reis met Joop
Boerema en zijn vriendin Anne Broekaert naar onze zoon Reinier en zijn nieuwe vrouw

Tatiana, heel veel slechter is gaan lopen. Afgelopen zomer was neuropathie
geconstateerd, maar tijdens die Polen reis liep hij nog zonder stok of rollator.

 Op woensdag, 12 nov. was er een bezoek aan de geriater en toen bleek dat ze hem wilden
opnemen, mede voor problemen met de stoelgang. Hoe afhankelijk hij nu ook is voor hulp
bij toiletgang en iedere gang van bed naar tafel, hij is dankbaar voor alle hulp en meeleven

en heeft zich overgegeven aan zijn Heer, hoe de toekomst ook is. Onderzoeken hebben
immers nog niet aangetoond wat de oorzaak is van zijn slechte lopen in zo’n korte tijd. Nu

zijn we heel benieuwd wat uit verder onderzoek komt in de wetenschap dat onze
Schepper ervan afweet en Hij erbij is.

Wil je Bram een hart onder de riem steken, stuur dan een kaartje aan: 
Bram van den Berg 

Zutphenseweg 5, 7245 BK te Laren

E E N  K L E I N  G E B A A R  I S  O M Z I E N  N A A R  E L K A A R .  

Lief en Leed



Maria bleef enkele maanden bij haar oom en tante voordat zij de teruggaat naar huis. Maria kijkt om,
zwaait haar oom en tante gedag en denkt, dat zal niet lang meer duren dat de baby geboren zal
worden. Dat zal een geweldige gebeurtenis worden in hun beider leven. Zacharias zal weer kunnen
praten en zijn hoofd buigen voor dit grote geschenk van God. Wij, Elisabeth en ik, Zacharias, mogen
een zoon ontvangen en wel een heel bijzondere zoon. Hij wordt een nazireeër. Hoe moeten wij daar
als ouders mee omgaan, hoe moeten wij hem opvoeden, wat vertellen. Het staat allemaal wel in de
Thora, maar hoe lees je dat en wie kan ons daarbij helpen om het goed te doen. Dat zijn allemaal
gedachten die door hun hoofden spelen. En zo was de tijd daar voor Elisabeth om de zoon ter wereld
te brengen. En blij dat ze waren en dankbaar naar God. Want Zijn barmhartigheid was groot. 

Dan kwam de achtste dag. Dat was toch een zeer belangrijke dag, de besnijdenis. Ook dit stond
uitvoerig in de Thora, zoals God dit opgedragen had aan Mozes, om het door te geven aan de
Israëlieten. Het was een feestelijke dag want dan zal hij ook een naam krijgen. Familieleden, buren en
kennissen, ze stonden allemaal om Elisabeth heen en zij vertelde dat hun zoon Johannes zal heten.
Maar dat is toch niet juist. In de familie komt deze naam niet voor. Dus dat moet anders, toch? En dan
komt Zacharias naar voren, heeft een schrijfleitje bij zich en schreef daarop de naam Johannes. Zo
moest zijn zoon genoemd worden. En op dat moment gebeurde er nog een wonder. 

Zacharias begon weer te praten en moest toen wel luidop zeggen dat de naam Johannes moest zijn.
De aanwezigen begonnen helemaal verdwaasd te kijken en te horen. Wat is er toch gebeurt in jullie
leven? Zacharias vertelt vanaf het begin was hij heeft meegemaakt in de tempel, van het bezoek van
de engel en dat hij dat niet geloofde of kon geloven. Wij oude mensen een kind krijgen? dat was toch
onmogelijk. Maar weten jullie: bij God is niets onmogelijk. Ziedaar een gezonde jongen, wij mogen blij
en dankbaar zijn en met jullie feest vieren. God zij geprezen! En Zacharias zingt het uit als een
profetie waar hij deze woorden gebruikt: “en jij kind, jij zult genoemd worden: profeet van de
Allerhoogste, want voor de Here zul je uitgaan om de weg voor Hem gereed te maken en om zijn volk
bekend te maken met hun redding, door vergeving van hun zonden”.

Wordt vervolgd.

David C. de Jong

Op weg naar Kerst
D A T  I S  E E N  L A N G E  W E G  ( D E E L  4 )



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com
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O P LO S S I N G O K TO B E R :  
" D E  H E E R E  I S  A L L E N  N A B I J  D I E  H E M  I N  WA A R H E I D A A N R O E P E N "


