
# 9J A A R G A N G  5O K T O B E R 2 0 2 5

VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE 

Over vertrouwen gesproken: Als je elkaar kunt
vertrouwen dan kun je ook naar de toekomst
bouwen. En waar begint dat? Als we geloven in de
God van de Bijbel dan kun je zeggen: “ik stel mijn
vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot”. Als dát je fundament is dan
heb je een goede basis.Gelukkig zijn er óók in ons
land mensen die dat geloven en het ook willen
uitdragen. Dat we die mensen met elkaar ook
mogen steunen. Oók in onze gemeente de Schakel
mogen we dankbaar zijn voor Gods trouw aan een
ieder van ons. God is getrouw Zijn plannen falen
niet. Hij kent ons den diepste en wil onze Leidsman
zijn. Dat wetende dat dat voor een ieder rust en
vertrouwen mag geven voor de toekomst.

Symen van der Meulen

Vertrouwen
Het is een stormachtig en onrustig weekend als ik
dit schrijf. Maar het klimaat hier in Nederland is ook
behaaglijk en gevarieerd in positieve zin. Het hoort
er allemaal bij en we maken het allemaal mee. Over
onrustig gesproken: als we het wereldgebeuren zien
is er veel onrust en onvrede en velen maken zich
zorgen over de toekomst, ook hier in Nederland.
Het deed mij denken aan hetgeen Jezus zei in Matt
9:36: ”Hij zag een schare en Hij werd met ontferming
bewogen daar zij voortgejaagd en afgemat waren als
schapen die geen herder hebben”. Deze maand
mogen we weer stemmen, maar op weke partij? Het
vertrouwen in de politiek is laag, zoveel partijen,
zoveel meningen en zoveel goede bedoelingen,
want iedereen heeft op zijn manier het beste met
ons voor. Maar het vertrouwen in elkaar is dat zoek? 



26 oktober 2025                Reynoud Deen
09 november 2025            Joël Treuren
23 november 2025            Bert Verkerk
30 november 2025            5e zondag m.m.v. 
                                              Daniël Menkveld

8 november 2025               ‘gezellige middag’

B I J E E N K O M S T E N
O K T O B E R / N O V E M B E R

Agenda 

Toen kwam de bruidegom, en die gereed waren
gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de
deur werd gesloten. Matth 25:10

Met deze uitdrukking zeggen we dat iets
doorslaggevend is. Hiermee is de discussie
gesloten. We zetten er een punt achter.
Het gaat in Mattheus over de gelijkenis van de
bruidsmeisjes. Op de trouwdag ging de
bruidegom naar het ouderlijk huis van de bruid,
waar de huwelijksceremonie werd gehouden.
Daarna gingen ze samen naar het hu8is van de
bruidegom waar de bruiloft werd gevierd. Dat
duurde soms zeven dagen. De bruidsmeisjes
wachtten op de stoet en hoopten deel te
kunnen nemen aan het bruiloftsmaal. Maar
toen de bruidegom langer op zich liet wachten,
kwamen vijf van hen zonder olie voor hun lamp
te zitten. Toen zij eenmaal extra olie hadden
gekocht, was het te laat om nog aan het feest
deel te nemen.

Als Jezus terugkeert om Zijn volk naar de hemel
te brengen, moeten wij klaar zijn. Geestelijke
voorbereiding kan niet op het laatste moment
worden gekocht of geleend. Onze relatie met
God moet iets van onszelf zijn en dag aan dag
vernieuwd worden. Om klaar te zijn voor het
bruiloftsmaal.

Gerlien Kaemingk

D A T  D O E T  D E  D E U R  D I C H T

Bijbels spreekwoord



28 september 2025 Dhr. Ten Cate 
Wat doen we als het spannend wordt? 

Daniel 3:1-30

De preek gaat over Daniëls vrienden Sadrach, Mesach en Abednego die weigerden het gouden beeld
van koning Nebukadnezar te aanbidden. Hun geloof en moed laten zien dat ze vertrouwden op God,

ongeacht de uitkomst: God kan redden, maar zelfs als Hij dat niet doet, blijft Hij hun (en onze) God. Dit
wordt verbonden aan ons eigen leven: wat doe je als het spannend wordt en je de controle lijkt te

verliezen? Drie stappen helpen, vergelijkbaar met hoe piloten getraind worden met vliegen in lastige
omstandigheden:

1. Vliegen: situatie bepalen en balans vinden – besef wie God is, en waar jij staat.
2. Koers bepalen (Navigeren) – richt je op Gods macht en trouw.

3. Communiceren – deel je geloof en steun elkaar in gebed.

De kernboodschap: God is soeverein en almachtig, maar ons geloof mag niet afhangen van of Hij wel of
niet ingrijpt. Zelfs als dingen niet goedkomen, blijft Hij onze God. Hij is erbij in het vuur en in de

moeilijkheden.

Voer voor herkauwers 
P R E E K S A M E N V A T T I N G E N

12 oktober 2025 dhr. J. Simmering (vervanger voor dhr. H. v. Dijk wiens liturgie hij aanhield)
De roeping van Levi

Matth. 2:14-17 

Je zal toch ineens door een rabbi geroepen worden! Levi veranderde er totaal door. Is het in ons leven
zichtbaar dat we door Hem geroepen zijn? Levi wil het delen en nodigt tal van mensen uit, maar feitelijk

is het ‘een zootje ongeregeld’. Durven wíj Gods liefde uit te stralen? Levi dus wel! Durven wij b.v. een
Alpha-cursus te starten?

Aan het slot las Dini Langenbach een getuigenis voor: ‘Avondmaal vieren met de buurvrouw’. Zou God
dat wel goed vinden, gewoon in de keuken en zonder dominee? Zo rijk en gezegend; het leek wel een
droom. Maar pas op de begrafenis van de weduwnaar van die buurvouw durfde ze erover getuigen.

Aan het eind van dienst vierden we als gemeente het Avondmaal.

P R E E K S A M E N V A T T I N G  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  

P R E E KSA M E N VAT T I N G D O O R  J O N AT H A N  VO O R  D E  P O O RT E



W I J  B L I J V E N  G E L O V E N
Laat je hart spreken 

Wij blijven geloven, dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, 

waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 

nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
 wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
 ook nu in een wereld van steen en metaal
 om buiten onszelf voor de ander te leven: 

ons kleine begin van Zijn groot ideaal,

Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken
 zich niet meer vergeefs naar de horizon richt

 en 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/wij-blijven-geloven

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/wij-blijven-geloven


Kijk daar in de verte zie je het stadje waar haar oom en tante woont. En als het helder weer is kun je
ook de contouren zien van Jeruzalem en dat geeft een warm en blij gevoel.
Het was niet een gemakkelijke reis en ook niet ongevaarlijk. De Romeinse soldaten kom je overal
tegen, maar zij hebben mij met rust gelaten, ook van rovers geen last van gehad.
De deur van de woning van haar tante Elisabeth gaat open en haar tante ontvangt haar met open
armen. Je zult wel moe zijn van deze lang reis, kom maar gauw binnen en rust uit voordat we onze
verhalen doen. Want we hebben elkaar veel te vertellen, héél veel.

Maria gaat uitrusten en dat was ook wel nodig, ze was moe en haar voeten doen zeer.
Na een rustpauze komen de verhalen los, nu is ook haar oom Zacharias weer thuis. Thuis van zijn
werk in de tempel te Jeruzalem. Hij begroet Maria met handgebaren, want spreken gaat niet.
Zacharias had enkele maanden geleden een engel ontmoet en hem de boodschap gegeven dat zijn
vrouw Elisabeth een kind zou krijgen. Maar dat was onmogelijk, dat was grote onzin. Dat kón niet
waar zijn, daar waren zij te oud voor.

Het was WEL waar! Want wat God beloofd zal gebeuren!
Zacharias luistert alleen maar. Elisabeth doet haar verhaal wat haar is overkomen, dat zij een kind
verwacht. En dat op haar leeftijd en dan de reactie van de mensen. Wat zullen die daarover zeggen of
roddelen. Dat was voor haar reden om in huis te blijven. Want hoe moet je dit vertellen zodat alle
mensen die het horen, het gaan geloven. Het voorbeeld staat naast je, Zacharias. Ook hij kon het niet
geloven. Ik krijg een kind, een bijzonder kind dat heeft God beloofd. Een nazireeër, hij krijgt de
opdracht de mensen te vertellen over hun God en trachten ze gaan te bekeren. En dat in deze tijd! In
deze tijd van verzet tegen de bezetters, wrede soldaten en dat is niet gemakkelijk of eenvoudig.
Maria wordt er stil van als ze dit allemaal hoort, ook Zacharias is stil en overdenkt zijn twijfel.
Elisabeth sluit haar ogen en overdenkt haar situatie en wacht op wat Maria te vertellen heeft.

Wordt vervolgd.

David C. de Jong

Op weg naar Kerst
D A T  I S  E E N  L A N G E  W E G  ( D E E L  2 )



Maria gaat ervoor zitten, want er is heel veel te vertellen. Zo plotseling stond er een vreemde figuur
naast haar, het bleek een engel te zijn. Dat is een vreemde gewaarwording, uit oude geschriften kon
je lezen dat dit niet veel goeds had te betekenen als een engel van de Heer je kwam opzoeken. Maar
deze boodschapper had een geheel andere boodschap.

Gabriël, was de engel van de Heer en begroette haar met geruststellende woorden.
Woorden met een grote inhoud en betekenis. De draagwijdte daarvan is moeilijk te bevatten.
Begenadigd en genade gevonden bij God, dat zijn woorden die niet bij mij passen. Ik ben maar een
eenvoudig meisje, wel met een goede afkomst daar niet van. Ook heb ik een vriend waarmee ik
binnenkort ga trouwen.

Maar de woorden blijven hangen, Maria wacht af wat de engel verder te vertellen heeft. En dan komt
de grote schok; je zult zwanger worden! En dat zegt de engel zomaar alsof het niks is. Ik ben nog niet
getrouwd, hoe dan? Dan komt het GROTE woord tevoorschijn. Ken je de geschiedenis van Abraham
die Izaäk moest offeren en op het laatste moment zegt God:

Niet doen! Ikzelf zal voor een offerlam zorgen. Zo ook bij jou Maria; God zal voor jou zorgen.
Jouw zoon zal belangrijk worden voor Israël, hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Zijn
Woord is al omvattend. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dat is geen ding
geworden dat geworden is. In het Woord was leven, en het leven was het licht van de mensen. Maria
stopt met haar verslag van wat haar is overkomen en zit stil naar Elisabeth en Zacharia te kijken met
de vraag begrijpen jullie dit allemaal? Nee begrijpen is te wonderbaar, te hoog voor woorden. En dan
gaan ze samen zingen, een lofprijzing tot de Heer. De God van hemel en aarde. Met volle overtuiging
komen de woorden tevoorschijn en Maria zegt: “Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest heeft
zich verblijd over God, mijn Heiland, Heilig is Zijn naam en zijn barmhartigheid van geslacht tot
geslacht voor wie Hem vrezen” Later wordt dit Magnificat in 1723 gecomponeerd door Johann
Sebastiaan Bach.

Samen worden ze stil en kijken elkaar aan. Jij Maria, jij mag de draagmoeder zijn van Gods eigen
Zoon. Van Jezus.

Wordt vervolgd.

David C. de Jong

Op weg naar Kerst
D A T  I S  E E N  L A N G E  W E G  ( D E E L  3 )



Op woensdag, 12 nov. 2025 bij
Jan-Willem & Cisca van het Ende, Leusinkbrink 8 te Ruurlo.
Aanvang met koffie of thee vanaf 19:45 uur.

Info over de kring: We zijn samen dankbaar voor een vaste kern bezoekers en ervaren dat het goed is
elkaar aan te vullen in de gebeden in de wetenschap hoe dringend dat gebed steeds is.
En we zijn blij dat op maandag, 13 okt. de gegijzelden in Israël, die nog leefden, zijn vrijgelaten, hoe
dubbel het ook voelt t.a.v. de overledenen. Die dag was een dag van vreugd én rouw, beiden hebben
plaats in Israël en Gaza. Overweeg eens mee te komen bidden, én voor onze vervolgde broers en
zussen. Open Doors organiseert dit jaar die dag voor de zeventigste keer, nu op zaterdag 25 okt. Die
dag onder het thema “Wordt vervolgd”, is een dag met een middag- en avondprogramma, die binnen
vier dagen al was uitverkocht! Wie de dag online wil volgen kan zich daarvoor opgeven bij
info@opendoors.nl Is het een idee om dat samen te volgen bij iemand thuis?

Info en opgave bij Maaike van den Berg,
Tel. 06-13489689 of 085-1045588

Hartelijke groet,
Maaike

Bidstond
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Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

Puzzelhoek
L U C A S  1 0 : 2 5 - 3 7

O P LO S S I N G S E P T E M B E R :  
' ' D E  H E R E  I S  M I J N  H E I L ,  VO O R  W I E  ZO U  I K  V R E Z E N ?


