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VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE 

Wat heeft dat met apotheek te maken. Ik denk alles.
De apotheek is de schepping en al wat daarin is.
Waarvan wij alle dagen mogen genieten. Daar
hebben wij onze zintuigen voor gekregen om ons te
voeden zowel lichamelijk als geestelijk. Dat geldt
voor jong en oud. Er wordt door God in overvloed
aangeboden. Gods woord, de Bijbel, maakt deze
apotheek nog waardevoller. Het leven naar Zijn
woord is dikwijls een hele opgaaf, maar het ontgift
je van het kwaad. Dat geeft ruimte om zijn Liefde
toe te laten. 

Jan Dijkman 

Apotheek van Gods schepping
De afgelopen maanden her en der mogen
vertoeven. De zinnen eens verzetten, zoals we dat
zeggen. Soms is dat nodig om nieuwe energie te
krijgen maar ook om ruimte te maken voor
vernieuwing. Lef hebben het “veilige” patroon te
doorbreken en je te verdiepen in het onbekende.
Dan moet je vertrouwen op een ander, maar
misschien wel het meest op jezelf. Waar sta ik?
Welke bagage heb ik bij me om de verandering aan
te kunnen. Sta ik daarvoor open!! 

Eén bijzonder moment van verandering die ik mocht
meemaken was de zangdienst op de 5  zondag in
augustus in de bijeenkomst bij de Schakel. Samen
liederen zingen die voor iemand een bijzondere of
diepe betekenis hebben. Niet eerst ík maar juist
aandacht voor de ander, je naaste, zonder oordeel.
Samen liederen zingen uit dankbaarheid of ter
bemoediging. Samen willen delen om God te eren.
Het was een heel bijzonder samenzijn waarvan wij
nog nagenieten.

de



12 oktober 2025                Henri van Dijk 
26 oktober 2025                Reynoud Deen

8 november 2025               ‘gezellige middag’

B I J E E N K O M S T E N  O K T O B E R

Agenda 

Nu zal ik mijn mond niet bedwingen, ik wil spreken
in de benauwdheid van mijn geest, klagen in de
bitterheid van mijn ziel. (HSV) Ik moet praten over
wat mij kwelt. Ik moet mijn verbitterde gevoelens
kunnen uiten. (Het Boek) Job 7: 11

Jezus opgegroeid in een timmerwerkplaats van
zijn vader, gebruikt hier beeldspraak, wat met
het vak van de timmerman te maken heeft. 

Tijding = bericht. Job had heel wat Jobstijdingen
te verduren. Het ene onheilsbericht na het
andere. Hij voelde diepe pijn en bitterheid en hij
sprak eerlijk tegen God over zijn gevoelens om
zijn frustraties te uiten. Als wij onze gevoelens
tegenover God uiten, kunnen we dat dan doen
zonder te vervallen tot lelijke woorden en
daden, waarmee we onszelf en anderen pijn
kunnen doen. Als sterke emoties je weer eens
dreigen te overweldigen, uit ze dan openlijk in
gebed tegenover God. Dit zal je helpen een
eeuwigheids- en toekomstperspectief op je
situatie te krijgen en je meer mogelijkheden
geven om er constructief mee om te gaan.

Gerlien Kaemingk

E E N  J O B S T I J D I N G

Bijbels spreekwoord



10 augustus.2025 Dhr. Johan Lotterman
“Leren overwinnen, is dat altijd wel leuk?”

Jes. 45:17-25.  Hebr. 11:1-8. 

De inleiding waren de negatieve ervaringen bij het collecteren voor een goed doel. Wat is er veel
onrecht in de wereld. Dat hebben ook resp. de aartsvaders, het volk Israël en de profeten ervaren. Die
keken niet alleen naar het verleden, maar vooral naar de toekomst. Die ‘heiligen’ waren lang niet altijd

bepaald heilig (maar ze beleden wel hun schuld). En ze overleefden hun getuigenis vaak niet; velen
kregen de marteldood, dat is nog zo (b.v. Bonhoeffer). Getuigen gaat niet van een leien dakje. Je geloof
in de belofte moet wel rusten op het fundament daarvan (drie woorden die verwant zijn). Dan kun je in

deze verwarde wereld keuzes maken en kunnen we ook in moeilijkheden overwinnaars zijn. en dat
mogen we straks vieren in Zijn Koninkrijk. 

Voer voor herkauwers 

24 augustus 2025 Dhr. Rogier van Splunter
“Wandelen in de Geest; een leven van liefde en zelfbeheersing.” 

Gal. 5:7-eind.

(Hij vertelde eerst over het plotselinge overlijden van een 19 jarig meisje dat mee was met een
hulpverleningsreis naar Roemenië, nog geen week geleden.)

Tot Paulus’ verbijstering werd bij de Galaten geleerd dat je pas een gelovige bent als je je hebt laten
besnijden. Je moet je aan de wet houden. Maar verwacht het niet daarvan, wordt geen ijveraar voor

God, want de wet volledig houden lukt niemand. De wet is bij Paulus door de Heer Jezus steeds mooier
geworden. Die wet volgen gebeurt door de Heilige Geest, daarin ervaart ieder strijd tussen vlees en
geest, maar er is géén tussenweg. Weet wie of wat je ‘voedt’, de witte of de zwarte hond. Ben je een

vruchtdragende boom aan het water? Let wel, die vruchten zijn partjes van die ene vrucht.

P R E E K S A M E N V A T T I N G  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  

14 augustus 2025 Dhr. Jan Simmering
Wijsheid wekt ootmoed 
Luk. 10:38-42 en Joh. 12:1-3.

In de inleiding kwam naar voren dat de meeste mensen niet bepaald gastvrij zijn, zeker als het om
overnachten gaat. Veel mensen zijn zo op zichzelf gericht dat ze luisterend naar een ander met hun eigen

gedachten bezig zijn. Bovendien zijn de meeste gesprekken zonder diepgang. Dat zouden we moeten durven
doorbreken. Bevraag elkaar naar de praktijk van het geloof, en daar hoort ook de jeugd bij, dat kan heel

leerzaam zijn. Dat geeft vorm aan gemeente zijn. Wees open en vertrouw elkaar in ootmoed en wees nederig
van hart. Een bewijs daar van is het elkaar de voeten wassen. Jezus gaf daarin het voorbeeld. We zongen “U

wast de voeten van zondaars”. *(Opw. 561)  



I K  B E N  Z O  D A N K B A A R  H E E R
Laat je hart spreken 

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.

Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.

Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde,
prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam.

En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.

Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmoog'lijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.

Heel de schepping roept zijn naam.

Ik ben zo dankbaar Heer voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam.

En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij

https://www.youtube.com/watch?v=La16lX1_c0U

https://www.youtube.com/watch?v=La16lX1_c0U


D A N K  U  H E E R  D E  S C H E P P E R  
Laat je hart spreken 

 Dank U Heer de Schepper van het gans’ Heelal.
 Wij danken U oprecht van harte, wij allemaal.
 Dank U voor onze prachtige natuur.
 Het zonlicht, het water en het vuur.
 Dank U voor de vogels, de dieren, de bloemen, de insecten, het groen.
 Dank U voor de oceanen, stromen, rivieren, vijvers, het plantsoen.
 Dank U voor de overvloed in onze noordelijke streken.
 Dank U voor de vruchtbare aarde, de grachten en beken.
 Dank U omdat we hier reeds jaren in vrede mogen leven.
 Dank U omdat U ons kinderen en kleinkinderen hebt gegeven.
 Dank U voor de miljoenen kleine dingen.
 Die wij gratis uit Uw handen ontvingen.
 Dank U duizend maal voor alles wat we kregen
 Het is werkelijk voor ons een ware Godszegen.



De weg was stoffig en lang. Het is erg vermoeiend zo lang te lopen in de brandende zon.
Maar ik heb eenmaal het besluit genomen om op weg te gaan en dan moet je niet zeuren zegt
moeder. Ja, thuis is het een en ander nogal veranderd. Toen ik vertelde aan mijn vader en moeder
wat mij is overkomen is er onrust ontstaan, grote ogen keken mij aan, vol ongeloof. Maar waarom en
hoe dan. Vragen en nog eens vragen. Wat zullen de “mensen” wel niet zeggen? Maar ook ik kan
daarop geen antwoord geven. Soms zijn er bijzondere gebeurtenissen in het leven die je overkomen.
Toen aan mij verteld werd dat mijn tante ook in verwachting was wilde ik haar opzoeken. Kunnen we
samen praten over wat er met ons gebeurd is en gaat gebeuren. 
Dichtbij woont mijn tante niet, het is wel 4 en misschien wel 5 dagen lopen en dat in deze warmte.
Het is soms te veel, omdat ook ik in verwachting ben. Nu ben ik nog jong en kan dit beter dragen dan
mijn tante Elisabeth. Het is een groot wonder dat zij op haar leeftijd een kind krijgt. Daarom wil ik
haar graag opzoeken. Zij heeft via haar man Zacharias deze wonderlijke boodschap gekregen. Graag
wil ik ook mijn oom ontmoeten, want hij heeft deze boodschap gekregen en deze mededeling liegt er
niet om. Dagenlang kan hij niet meer praten, totdat. Hoe ervaart hij dit en hoe ga je om nu je ziet dat
je vrouw in verwachting is. Ja, je zou zeggen je bent “sprakeloos” van het geweldige nieuws dat staat
te gebeuren in huize Zacharias. En als je dit op je laat inwerken wat er met jou vrouw en dus straks in
je gezin gaat gebeuren, dat word je ook stil. Stil voor God en Zijn wonderlijke macht.
Mijmerend loopt Maria verder, vol met vragen, vol van wat zij heeft meegemaakt, haar is overkomen
en daar wil ze van vertellen aan ieder die het maar horen wil. 
Maar wil iedereen het horen?

Wordt vervolgd.

David C. de Jong

Op weg naar Kerst
D A T  I S  E E N  L A N G E  W E G  ( D E E L  1 )



FlowerPower is een missionair initiatief van enkele
christelijke gezinnen die in 2013 in de Bloemenbuurt
(Ede) zijn gestart. Henri en Hillie van Dijk zijn met
hun gezin één van de initiatiefnemers. Vanuit hun
geloof in Jezus Christus willen zij Gods liefde
praktisch en zichtbaar maken in de wijk.
FlowerPower wil een plek zijn waar buurtgenoten
elkaar ontmoeten, waar aandacht en zorg is voor
elkaar en waar het Evangelie gedeeld wordt in woord
en daad.
 
Het werk bestaat uit verschillende activiteiten:

KidsPower, YouthPower en VrouwPower – clubs
en ontmoetingen voor kinderen, jongeren en
vrouwen in de buurt.
TuinPower – een gezamenlijke moestuin waarvan
de opbrengst wordt gedeeld met buurtbewoners.
Buurtactiviteiten – zoals gezamenlijke maaltijden,
creatieve middagen en praktische hulpacties.

 
Daarnaast organiseert FlowerPower elk jaar speciale
momenten:

Pasen (PaasPower) – een feestelijke Paasbrunch
waarin het Paasevangelie gedeeld wordt met de
buurt.
Burendag – een dag vol ontmoeting, spel en
samen eten.
Kerst (KerstPower)– een sfeervolle
kerstwandeling door de buurt met zang,
ontmoeting en de kerstboodschap.

 
Elke maandag vindt er bovendien een christelijke
viering (Moment of Power) plaats in het buurthuis,
waarin samen gebeden, gezongen en uit de Bijbel
gelezen wordt.
 
Met uw steun kan FlowerPower dit missionaire werk
in de Bloemenbuurt blijven doen en het Evangelie
zichtbaar maken in het dagelijks leven van de wijk.
 
Kijk voor meer informatie ook op:
www.flowerpowerede.nl

Henri van Dijk 

Collecte 12 oktober a.s.
F L O W E R P O W E R  -  M I S S I O N A I R  W E R K  I N  D E  B L O E M E N B U U R T  E D E

http://www.flowerpowerede.nl/


Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com
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