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VANUIT HET BESTUUR

Ik leef nog in de roes van die geweldige boodschap
van God aan ieder mens. Die boodschap geeft ons
ruimte om te leven omdat door Jezus sterven ons
leven is vrijgekocht tot in Eeuwigheid. Vertrouw op
Hem. Het gaat hier om de Almachtige waarvoor
ieder schepsel gelijk is. Geen vingerwijzing of
vernedering om wie je bent. Geen verbaal geweld of
sneren over jouw mening. Geen haatzaaierij over
wie dan ook. Geen uitsluitingen om wie je bent of
wat je gelooft.
Dit doet mij denken aan: ‘’wat gij niet wilt dat u
geschiedt doe dat ook een ander niet’’. Mattheüs 7
vers 12. Laten wij dat vasthouden en delen. Dat
deze tekst uit Mattheüs de boventoon mag voeren.
Wat zou de wereld er dan anders uitzien. Mag de
inhoud van Goede Vrijdag – Pasen- Hemelvaart en
Pinksteren dagelijks de boventoon zijn van ons
handelen en doen. Laten wij bidden dat dáár het
nieuws vol van mag zijn.   

Jan Dijkman  

(oor) deel
Drie letters toevoegen aan een woord en er ontstaat
een woord met een totaal andere betekenis. De
laatste maanden en zeker ook de laatste weken
staan bol van oordelen. Wij worden daarin zomaar
meegezogen. Het is om ons heen en op allerlei
manieren word je uitgedaagd om ook mee te doen
aan het oordelen. Het fatsoen om een mening van
een ander te respecteren is verdwenen. Verbaal
geweld is grenzeloos geworden en wat als waarheid
geschreven wordt is dikwijls ver van waarheid. Ons
ego stijgt haast tot in de hemel.

Onlangs sprak ik iemand en in het gesprek kwam
Trump ter sprake. En deze persoon zei tegen mij dat
Satan Trump heeft gevonden om zich te
presenteren en zo vrij spel heeft gekregen. Dat deed
nogal wat met me. Eigenlijk wilde ik dat niet horen,
omdat ik nog vol ben van de inhoud van Goede
vrijdag – Pasen- Hemelvaart en Pinksteren. Wat een
genadig en liefdevolle God hebben wij.



22 juni 2025           Herm Jansen  viering H.A
13 juli 2025            Herm Jansen
27 juli 2025            Wim van den Bos
10 augustus 2025  Johan Lotterman viering H.A

B I J E E N K O M S T E N  J U N I ,  J U L I  &
A U G U S T U S

Agenda 

De wan is in zijn hand en Hij zal de dorsvloer
geheel zuiveren en zijn graag in de schuur
bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden
met onuitblusbaar vuur. 
Mattheus 3:12. Lucas 3:17

Kaf: de dunne, lichte schutblaadjes van de
korenaren. Bij het dorsen worden ze losgeschud
en waaien ze weg. Het gaat om het koren en het
kaf is waardeloos. 

Johannes waarschuwde voor het komende
oordeel door degenen die weigeren voor God te
leven, te vergelijken met kaf, het nutteloze
omhulsel van de graankorrel. Daartegenover
vergeleek hij degenen die zich wel bekeren en
hun leven veranderen, met het voedende graan
zelf. Wie weigeren zich door God te laten
gebruiken, zullen weggegooid worden omdat ze
geen waarde hebben in de voortgang van Gods
werk. Maar wie zich bekeren en geloven, zijn
waardevol in Gods ogen. Zij beginnen immers
een nieuw leven en brengen vrucht voort door
God te dienen.

Gerlien Kaemingk

E R  I S  V E E L  K A F  O N D E R  H E T
K O R E N .

Bijbels spreekwoord

Gebedsavonds 2 juli 2025
De volgende gebedsavond is onder voorbehoud
op woensdag 2 juli van 20:00-21:00 uur bij Bram
en Maaike van den Berg.
Zutphenseweg 5 te Laren (Gld.)
Tel: 085-1045588
M: 06-139689

Vanaf 19:45 uur staat de koffie en thee klaar. 



25 Mei 2025 Hans Frinsel
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend

Galaten 5: 22-23 / Filippenzen 4:5 (NBG)

Hans Frinsel spreekt over de vrucht van de Geest, met een bijzondere nadruk op vriendelijkheid als
zichtbaar kenmerk van een christelijk leven. Hij waarschuwt voor de invloed van verharding in de

samenleving, mede door de coronacrisis, en roept op om als christen anders te zijn: niet opvliegend of
hard, maar vriendelijk, zachtmoedig en vol liefde.

Hij benadrukt dat de gaven van de Geest belangrijk zijn, maar dat de vrucht van de Geest het doel is—
namelijk steeds meer op Christus lijken. Vriendelijkheid is hierin essentieel, niet alleen binnen de kerk,

maar naar alle mensen toe, zelfs als die ons verkeerd behandelen. Hij haalt voorbeelden aan van
Paulus, Petrus, en ook uit zijn eigen leven om dit te illustreren.

Frinsel sluit af met de oproep: laat je leven het karakter van Christus weerspiegelen. Vriendelijkheid is
geen optie, maar een opdracht.

Voer voor herkauwers 

8 juni 2025 Rogier van Splunter
Pinksteren vandaag

Hand. 22:37-47

We kennen Petrus als ‘haantje de voorste’, die het langst bij Jezus wilde blijven en Hem verried; in dit
gedeelte is hij de aangezegde ‘visser van mensen’. Zijn eerste preek was zeer succesvol: zijn scherpe

woorden raakten (doorboorden) de toehoorders: “Wat moeten we doen? Je bekeren; Jezus erkennen,
dan ontvang je de Heilige Geest en zie je de heerlijke toekomst”. Dat is de vrucht van de prediking van
kruis en opstanding. Ook nu! Ze werden gedoopt, kregen onderwijs, ervoeren gemeenschap, ‘braken

het brood’ (elke week?) en deelden bezit. Dus dien elkaar met vreugde en verwacht groei in de
gemeente.

P R E E K S A M E N V A T T I N G  D O O R  J O N A T H A N  V O O R  D E  P O O R T E  

P R E E K S A M E N V A T T I N G  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G



W I J  B L I J V E N  G E L O V E N  
Laat je hart spreken 

Wij blijven geloven, dat onder miljoenen,
 de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,

 waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen
 en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
 hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,

 nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
 wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
 ook nu in een wereld van steen en metaal
 om buiten onszelf voor de ander te leven:

 ons kleine begin van Zijn groot ideaal,

Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken
 zich niet meer vergeefs naar de horizon richt

 en 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken   
 verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Link naar: Wij blijven geloven - EO Nederland zingt

Discriminatie, het moet niet zomaar kunnen
 Dat mensen elkaar niet gewoon accepteren

 Waardoor velen zich van elkaar af gaan keren
 We moeten toch een ieder het goede gunnen?

 Discriminatie komt helaas veel voor in ons land
 Het draait meestal om religie of nationaliteit

 Om geslacht, levensovertuiging of gerichtheid
 Maar zijn we niet allemaal aan elkaar verwant?

 Waarom dat verschil tussen blank en zwart
 God heeft de mens geschapen, ieder naar zijn aard
 Ieder mens is voor Hem de moeite meer dan waard

 Hij draagt al Zijn schepselen in Zijn hart.

 Gelukkig maakt God geen onderscheid
 Ook geen verschil tussen arm en rijk

 Voor Hem zijn wij aan elkaar gelijk
 God houdt van alle mensen, wereldwijd.

D I S C R I M I N A T I E  D O O R  F E D D E  N I C O L A I
Laat je hart spreken 

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/wij-blijven-geloven
https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/wij-blijven-geloven


HEMELVAART
Laat je hart spreken 



Beste mensen,

Sinds dit jaar studeer ik aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik zit daar in de Goede Doelen
Commissie van de Geschiedenis Studie Vereniging (Excalibur).

Dit jaar is stichting leergeld Nijmegen ons goede doel waarvoor we met allerlei acties geld inzamelen.
Deze stichting zet zich in om Nijmeegse kinderen die in armoede leven te financieel te steunen zodat
ze aan activiteiten op school en daar buiten (sport, bezoek speeltuin, etc) mee kunnen doen. Voor
meer informatie over deze stichting, zie bericht onderaan. 

Mocht er in de Schakel gecollecteerd kunnen worden voor dit mooie doel, dan is dat een mooie
opsteker voor onze commissie.

Hartelijke groet,
Ruben Menkveld

Leergeld Nijmegen – Nu meedoen is straks meetellen!

Collecte 
L E E R G E L D  N I J M E G E N  

https://www.leergeldnijmegen.nl/


Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com
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