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VANUIT HET BESTUUR

Als je momenteel hoort dat onder jongeren weer
meer belangstelling komt voor de boodschap van
de Bijbel dan mogen we daar dankbaar voor zijn.
Want God schiep de hemel en de aarde en zag dat
het goed was en Hij rustte op de 7e dag en dat had
Hij ook zo voor de mens bedoeld. Als we als
gemeente geloven in de Schepper van hemel en
aarde en in zijn verlossend werk dan mogen we
daar getuige van zijn en dit uitdragen. Ik hoop dat
we als gemeente een bron van liefde en
betrokkenheid mogen zijn in de wereld waarin we
staan. Als we daar in opvallen dan mogen we
bidden en erop vertrouwen dat we een bron van
bemoediging mogen zijn voor een ieder die op ons
pad komt. Er is een toekomst vol van hoop!

lied: een toekomst vol van hoop

Symen van der Meulen 

Toekomst vol van hoop!
We hebben in mei stil gestaan bij alle slachtoffers
van de 2e wereldoorlog en alle slachtoffers die
daarna door oorlog en vredesmissies zijn
omgekomen. We hebben de vrijheid gevierd! 80 jaar
vrijheid en vrede in ons land. Het is belangrijk om bij
deze situaties stil te staan en dankbaar te zijn, want
vrede is niet zo vanzelfsprekend als je ziet wat er in
de wereld gaande is. In al die 80 jaren na de 2e
wereldoorlog is er veel gebeurd. Wederopbouw van
Nederland en een geweldige vooruitgang op velerlei
gebied. Maar is het allemaal positief? Een 24 uurs
economie, waar staan we als mensen als alles moet
doorgaan. Is er nog rust en bezinning? De kerken
lopen leeg en de psychiaters kunnen het werk maar
nauwelijks aan. Er is een verschuiving gaande: de
maatschappij is aan het verharden en dat hoor en
zie en lees je in de krant.

https://www.sela.nl/liederen/190/een-toekomst-vol-van-hoop.html


24 mei 2025           Algemene Vergadering 
                                 aanvang 15.00 uur Kapel
25 mei 2025           Hans Frinsel
04 juni 2025          Bidstond 
08 juni 2025          Rogier van Splunter  
                                 Pinksteren
22 juni 2025          Herm Jansen

B I J E E N K O M S T E N  A P R I L  &  M E I

Agenda 

Wederom zei de Here tot Mozes: Steek uw hand in
uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en
ton hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats,
sneeuwwit. Daarom zei Hij: Steek uw hand
opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand
opnieuw in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie
zij was weer geworden als zijn overige vlees.
Exodus 4: 6,7

Als je de hand in eigen boezem steekt, zoek je
de schuld bij jezelf: je gaat bij je geweten te rade
of jou iets te verwijten valt (in plaats van direct
naar anderen te wijzen).
Bij het woord boezem moet je denken aan de
ruimte tussen de borst en het kledingstuk dat
daaroverheen zit of hangt, zoals een hemd. Je
hand onder zo’n kledingstuk op je borst leggen,
was een beeld dat stond voor: nagaan wat je
geweten je zegt en je eigen aandeel of schuld
erkennen. Je kijkt dus wat jijzelf diep in je hart
voelt en vindt over iets wat is misgegaan en
geeft niet zomaar anderen de schuld.
Je leest weleens dat deze uitdrukking
rechtstreeks uit de Bijbel komt. In Exodus 4:6,7.
Toch is het niet zo waarschijnlijk dat de hand in
eigen boezem steken rechtstreeks aan deze
bijbelpassage ontleend is. Er is hier immers
geen sprake van boezem als zetel van het
geweten. God vraagt Mozes niet bij zichzelf te
rade te gaan, maar laat Mozes zijn grote macht
zien.

Gerlien Kaemingk

D E  H A N D  I N  E I G E N  B O E Z E M
S T E K E N

Bijbels spreekwoord

Bidstond 4 juni 2025
De bidstond op 04 juni 2025 voor Israel en de
Vervolgde kerk is deze keer weer op een ander
adres. We hopen bij elkaar te komen bij:
Janny Wesseldijk 
Pearsonplein 15, 7242 JA Lochem 
Tel: 0573-251005 en Mobiel: 06-10447233

Inloop vanaf 19:45 uur met koffie en thee. 



13 april 2025 Dhr. Henri van Dijk
Ben jij goed voorbereid? Een (geestelijk) noodpakket samenstellen.

HOOP VOL VOORUIT KIJKEN
De spreker heeft de onlangs door de regering uitgegeven poster ‘Een noodpakket samenstellen’

gebruikt voor zijn toespraak. Dat deed de regering ter aanmoediging voor de bevolking, omdat een
noodsituatie niet meer denkbeeldig is. Er worden twaalf adviezen gegeven wat er minimaal in een
noodpakket moet zitten, zoals flessen water, dekens, lang houdbaar voedsel enz. (zie afbeelding).
Spreker maakte daar een geestelijk noodpakket van, feitelijk veel belangrijker. Hij verdeelde zijn

toespraak in twee overdenkingen en maakte het belang van dat geestelijk “noodpakket’ zeer duidelijk.
Zo noemde hij b.v. het levend water en het gebed en ‘onze identiteit als geliefd kind. Hij gaf ook aan hoe

hoopvol dat vooruitkijken eigenlijk is.

P R E E K S A M E N V A T T I N G E N  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  
Voer voor herkauwers 

20 april 2025 Dhr. Henk ten Cate
Houd me niet vast 

Joh.20:1-18
In dit gedeelte beleven we de opstanding door vanuit Maria Magdalena. Als reisgenoot van Jezus heeft
ze alles van en met Hem meegemaakt, tot en met de graflegging. Uit haar antwoord eerst aan de twee

engelen en later aan ‘de tuinman’ blijkt dat ze Hem niet kan missen, het is hààr Heer, en ze wil Hem
terug, Hem zelfs daar wegnemen of ophalen! Ze wil terug naar de situatie van voor Jezus’ kruisiging. Díe
Jezus houdt ze vast als ze in ‘de tuinman’ die haar bij haar naam noemde, door Jezus’ stem herkent. (Net

als de schapen van de Goede Herder). Maar díe Jezus vasthouden mag ze niet, terug naar het oude,
naar wat er was, kan niet, dat moeten we loslaten. Er wacht een nieuw begin (Hemelvaart en

Pinksteren) en zij mag dat de broeders van Jezus gaan vertellen.
Maar, uiteraard, Jezus is ook Immanuel, ons altijd nabij en Hij houdt ons vast.

27 april 2025 Dhr. Jan Simmering
Hoe lees ik mijn Bijbel?

Psalm 119:105-112
De 22 perikopen van deze psalm gaan alle over liefde voor Gods woord en verlangen naar leiding en

een oproep tot gehoorzaamheid Ze hebben alle in volgorde een letter van het Hebr. alfabet; dit
gedeelte de NUN, , een zeer open letter, die ook ‘vis’ betekent, dus naar vrijheid verwijst. Het bekende

vers 105, ‘Licht op ons pad’, dat is voor onze voetstappen en ook begrip van de toekomst. Dat licht staat
symbool voor leiding en wijsheid; dus wandel als kinderen des lichts en lees de Bijbel dagelijks, ook voor

geestelijke groei. Daarin vind je de basis van het geloof en de morele richtlijnen en de boodschap van
redding. Sta open voor je naasten en kom niet aan met ‘nonsens vragen’. Besef de kracht van het Woord

en hoe essentieel dat is voor het geloof.



H E M E L V A A R T
Laat je hart spreken 

P R E E K S A M E N V A T T I N G E N  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  
Voer voor herkauwers (vervolg)

11 mei 2025 Dhr. Barend Bloem
Ingaan in Gods Heiligdom

Psalm 84
Deze psalm is de parel onder de psalmen, een uiting van zich verheugen om bij God te zijn. Van de

zonen van Korach? Ja, genade stijgt boven de zonden uit. Verlangen naar de tabernakel? Was die dan zo
aantrekkelijk? Nee, maar wel het interieur en de geestelijke betekenis ervan. De dichter was jaloers op

vogels die er vrij heen konden. Besef wel dat we als gelovigen samen Gods huis vormen. Kent u de
gebaande wegen? Jezus Christus is dé gezalfde, dé weg. Hij is het dorre dal doorgegaan, Hij is de bron

van het Leven, Hij geeft toegang. Zien we Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond? Jezus zei: “Ik
wil dat zij zijn waar ik ben”, dan heb je een hemel op aarde. Die kunt u nu reeds kennen.



Noodpakket samenstellen
H O O P V O L  V O O R U I T  K I J K E N



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

Puzzelhoek
P I N K S T E R E N  -  K R U I S W O O R D P U Z Z E L


