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VANUIT HET BESTUUR

Zeven is in de Bijbel het getal van voltooiing van
rust en overvloed. In zes dagen schiep God de
Hemel de Aarde en alles wat daarin is en op de
zevende dag rustte Hij. In de natuur o.a. vinden wij
dit terug in de seizoenen en wat dat doet met groei
en bloei. Ook in ons leven is ons die rust gegeven.
Misschien moeten wij dit weer opnieuw ontdekken.
Het is nog enkele dagen voor Goede vrijdag en
Pasen. Dood tij! Dagen van bezinning, de gekte van
de wereld proberen los te laten en ons richten op
Hem. 

Terugkomend op de boottocht. Op de terugweg
zagen wij de regenboog. Niks bijzonders of toch! 

Het 1  verbond in Genesis 21: En hij zei bij zichzelf:
Nooit meer zal ik de aarde vervloeken vanwege de
mens, want alles wat de mens uitdenkt, vanaf zijn
jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit meer zal ik
alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan.

ste

Wat een liefde en genade ontvangen wij van de
Almachtige Schepper en Vader tot in eeuwigheid.

Gezegende Paasdagen.

Jan Dijkman 

Dood tij
Eind maart voeren wij per boot naar Ameland. Heen
met vloed en weer terug met eb. Fascinerend is de
verandering die je dan waarneemt in de
Waddenzee. Zandbanken worden zichtbaar tot wel
1,5 m boven de zeespiegel en watervogels krijgen de
tijd om te foerageren op de zandbanken. Een
prachtig schouwspel. Eb en vloed ontstaan doordat
de aarde om haar eigen as en om de zon heen
draait. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst
aan het water trekt telkens verschillend. Het water
gaat dus steeds een andere kant op, waardoor
hoog- en laagwater elkaar afwisselen. Maar er
gebeurt nog veel meer. Zeven dagen na volle of
nieuwe maan staan de zon en de maan haaks op
elkaar. De krachten van deze hemellichamen
werken elkaar dan tegen. Dit wordt dood tij
genoemd. Tijdens hoogwater (vloed) stijgt het water
niet zoveel en tijdens laagwater(eb) zakt het water
niet.  Rust. 



13 april 2025           Henri van Dijk 
18 april 2025           Goede Vrijdag - 
                                   Avondmaal om 19:00 uur
20 april 2025           Pasen - Henk ten Cate
                                   Avonddienst om 19:00 uur
27 april 2025            Jan Simmering

B I J E E N K O M S T E N  A P R I L  &  M E I

Agenda 

Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal
verloochenen.
Matth 26:34 - Lucas 22:61

Er is niemand die het weet, het blijft geheim, je
zult er geen problemen mee krijgen. Dat
betekent de uitdrukking. Het gaat
oorspronkelijk om iets wat het daglicht niet
verdragen kan, wat verkeerd is. Het kraaien van
de haan heeft vaak iets onheilspellends, en dat
was zeker het geval bij de verloochening van
Jezus door Petrus. De haan symboliseert
waakzaamheid en die ontbreekt dus als er geen
haan naar kraait!

Petrus huilde omdat hij besefte dat hij zijn Heer,
de Messias, verloochend had. Hij had zich van
zijn goede Vriend, afgekeerd. De man die hem
drie jaar lang had liefgehad en onderwezen.
Petrus had gezegd dat Hij Jezus nooit zou
verloochenen, ondanks de voorspelling van
Jezus.

Als we falen, moeten we ons realiseren dat
Christus mensen die hun falen erkennen, juist
wil gebruiken.

Gerlien Kaemingk

E R  K R A A I T  G E E N  H A A N  N A A R .

Bijbels spreekwoord

Bidstond 8 mei 2025
Bidstond voor Israël en de Vervolgde kerk is
deze keer bij Joop Boerema, 
Inloop vanaf 19.45 uur voor thee en koffie.

Landsteinerweg 12, 7242 HZ Lochem 
Tel. 0573-252869 & Mobiel 06-57081390 

Collecte 27 april 2025
SDOK Stichting de Ondergrondse Kerk is een
interkerkelijke organisatie die zich inzet voor
vervolgde Christenen. Zij steunt jaarlijks duizenden
vervolgde Christenen door naast hen te staan met
praktische hulp en bemoediging.



23 maart 2025 Dhr. Herm Jansen
Standhouden bij aanvallen. Efez.6:10 t/m 20 De geestelijke wapenrusting

We zijn allen op reis naar de eeuwigheid, a. als door een woestijn, b. levend als in Christus gestorvenen
en c. levend vanuit en door de Heilige Geest, resp. Filippenzen, Colossenzen en Efeze. Satans aanvallen
proberen ons van het geloof af te brengen. Daarom hebben we de héle wapenrusting nog, niet een of

enkele stukken. Omgord met de gerechtigheid, wees zoals je behoort te zijn: 18 karaats goud; wees
bereid het evangelie uit te dragen, hanteer het levensgrote schild, laat de helm je gedachten

beschermen en gebruik Gods Woord om de vijand van repliek te dienen. Het gebed is geen tastbaar
wapen maar leert ons totale afhankelijkheid: Mijn hulp is van de Here.

P R E E K S A M E N V A T T I N G E N  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  
Voer voor herkauwers 

E E N  A V O N D M A A L  D I E N S T
Laat je hart spreken 

Door de Avondmaal dienst van zondag 30 maart ging ik wat meer over zo’n
dienst nadenken. Er zijn nogal wat variaties: een paasmaaltijd, een

Seidermaaltijd, een mis, met alle theologische ideeën daarover. Uit de Bijbel is
het wel duidelijk dat Jezus het avondmaal instelde tijdens de Pesachmaaltijd. Al
is het niet duidelijk of ook daar een lam werd gegeten. Die maaltijd was op de

eerste dag van de week van de ongezuurde broden, in de Bijbel is dat de
Paasweek. Er zal dus zeker geen gedesemd brood zijn gebruikt, maar

ongezuurd, waarschijnlijk zgn. matzes. In tal van (evangelische) gemeenten viert
men de Maaltijd des Heren daarmee. Dat brood breekt echt. En als je bedenkt

dat zuurdesem staat voor doorwerking van het kwaad, snap je ook de betekenis
van de week van de ongezuurde broden; niet alleen het huis moest volledig

zuurdesem-vrij worden gemaakt, ook je lichaam. Dat geldt met name voor hen
die het Paaslam hebben gegeten. Doen wij ons best om ons leven zondenvrij te

maken? Is Pasen bij ons ook het begin van een proces, zoals de Bijbel dat in
Ex.6:5 en 6 noemt: een proces van uitleiding, bevrijding, verlossing en

aanneming. Is dat de diepere betekenis van “met Jezus opgestaan tot een nieuw
leven”?

Wat zou het mooi zijn als we tijdens zo’n Avondmaal dienst als van 30 maart
met elkaar daarvan kunnen getuigen.

Bram van den Berg



A V O N D M A A L  3 0  M A A R T  
Laat je hart spreken 

Het was goed toeven om met elkaar om Avondmaal te vieren. 
Met dankbaarheid kunnen en mogen we terugzien om ook op deze wijze de gezamenlijke

ontmoetingen vorm te geven door Zijn maaltijd te gebruiken.
Uit de getoonde film fragmenten kwam bij mij het verhaal naar voren over een gesprek dat

gevoerd werd in Glasgow-Schotland over het schilderij van de Spaanse kunstenaar Dali.
Dit beroemde schilderij stelt voor “de Christus van de Heilige Johannes van het Kruis”.

Uit dat gesprek een kort fragment over het ware gezicht van God en vooral de gemaakte
opmerking dat God ten diepste machteloos zou zijn.

“Maar God is de Almachtige, zo hebben wij dat geleerd en is ons voorgehouden.
Maar autoriteit is niet hetzelfde als macht. God is liefde, toch?

Maar ware liefde is machteloos! Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt
ze. Ware liefde is machteloos. omdat zij voor machteloosheid kiest. Omdat zij geen enkele vorm
van macht wil uitoefenen. En dat is het ware gezicht van God. Aan het kruis toont Hij wie Hij ten
diepste is. Machteloze, kwetsbare, opofferende liefde, omdat Hij hoopt dat wij onze gedachten

over Hem zullen veranderen.
En wij niet meer zo bang voor Hem zouden zijn. Zodat ook jij niet meer bang voor Hem hoeft te

zijn”.
God zij geprezen en Zijn naam geloofd.

David C. de Jong

H A R D  G E S L A G E N ,  S E L A
Laat je hart spreken 

Hard geslagen, vastgenageld; zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen, door zijn eigen volk verguisd.
’t Is de lang verwachte koning, Davids Zoon en Davids Heer.
Hij, het Woord van God gekomen, geeft de geest en spreekt niet meer.

Droeg een mens ooit zoveel lijden, zag een ziel ooit zo’n verdriet? 
Smalend spotte elke vijand, angstig vluchtte elke vriend. 
Hard geslagen door belagers – niemand nam het op voor Hem. 
Maar het hardst van alle slagen, kwam Gods oordeel neer op Hem.

Wie te licht denkt over zonde en haar diepe ernst niet ziet, 
kijk naar Hem en zie verwonderd wat een vonnis zij verdient. 
Christus, het volmaakte paaslam, droeg ons weerzinwekkend lot. 
Hij, die onze zonden wegnam, Hij verzoent ons weer met God.

Hier vindt ons geloof een bedding, onze hoop een vaste grond: 
Christus, rots van onze redding, die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding voor zijn nooit volprezen naam! 
Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in hoop die nooit beschaamt.

Link naar: 

Hard geslagen, Sela

https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I


Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

Puzzelhoek

O P L O S S I N G  V A N  D E  P U Z Z E L  U I T  M A A R T :  
“ Z I E ,  I K  D O E  H A A R  D E  V R E D E  T O E S T R O M E N  A L S  E E N  R I V I E R ”

P A S E N  -  K R U I S W O O R D P U Z Z E L


