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VANUIT HET BESTUUR
Toen Abraham te horen kreeg waar het om ging
heeft hij tot vele malen toe gevraagd om de steden te
sparen als er nog genoeg goede mensen waren,
maar de gebrokenheid en de zonde waren daar te
groot.

Ook in het begin van dit jaar weten we nog niet wat
we op ons levenspad tegenkomen. De gebrokenheid
in de wereld is groot op heel veel vlakken. Iedereen
wil graag vrede maar tóch lukt dat niet. Als je de
Bijbel leest dan is dat niet vreemd. Jezus zei het zelf
tegen zijn discipelen toen ze Hem vroegen: wanneer
komt U weer terug? Deze omstandigheden zouden
allemaal vooraf gebeuren. Eén ding weten we zeker:
we mogen vertrouwen op God, die ons kent en alles
wat ons bezighoudt en raakt bij Hem mogen brengen
net zoals Abraham deed.
Lied 416 begint met: Ga met God en Hij zal met je
zijn, en dat staat er vele keren in. Vanuit die
bemoediging mogen we ook in dit nieuwe jaar elkaar
ontmoeten in de bijeenkomsten en ook zomaar
onderweg als we iemand tegenkomen. Dat we in een
gesprek of een enkel woord ook een bemoediging en
een steun voor elkaar mogen zijn. Iets laten zien van
Hem die zei: Ik ben het Licht van de wereld, en dát
hebben we allemaal nodig!
Allemaal een gezegend 2025 toegewenst!

Symen ven der Meulen

Zomaar enkele gedachten over onze levensgang
Januari is al weer ver gevorderd en terugkijkend en
vooruitkijkend vragen we ons af hoe we dit jaar
ingewandeld zijn. Dat kan ieder voor zichzelf
invullen, in vreugde, in verdriet, in dankbaarheid of
twijfel of in onzekerheid, noem maar op. Iedereen
ervaart het op zijn/haar eigen manier. Zo denkend
aan het begin van het nieuwe jaar over onze
levensgang kom je ook in het begin in de Bijbel
iemand tegen die wandelde met God, nl. Henoch. En
God nam hem weg op hoge leeftijd. Een bijzonder
gebeuren: wat heeft hij meer gehad dan al die
anderen die daar ook genoemd worden? Later zien
we o.a. dat Abraham op zijn levenspad God en de
Engelen ontmoet en er de tijd voor neemt in
gastvrijheid. Er was t.a.v. vandaag veel tijd om er
voor elkaar te zijn als je bedenkt hoe de maaltijd en
het vlees nog bereid moesten worden. God kwam
niet voor niks bij Abraham langs, want ze waren op
weg naar Sodom en Gomorra. 



26 januari 2025           Jan Simmering 
9 februari 2025           Henri van Dijk 
23 februar 2025          Rogier van Splunter

B I J E E N K O M S T E N
J A N U A R I  &  F E B R U A R I

Agenda 

Indien gij de bewoners van het land voor uw
aangezicht niet verdrijft, dan zullen degenen die gij
van hen overlaat, tot dorens in uw ogen en tot
prikkels aan uw zijden zijn.
Numeri33: 55 Jozua 23:13

Als je en opdracht niet meteen uitvoert, wordt
het vaak steeds moeilijker die uit te voeren. God
waarschuwde dat als de Israëlieten deze
goddeloze inwoners niet uit het beloofde land
zouden verdrijven, deze mensen later een bron
van grote irritatie zouden worden. Wij aarzelen
soms om bepaalde zonden uit ons leven weg te
doen, net zoals de Israëlieten aarzelden om alle
slechte mensen te vernietigen. We doen dit
omdat we er bang voor zijn ( Israëlieten waren
bang voor reuzen) of omdat het toch maar
onschuldig of juist aantrekkelijk lijkt. We hebben
allemaal afgoden die we niet weg willen doen (
slechte gewoonten, ongezonde relaties,
bepaalde levensstijl). Als we toestaan dat deze
afgoden ons overheersen, komen er later grote
problemen. Zoals hier zo mooi gezegd wordt:
‘tot dorens in uw ogen en prikkels aan uw
zijden.’

Gerlien Kaemingk

D A T  I S  M I J  E E N  D O O R N  I N  H E T
O O G .

Bijbels spreekwoord

Collecte februari: 
Potgrondactie ‘Plant een
Bijbel’ 
Op zondag  26 januari mag ik weer de actie ‘Plant
een Bijbel’ van HVC onder uw aandacht brengen.

Elk voorjaar organiseert HVC de potgrondactie
‘Plant een Bijbel’. Voor elke twee zakken potgrond
die verkocht worden, kan HVC een Bijbel gevenaan
vervolgde christenen of christenen die zelf geen
Bijbel kunnen betalen. Via lokale contactpersonen
in landen als Afghanistan, China, India en Irak
worden deze bijbels verspreid. 

Zie ook: HVC Plant een Bijbel potgrondactie |
Stichting HVC helpt vervolgde christenen.

Net als voorgaande jaren, zijn wij ook dit jaar
verkoop- en afhaalpunt voor deze mooie actie. Een
zak potgrond kost € 5,99. Wilt u geen potgrond,
maar wel meedoen aan deze actie, dan kan dat
voor € 6 per Bijbel.

Mocht u niet in de dienst aanwezig zijn, dan kunt u
mij bellen of whatsappen via: 06 5791161 of mailen
naar: h.menkveld@kpnmail.nl

Hermen Menkveld

https://www.stichtinghvc.nl/plant-een-bijbel
https://www.stichtinghvc.nl/plant-een-bijbel
mailto:h.menkveld@kpnmail.nl


22 december 2024 Dhr. Jan Simmering
Vrijheid. – (Hoe strijden wij?)

Gal. 4:4-7. 
In de Oekraïene strijden soldaten om niet opnieuw onder het juk van Rusland te komen, maar velen

proberen te voorkomen dat ze naar het front moeten. Hoe strijden wij? In de volheid van de tijd stuurde
God Zijn Zoon die voor ons de vrijheid verwierf, niet als triomfator, maar als baby. Wij zijn vrij van de

wet van slavernij, want de wet is volbracht, vrij van tal van verplichtingen. Maar leven vanuit die vrijheid,
vanuit de genade, is moeilijk. God stelt geen andere eis, dan: “Geef mij je hart.” Laten wij die vrijheid

zien in hoe we met elkaar omgaan? En niet alleen met Kerst! Is onze onderlinge vrede zichtbaar? En in
de volheid van de tijd zal Jezus Zijn gemeente komen halen.

25 december2024 Dhr. Dick Passchier
Licht in de duisternis

Gen. 1:14.
De dienst begon met een optreden van ‘de vrouw Jesaja’, die uitkeek over Jeruzalem en de duisternis

zag, de belegering. Haar man, Jesaja, is naar de koning om hem te bemoedigen en kondigt daar
Immanuel aan. Maar het volk, die leeghoofden, kiezen ervoor in het donker te leven. Maar ‘ons volk zal

een groot licht zien’.
Daarna treedt ze op als Maria: “Ik snap er niets van, moet ik bevallen in een stal, in het duister?” Dan

komen de stinkende herders, maar met stralende ogen. En later in hun huisje, de wijzen van verre, die
een ster ‘als tomtom’ hadden, om de Vredevorst te zien.

Galilea, een land dat in duisternis leeft, politiek, maatschappelijk en geestelijk; belasting aan heidenen,
de armoede, en nu een geboorte op dit ongelegen moment … Waarom regelt God het zo? Het is Gods

specialiteit licht scheppen in de duisternis.
Daar in het donker, werd het licht van de wereld geboren, net als het licht bij het begin van de

schepping; hier begint de herschepping. En dat Licht werd steeds groter, sterft, maar straalt opnieuw op
de Paasmorgen. En nu zijn de gelovigen het licht der wereld: geef de fakkel door, als een estafette. Heb

jij het Licht dat leven geeft?

12 januari 2025 Dhr. Cees Fraanje
De les van de rode koe

Num. 9:: 1-13. Hebr. 9: 13, 14. 
Het is een onbekend en moeilijk gedeelte: het gaat over een vaars, die Volkomen moet zijn, totaal

Verbrand moet met (karmozijn en cederhout) en de as Verstrooid in water als middel om onreinen weer
rein te maken. Onrein was alles wat tegen de heiligheid van God ingaat, dus alles wat met de dood in

aanraking was geweest; want God is een God van het leven; dan werd je buiten de gemeenschap
geplaatst, afgesloten van de tabernakel. (We zeggen misschien wel te gemakkelijk dat God altijd bij je is
…) Jezus wil ons ook reinigen, ook en juist innerlijk, van ons geweten, sterker, Hij heeft onze onreinheid

op zich geladen. Wij hoeven geen zeven dagen te wachten zoals in Lev., belijd je onreinheid meteen!

P R E E K S A M E N V A T T I N G E N  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  
Voer voor herkauwers 



Jij en ik......
Weet, dat jij
anders ziet

anders hoort
anders voelt

anders waarneemt
dan ik

Zodat jij
anders denkt
anders praat

anders reageert
anders doet

dan ik

Begrijp, dat
jouw waarheid

berust op
jouw waarneming;

Zij is
niet beter

noch slechter
dan mijn waarheid;

Ze verschillen slechts,
dat is alles

Wees daarom mild
en verdraagzaam

Jij voor mij
Ik voor jou

en samen, voor al wat is.
Wijsheid is meer dan waarheid

Luister in stilte, zonder vooroordeel
Geluk.

J I J  E N  I K  
Laat je hart spreken 



H O E  G A A T  H E T  M E T  R U T G E R ?

Rutger en Ilse zijn nu bijna 2 maanden thuis van Australië.
Rutger heeft daar bijna 3 maanden de zogenoemde NPT (Neuroprhysics therapie) gehad

van Ken en Nickie Ware.

Hij heeft in Australië veel mooie momenten gekend, maar ook een aantal flinke
terugslagen.

Al na 2 weken therapie stonden Rutger en Ilse op de hoogste woontoren van Australië (het
Q10gebouw) en liep hij voor enige tijd weg uit de ligrolstoel. Zonder het goed te beseffen

had hij in 5 minuten meer stappen gezet dan de afgelopen 3,5 jaar.
Rutger en Ilse konden niet goed bevatten wat er wat er gebeurde.

Ze genoten volop en gingen naderhand nog even naar het strand waar Rutger nogmaals
uit zijn ligrolstoel stapte en de zee in liep.

Dat was een fantastisch gevoel, het zand om zijn voeten, het koele zeewater en de
heerlijke zeebries.

Tegelijkertijd voelde het als normaal, alsof hij nooit anders had gedaan. Zijn brein had het
dus allemaal feilloos onthouden.

De volgende dag maakten ze een boottocht om in zee walvissen te zien. De dag daarna
bleek dat dit toch teveel was geweest en moest hij weer volledige bedrust houden, maar

gelukkig kon hij de therapie weer snel oppakken en maakte hij flinke vorderingen.

Weer thuis gekomen, moesten Rutger en Ilse samen een nieuw ritme zien te krijgen en
moest Rutger leren waar zijn grenzen liggen, maar stapje voor stapje leren ze dit samen.

Hij gaat zoveel mogelijk naar de sportschool, wel 5 à 6 keer per week en doet daar de
oefeningen die hij in Australië geleerd heeft.

Lichamelijk heeft hij grote stappen gemaakt, maar cognitief is hij er lang nog niet.
Hij is namelijk snel overbelast en daarom lukt het nog steeds niet goed om een gesprek te

voeren, stukken tekst te schrijven of te lezen of Whatsapp berichten te versturen.

Rutger wordt vanuit Australië nog 2 jaar ondersteund en we hopen dat hij nog stappen
kan maken, zodat hij bezoek kan ontvangen en gesprekken kan voeren.

Rutger gaf onlangs aan dat hij het buitengewoon bijzonder vindt dat mensen die hem niet
kennen, zoals van onze Kapelgemeente, hem hartverwarmend ondersteund hebben,

zowel in gebed als met geld.
Zodra het mogelijk is om de reis naar Lochem te maken, wil hij graag een keer naar een

samenkomst in de Kapel komen.

Antoinette en Roelof Dijkstra

E E N  K L E I N  G E B A A R  I S  O M Z I E N  N A A R  E L K A A R .  

Lief en Leed



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

Puzzelhoek

O P L O S S I N G  V A N  D E  P U Z Z E L  U I T  D E C E M B E R :  
M E N  Z A L  H E M  D E  N A A M  I M M A N U E L  G E V E N ,  H E T G E E N  B E T E K E N T  G O D  M E T
O N S .

U  K U N T  D E  P U Z Z E L  V A N A F  H E D E N  O O K  O N L I N E  I N V U L L E N  D O O R  
G E B R U I K  T E  M A K E N  V A N  O N D E R S T A A N D E  L I N K :  

P S A L M  2

online puzzelen 

https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/u6fRrFaAbmZzrdL9BNw5MvxqmCvd9fZ8.html
https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/u6fRrFaAbmZzrdL9BNw5MvxqmCvd9fZ8.html

