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VANUIT HET BESTUUR
In de media wordt het vuur ongenuanceerd
aangewakkerd door ons van alles en nog wat te
doen geloven. Dat is gif dat zich in onze harten wil
vestigen en nodigt ons bovendien uit om er ook iets
van te vinden (oordelen). Dat doen we gerust, ook
wij Christenen! Wat een leed brengt onze
geldingsdrang en “wijsheid” met zich mee. Is de
komst van Jezus Christus voor niets geweest? Je zou
het haast denken. Jezus is ons duidelijk anders
voorgegaan. Diverse gelijkenissen die Hij vertelde
geven ons inzicht hoe wij met onze naaste om
moeten gaan. En Hij geeft ons daarmee een moreel
kompas. Direct, naar ons gericht. Hij was Mens met
een onvoorwaardelijke relatie met zijn Vader. Wij
mogen daarbij horen. En Hij nodigt ons állen uit om
in zijn liefde en heerlijkheid te delen en Hij slaat
niemand over. Hij ontfermt zich over ons allen. Hier
vandaag over mij thuis, maar ook over diegene die
wij onze vrienden of vijanden noemen. Ook in de
oorlogsgebieden waar zoveel onschuldige mensen
(Jood of niet Jood) lijden. Wij mogen vurig bidden
Heer ontfermt U zich over deze overspannen wereld
en breng vrede voor elk mens. Dát heeft Jezus ons
geleerd. Wat een liefde en genade hebben wij
ontvangen door het leven en sterven van Jezus
Christus. Laten wij daar nederig bij stil staan en ons
alléén oprichten naar Hem of is ook hier de rek er
uit!

Jan Dijkman 

De rek is er uit.
Wanneer je het nieuws volgt dan lijkt het erop dat in de
samenleving als óók in de politiek de rek, om elkaar te
velen, er uit is. Korte lontjes, schamperende en
kleinerende opmerkingen, vurig en niets ontziend
pleiten waar we (ik) voor staan. Zo wordt er veel haat
gezaaid alleen zó doe je het goed.  In de column van
Kitty Herweijer in de Stentor van 2 okt. jl. las ik dat
politieagenten, die weigeren Joden te beschermen om
persoonlijke reden, ontslag moeten krijgen, volgens
haar. Ik denk dat Kitty daar een punt heeft maar is dit
niet op meer vlakken aan de orde? De rechtsorde komt
hier naar mijn mening in het gedrang omdat elk mens
recht heeft op bescherming. Je mag niet iemand
uitsluiten. Een arts mag ook een zieke niet weigeren om
te behandelen vanwege huidskleur, sekse of religie. De
communicatie en hoe wij ons zouden moeten gedragen
in de samenleving is beneden alle peil gezakt. De
politiek, en in dit geval, ook de politie laten hier steken
vallen. De verzuiling in ons land neemt verder toe
waardoor families, vrienden, buren, uit elkaar gedreven
worden en tegenover elkaar komen te staan.



27 oktober 2024 - 
Rogier van Splunter viering H.A
10 november 2024 -
 Joël Treuren
24 november -
Cees Fraanje
 
11 januari 2025 
Nieuwjaarsbijeenkomst

B I J E E N K O M S T E N
S E P T E M B E R

Agenda 

Genesis 40: 12, 13, 18, 19 en 41:12
Toen zei Jozef tot hem: Dit is de uitleg ervan: de
drie ranken zij drie dagen. Binnen drie dagen zal
Faroa uw hoofd verhogen en u in uw rang
herstellen.

Opheldering verschaffen. Een misverstand uit
de weg ruimen, iemand uitleggen hoe iets in
elkaar zit wat hij niet begrijpt, de juiste
informatie geven die nodig is, dat is iemand uit
de droom helpen.
In de Bjbel komen verscheidene dromen en
uitleggingen voor en het best zijn dat de
uitdrukking daar ergens vandaan komt, maar
eigenlijk kan hij overal vandaan komen.
Een paar voorbeelden in de Bijbel zijn: de
droom van de bakker en de wijnproever in de
gevangenis van de Farao. Jozef kan hun dromen
uitleggen.
De droom van de Farao over de vette en magere
koeien. Ook deze droom kan Jozef uitleggen.

Gerlien Kaemingk

I E M A N D  U I T  D E  D R O O M  H E L P E N

Bijbels spreekwoord
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Bidstond 

Deze keer was het een bijzondere bidstond, zelfs een feestelijke met gebak, aan het begin van het
Joodse nieuwjaar 5785.
Israël wordt dan opgeroepen om tijdens tien dagen na te denken over hun verhouding met God en
hun medemensen totdat het Grote Verzoendag is. Met zijn achten gingen we bidden voor Israël in
deze tijd van oorlog met Hamas in Gaza. En we kunnen wel blijven bidden voor alle slachtoffers en
gegijzelden over en weer, zeker nu er ook oorlog is in Libanon met Hezbollah.

Ook nu gaf de gebedsbrief van Christenen voor Israël weer mooie handvatten voor ons gebed. En
duidelijke filmpjes van het het Joods nieuwjaar met het Bazuinenfeest plus Grote Verzoendag konden
we thuis bekijken. En wie die filmpjes ook wil bekijken kan er mij naar vragen.

Gebed voor de Vervolgde Kerk blijft ook heel dringend nodig. Open Doors heeft bijna iedere dag wel
gebedspunten. De verbondenheid met onze broers en zussen ervoeren we ook nu weer duidelijk, b.v.
voor het gevluchte gezin van pastor Soré uit Burkina Faso die met zijn vrouw Teresa nu met twee
eigen en vijftien weeskinderen in een vluchtelingenkamp verblijft onder bizarre omstandigheden. En
toch prijst Soré zijn God, hij straalt het met zijn gezin uit, ongelooflijk.

Komt u volgende maand meebidden?
Die volgende gebedsavond is op woensdag 6 november van 20:00 - 21:00 uur
bij Bram & Maaike van den Berg
Zutphenseweg 5 te LAREN Gld.
Tel. 085-1045588 Mobiel 06-13489689

En de koffie staat vanaf 19:45 uur klaar.
Van harte welkom!

Hartelijke groet en wellicht tot ziens,
Maaike van den Berg



P R E E K S A M E N V A T T I N G E N  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  
Voer voor herkauwers 

22 september 2024 Dhr. Rogier van Splunder
Jezus heeft het laatste woord

Psalm 2
De psalmen tonen het hart van God, ze troosten en bemoedigen. Deze psalm is duidelijk
messiaans, niet persoonlijk zoals Ps 1, maar voor alle volken. Die volken woeden en voeren oorlog
tegen de God van Israël, feitelijk tegen de Messias; ze willen Zijn regering niet. Maar die volken
wacht een oordeel en het onrecht zal te niet gedaan worden. Maar wie Hem (er-)kent als zijn
Verlosser, ontkomt daaraan. Dus, wereldleiders, en ieder die dit hoort, handel verstandig, erken
Hem, bewaar en bescherm de aarde (hoe actueel!). Allen die Hem hun liefde verklaren (‘Kus de
zoon’) en bij Hem hun toevlucht zoeken, worden welzalig genoemd. Neem dan anderen daarin
mee.

13 oktober 2024 Dhr. Henry van Dijk
“There is always a snake”

Gen.3:1-9 + Num.21:1-9
Naar wie luister je? – Naar wie kijk je? – Geloven is de weg naar boven.
Het is ieders ervaring dat er altijd wel iets is wat iets moois besmet. Dat was al het geval in het
paradijs. De satan zaait twijfel aan Gods woord. Daar kwam de slang als een verzoeking, in de
woestijn kwamen de slangen als een beproeving, ten gevolge van hun eigen houding. (Maar dat
kun je niet van elke ‘beproeving’ zeggen.) Het volk kon de tegenslagen niet meer aan maar komt
wel tot inkeer. Gods oplossing is niet de slangen wegsturen. Het volk was is feite al verloren, het
leefde a.h.w al in de hel. Hij vraagt alleen dat het in vertrouwen zicht op de koperen slang krijgt.
Dus niet ‘Anders stuur Ik je naar de hel’ maar “Ik wil wil je redden van de hel”. Zie ook wat Jezus
tegen Nicodemus zegt over die verhoogde slang.



DANKBRIEF
Laat je hart spreken 
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