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VANUIT HET BESTUUR
Als Christengemeente de Schakel hebben
wij daarin een belangrijke taak om ook op
die momenten er te zijn. Om zien naar
onze naasten. Gemeente zijn we samen en
niet alleen op de momenten dat wij
samenkomen maar elke dag weer. De
gemeente groeit en daar zijn we erg
dankbaar voor maar dat vraagt meer inzet
van de organisatie. Enige weken geleden
werden er formulieren uitgedeeld om te
inventariseren welke taken ook anderen,
buiten de organisatie, zouden kunnen
doen. Wij zijn blij en dankbaar dat veel
mensen, jong en oud, de schouders er
onder zetten en ieder op zijn eigenwijze
een bijdrage wil leveren. Het heeft ons
verrast. Nogmaals bedankt daarvoor. Wij
zijn een gezegende gemeente.

Bij het lezen van de Nieuwsbrief zul je een
nieuwe rubriek ontdekken. Verder wordt er
gewerkt aan het programma voor dit
najaar en komend voorjaar. Probeer de
bijeenkomsten te bezoeken of laat je
informeren via de nieuwsbrief.

Jan Dijkman 

Zes augustus 2024. 
Een mooie zomermiddag met lichte
bewolking en ca. 25 graden. Mijn
gedachten zijn bij twee families die deze
week zijn achtergebleven na het overlijden
van hun geliefden. De een was enkele jaren
ziek (67 jaar) en de ander geheel
onverwachts (46 jaar). Dan staat voor de
nabestaanden de wereld stil. Wij kunnen
voor hen bidden dat zij troost mogen
vinden bij onze Hemelse Vader. De
achterblijvers moeten door. De draad weer
oppakken maar verdriet slijt niet. Het gaat
als een schaduw met je mee. Wat een
opgave!



Bestemming collecte

25-08-2024      Hans Witmer uit Hengelo O
08-09-2024      Jan Simmering
                          Viering HA
22-9-2024        Rogier van Splunter

B I J E E N K O M S T E N
J U L I /  A U G U S T U S  

Agenda 

Waar het hart vol van is, daarover spreekt de
mond. Lukas 6:45
Uit de overvloed des harten, spreekt de mond.
Matth 12:34

….daar loopt de mond van over.

Je kunt niet zwijgen over datgene waar je
helemaal van vervuld bent. Dat moet er gewoon
uit! Daar moet je over praten.
En dat geldt volgens de Bijbel vooral ook voor
de dingen van het geloof , die immers je hart
raken, en waar je van getuigt als het goed is,
omdat je het niet kunt laten.

Jezus herinnert ons, dat onze woorden
onthullen wat in ons hart leeft. Wat voor
woorden komen uit jouw mond? Dat laat zien
wat er in je hart omgaat. Door simpelweg op je
woorden te letten, verdwijnt het probleem in je
hart niet. Daarvoor is het nodig dat de Heilige
Geest je hart vernieuwt en je nieuwe gedachten
en verlangens geeft; dan wordt je spraak bij de
bron gezuiverd.

Gerlien Kaemingk

W A A R  H E T  H A R T  V O L  V A N  I S  

Bijbels spreekwoord

De collecte op 25 augustus ’24 is bestemd
voor: Stichting Wensambulance. De
doelstelling Wensambulance is: Mensen
met een langdurige chronische ziekte
en/of mensen in hun (pre) terminale
levensfase professioneel en comfortabel
liggend vervoer aan te bieden ten aanzien
van een bepaalde wens of behoefte. 
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Bidstond 

Net voor de zomervakantie kwamen we nog een keer met zijn zevenen bij elkaar om te bidden
voor Israël en de vervolgde kerk.

Iedere keer ervaren we het als een zegen om samen te bidden voor Israël, vooral na 7 okt.
toen het feest van de vreugde der wet, als afsluiting van het Loofhuttenfeest veranderde in
een nachtmerrie door de brute aanval van Hamas waarbij honderden Joden op beestachtige
wijze werden vermoord.

De vervolgde kerk blijft echter ons gebed ook heel erg nodig hebben als je bedenkt dat
wereldwijd van iedere zeven Christenen er één op de een of andere manier vervolgd wordt.
Beseffen we eigenlijk wel wat het betekent dat wij in vrijheid samen kunnen komen als
gemeente én onze kinderen christelijk kunnen opvoeden?

De volgende gebedsavond is op: woensdag 4 sept. van 20:00 - 21:00. 

Locatie: 
Bram & Maaike van den Berg
Zutphenseweg 5
LAREN Gld.
Tel.085-1045588
Mobiel06-13489689

Van harte welkom!
En de koffie staat vanaf 19:45 klaar.

Hartelijke groet,
Maaike van den Berg



P R E E K S A M E N V A T T I N G E N  D O O R  B R A M  V A N  D E N  B E R G  
Voer voor herkauwers 

De onderdelen van de diensten in De Schakel zijn: aanbidding, verkondiging en ontmoeting. Welke
van de drie het belangrijkste is, durf ik niet te zeggen, maar wel weet ik dat in de voorbereiding de
preek de meeste tijd gaat zitten. Eigenlijk sneu voor de spreker dat velen na enkele dagen al
vergeten zijn waar hij het over heeft gehad, maar ook slordig voor ons luisteraars. Daarom leek
het me goed om samenvattingen van de preek te maken, zodat de preek een beetje terugkomt, je
er weer met je gedachten bij bepaald wordt, dat je de inhoud kunt overdenken, de woorden kunt
herkauwen. En zijn het niet de dieren die herkauwen die reine dieren worden genoemd! 

23 juni 2024 - Dhr. Hans Witmer
Joh. 11:17-23

In dit gedeelte over de opwekking van Lazarus gaat het om de ontmoeting tussen Jezus en Martha.
Wat moet die teleurgesteld zijn dat de vriend van Lazarus niet gekomen was om hem te genezen,
zelfs niet op zijn begrafenis, ja, vier dagen later. Maar ondanks haar verwijt, noemt ze Jezus wel

HERE. Ze was vertwijfeld, maar bleef Hem wel vertrouwen. Dat spreekt ze duidelijk uit, maar
eigenlijk was dat ‘hoofdkennis’. Op welke manier ken jij Hem? Maakt de toestand in de wereld ons

moedeloos, of blijven we vol verwachting, omdat Jezus het laatste woord heeft, hij een levende
hoop is. Pas voor ‘christendom-me-ligheid’. Want Hij is de opstanding en het Leven. 

14 juli 2024 - Dhr. Herm Jansen 
Joh. 17:1-26 

Het Hogepriesterlijk gebed maakt ons getuige van een intiem gesprek tussen de Vader en de
Zoon, heel rijk en diep. Het is onmogelijk alles te behandelen en bovenal heb je er de Heilige

Geest bij nodig.
Alleen al de onuitsprekelijke heerlijkheid van Hem waarover Jezus bidt dat de Zijnen die ook zullen

zien. Hij toont zich hier als het ‘Lam voor ons geslacht’, Hij heeft alles voor hen over gehad; Hij
vraagt de Vader, hen te bewaren en te heiligen en Die zal Hem dat nooit weigeren; Hij bidt voor
eenheid en dat zij mogen zijn waar Hij is, om Zijn heerlijkheid te zien. En nu bereidt Hij daar nu

plaats voor de Zijnen. Hoe ontroerend, indrukwekkend, troostrijk en bemoedigend.  

28 juli 2024 - Dhr. Wim van den Bos   
Luc.24:13-16; Luc.18:31-34; Matth.11:2-6

Hoe zien wij God? Als de strenge Rechtvaardige? Als de ongenaakbare Heilige? Of als de
vergevingsgezinde, genadevolle Liefde? Het is afhankelijk van je opvoeding, verwachtingspatroon.

Zie de Emmausgangers, zie Petrus die Jezus’ de lijdensweg wilde verhinderen, zie Johannes de
Doper die teleurgesteld was in Jezus als bevrijder. Maar alle drie de visies zijn helemaal waar, en
alle drie even belangrijk. Vergeven kon alleen maar als voldaan was aan Zijn rechtvaardigheid en
dat offer bracht Hij uit liefde. Hij gunt het al zijn schepselen, maar Zijn kind word je alleen door

geboorte. Daarom werd Hij voor ons tot zonde gemaakt. Wie dat aanvaardt, kan met Ps 23
zeggen: De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 



G E R O E P E N  T O T  Z I C H T B A A R H E I D
Laat je hart spreken 

We leven in een uitdagende tijd! En dat geldt nog veel breder dan we meestal beseffen.

Niet in het minst in een land dat ver weg klinkt, maar dat helemaal niet is. In een land dat
getekend is door een intensieve en vaak tragische historie. In een land met meer nominale
christenen dan waar ook in Europa (72% verklaart zichzelf Christen!), maar waar tegelijkertijd
minder dan 1% (!) een levende relatie met Jezus Christus heeft. En zelfs daarbinnen zijn
evangelische Christenen een kleine minderheid…

Polen is in beweging. Sociaal-economisch, maar zeker ook geestelijk. De Rooms-Katholieke kerk is
in zwaar weer, en veel mensen zijn de weg kwijt. Evangelisch Christenen zijn geroepen om daarbij
een wegwijzer te zijn, maar… dan moet die wegwijzer wel zichtbaar zijn!

De Poolse evangelische kerken kennen een vergelijkbare diversiteit, en helaas ook vaak
onderlinge afstand, als in veel andere landen, met alleen dat verschil dat het aantal gelovigen veel
kleiner is! Een gemiddelde Poolse evangelische gemeente kent vaak niet meer dan 50 leden of
bezoekers, en heeft daardoor maar heel beperkte mogelijkheden om activiteiten te ontwikkelen
om echt zichtbaar te worden en blijven in de samenleving. Om herkenbaar te worden, vertrouwen
te winnen en een veilige plek te zijn voor mensen op zoek.

Stichting Bread of Life geeft sinds 2001 in het westen van Polen vrijwilligers uit diverse kerken de
mogelijkheid om zich aan te sluiten bij diverse hulpprogramma’s voor mensen in nood. Enerzijds
om een direct antwoord te geven op de roeping die we hebben als Christenen om om te zien naar
onze naaste (Matt. 25:34-36), maar ook als middel om als evangelische Christenen zichtbaar te
worden (Matt. 5:16). We kunnen daar prachtige verhalen over vertellen!

Naast het leiding geven aan Bread of Life sinds 2018 zie ik het ook als mijn roeping om binnen het
kader van Evangelisch Polen actief te netwerken en samenwerking te bevorderen tussen diverse
hulporganisaties in heel Polen – met exact hetzelfde doel: een levend getuigenis, in alle mogelijke
diversiteit, van God’s liefde voor de mens!

Als Nederlander die al bijna 30 jaar in Polen woont, maar via naaste familie een directe link heeft
met De Schakel, wil ik u van harte uitnodigen om ook betrokken te worden!

Reinier van den Berg
Poznań, PL
tel. +48 602 300 031 / reinier@breadoflife.pl / www.depoolsebergen.pl

mailto:reinier@breadoflife.pl


Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

A N T W O O R D  P U Z Z E L  J U N I :   
R O M E I N E N  1 4 :  V O O R  M I J  Z A L  A L L E  K N I E  Z I C H  B U I G E N  E N  A L L E  T O N G
Z A L  G O D  L O V E N

Puzzelhoek


