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VANUIT HET BESTUUR Er zijn armere landen waar de balans nog
redelijk in evenwicht is. Tenminste als wij
daar niet voor een appel en een ei de
grondstoffen weghalen en daarmee de
armoede vergroten in deze delen van de
wereld. De onbalans tekent zich scherp af.
Massaal zijn mensen op de vlucht voor een
beter bestaan maar wij moeten ze niet.
Oorlogen om machtsposities enz. enz. 

Ook dicht bij huis, in onze gezinnen is
onbalans te vinden. Tegen elkaar op
moeten boksen. Ook binnen onze kerken
vinden we dat helaas terug. Jezus heeft met
zijn lijden en sterven onze lei
schoongemaakt om opnieuw te beginnen.
Dat kan elk moment. Door om te zien naar
elkaar en het goede in elkaar aan te
wakkeren. Samen in vrijmoedigheid
gemeenschap vormen en dat naar buiten
toe uitdragen door Onze Heiland en
Zaligmaker te eren en te prijzen. Laat Zijn
liefde stromen en alles wordt nieuw. 

Ons leven is vergankelijk. Zijn Woord niet.  

Jan Dijkman 

''Rentmeesterschap tonen’’.
God heeft in Zijn schepping ons in
overvloed voorzien en wij mogen dat tot op
vandaag beheren. Dat is niet alleen een
taak en verantwoordelijkheid voor boeren
maar voor elk mens. Zeker als Christenen
hebben wij daar een belangrijke taak in.
Het beheren, zoals het bedoeld is in de
Bijbel, is allang omgevormd naar
beheersen. De macht van de economische
stelsels en de zucht naar meer en meer
laat zijn diepe sporen na in de Schepping.
Onze levensstandaard stijgt nog steeds en
dat eist nogal wat van de aarde. Volgens
recentelijk onderzoek heeft Nederland in
het 1ste kwartaal van 2024 al meer
grondstoffen verbruikt dan de aarde kan
genereren in het hele jaar 2024. Met name
de geïndustrialiseerde landen, met
Nederland in de kopgroep, eisen veel op.



Maaike en Bram van de Berg zijn dankbaar
dat zij op 14 mei j.l. overgrootouders
geworden zijn van achterkleindochter Rivka.

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente,
lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie
met eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de
riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen
alleen wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De
redactie behoudt het recht om ingezonden stukken
eventueel in te korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Lief en Leed

26-05-2024 Theo Niemeijer - viering H.A
09-06-2024 Jelle Borger uit Vriezenveen
23-06-2024 Hans Witmer uit Hengelo (O.)

B I J E E N K O M S T E N
M E I  /  J U N I  

Agenda 

Hij zal engelen gebieden dat zij u behoeden op al
uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat
gij uw voet niet aan een steen stoot.
Psalm 91:11

Eén van de taken van engelen is het waken over
gelovigen. Er zijn in de Bijbel voorbeelden van
beschermengelen. Denk aan Daniél in de
leeuwenkuil. Er zijn geen aanwijzingen dat aan
elke gelovige een engel is toegewezen. Engelen
zijn niet zichtbaar, behalve onder speciale
omstandigheden.

De verzen 11 en 12 uit deze Psalm werden door
de satan aangehaald toen hij probeerde Jezus te
verleiden. Het is een troost te weten dat God
over ons waakt, ook in tijden van grote druk en
angst.

In deze tijd wordt dit gezegde gebruikt wanneer
je iemand heel sterk bewondert, en veel
waardering voor hem of haar hebt en toont, dan
draag je zo iemand op handen.
Je bewijst iemand alle eer die hij of zij volgens
jou verdient. 

Gerlien Kaemingk

I E M A N D  O P  ( D E )  H A N D E N  D R A G E N

Bijbels spreekwoord



U W  W I L  G E S C H I E D E
Laat je hart spreken

Ik vroeg om kracht – 
en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te

maken.
Ik vroeg om wijsheid- 

en God gaf mij problemen om op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed- 

en God gaf mij verstand en kracht om te
werken.

Ik vroeg om moed – 
en God gaf mij gevaren om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde- 
en God gaf mij daarvoor de kansen.

Ik kreeg niets van wat ik wilde-
Maar ontving alles wat ik nodig had.

Mijn gebed is verhoord.

Dr. Job India

G E E S T  V A N  H I E R B O V E N  
Laat je hart spreken

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24

( O P W .  3 8 3 / L B  6 7 5 )

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24


I K  Z A G  E E N  K U I K E N T J E
Laat je hart spreken

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat

Onder haar vleugels
Waar het veilig zat

Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen

In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte

U bent mijn schuilplaats
U o Heer

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

https://www.youtube.com/watch?v=3RzLRhdnPJE

https://www.youtube.com/watch?v=3RzLRhdnPJE


BIDSTOND
Laat je hart spreken

Op woensdag, 8 mei, kwamen we weer bij elkaar voor de maandelijkse bidstond voor Israël en de
vervolgde kerk, waarbij dit keer ook Bijbelvertaalwerk ter sprake kwam in landen waar vervolging
is.

Het was goed om samen, we waren deze keer met ons zevenen, weer te bidden voor de nood in
Israël en het Midden-Oosten, maar ook voor wat er in Nederland en wereldwijd gebeurt. Het
toenemend anti-semitisme is zo verbijsterend, maar de vraag van Joden om gebed van de
Christenen voor hen is even verrassend. Dat is nog nooit gebeurd!
Wat is gebed nu onmisbaar voor Gods volk, dat Gods oogappel is. En het was een zegen om dit
volk juist nu in gebed te gedenken.

Voor de vervolgde kerk blijft er ook steeds weer gebed nodig! En het was goed die nood aan de
hand van de Open Doors gebedskalender te noemen. Open Doors doet zoveel mooi werk voor
onze vervolgde broers en zussen wereldwijd, zie daarover: www.opendoors.nl Open Doors
organiseert ook dit jaar weer een Nacht van Gebed, en dit jaar is dat in de nacht van
vrijdagavond 31 mei op 1 juni.
In Nederland is er op veel locaties zo’n gebedsavond, ook in
Zutphen: EGZ, Gerard Doustraat 80A
Tijd: 20:00 - 01:00
Goor: Baptisten Gemeente, Irisstr. 3
Tijd: 20:00 - 00:00
Voor meer info kun je terecht op de Open Doors site of bij Bram & Maaike

De volgende gebedsavond hopen we elkaar weer te zien op

Woensdag 5 juni van 20:00 tot 21:00 uur bij Bram & Maaike van den Berg Zutphenseweg 5 LAREN
Gld.
Tel. 085-1045588
Mobiel 06-13489689

Van harte welkom!
De koffie staat om 19:45 uur klaar.

Hartelijke groet,
Maaike van den Berg

http://www.opendoors.nl/


Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48
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Puzzelhoek


