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VANUIT HET BESTUUR

De Bijbel zegt daarover dat wij, als
Christenen, de weg vrij moeten maken voor
een ieder die in Hem wil geloven! Wauw,
dat is voorjaar. Nieuw leven vanuit de Bron.
Leven uit vrijmoedigheid. Het mooie is dat
iedereen er op allerlei manieren invulling
aan kan geven om daarvan te getuigen.
Leven vanuit groei naar bloei voor jong en
oud.                                                                                       
Wij mogen God danken voor de
inspirerende en liefdevolle bijeenkomsten
die wij om de twee weken mogen
organiseren. Maar wij mogen God ook
danken voor de Bijbelstudiegroepen
waarin wij als naasten zo intens bij elkaar
betrokken zijn.  En voor het initiatief van
een maandelijkse Bidstond door de
Gebedskring. Gods hand is in álles
aanwezig. Wij hoeven het niet alleen te
doen. Wat een zegen!

Jan Dijkman

Het voorjaar is in aantocht 
Mensen zien er naar uit. Kunnen bijna niet
wachten op dat wat komen gaat. Elke keer
weer verwondert raken. Eigenlijk is dat ook
zo met elke dag die ons gegeven wordt.
Een ieder ervaart dat op zijn eigen wijze.
Het maakt zeker verschil of je jong of oud
bent, of er tussenin zit, hoe je dat ervaart.
Maar ook hoe je gesteldheid is.
Verwachtingsvol, of gebukt gaan onder
zorgen, verdriet, gepest worden, het gevoel
hebben er niet bij te horen. Volwassenen
en kinderen kunnen snoeihard zijn in het
oordelen of afwijzen van een ander. Ten
koste van een ander je plek op eisen. Dat
heeft een donkere kant van ons leven want
zo gaat veel liefde en warmte verloren.



Onderstaande mensen kunnen wel een
steuntje in de rug gebruiken:

Christel Grotenhuis- Tijman
Op woensdag 21 februari jl. is op 40 jarige
leeftijd overleden Christel Grotenhuis –
Tijman.
Christel was al geruime tijd ziek en mocht nu
naar haar Hemelse Vader gaan. Wij bidden
voor haar, haar man Ivo, de zonen Maiko en
Davey en naaste familie dat zij troost mogen
vinden in Hem en wensen hen sterkte de
komende tijd. 

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente,
lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie
met eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de
riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen
alleen wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De
redactie behoudt het recht om ingezonden stukken
eventueel in te korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

E E N  K L E I N G E B A A R  I S  O M Z I E N
N A A R  E L K A A R .  

Lief en Leed
25-02-2024 Jan Simmering
10-03-2024 Arjan Treuren
23-03-2024 themamiddag o.l.v. Jelle Borger

B I J E E N K O M S T E N
J A N U A R I / F E B R U A R I

Agenda 



V E R T R O U W E N  
Laat je hart spreken

https://www.youtube.com/watch?v=8AKudkXkx7A

Omarm haar Heer ‘nu’ met Uw liefde, zodat ze zich
veilig voelt
Laat haar weten, dat U haar vernieuwt, zoals U haar
heeft bedoeld
Geen tranen meer, geen gebrokenheid en pijn,
Ze mag bij U, voor eeuwig Heer, straks in Uw
heerlijkheid zijn.

Dank U dat ik U kan bereiken juist nu in mijn
verdriet
Dat ik besef Heer, dat U het alles overziet
U neemt de zwaarste lasten van me over, U bent zo
dichtbij
Ik wil U zo vertrouwen Heer, ik weet U gaat deze
weg met mij.

19-01-2024 
Joanna Tijman van der Velde (moeder van Christel
Grotenhuis)

Ik wil U vertrouwen Heer, wat U doet is goed
Al begrijp ik niet hoe het nu gaan moet.
Ik geef U mijn dochter terug Heer, ze komt al bijna
naar U toe
Haar lichaam is zo gebroken, haar geest is nu zo
moe.

In Uw armen is ze veilig
Voor U Heer is ze heilig
Apart gezet, Uw eigendom
Ze wacht Heer tot U zegt: ‘’Kom”

Ze mag naar huis, ze heeft zo lang gestreden
Haar leven was niet makkelijk Heer, ze heeft zoveel
geleden
U omarmt haar als ze thuis komt, zegt haar “je hebt
het goed gedaan’’
Onder tranen Heer, maar wel gerust, laat ik haar
gaan.

O P W E K K I N G  7 1 7
Laat je hart spreken

Stil mijn ziel wees stil
 En wees niet bang
 Voor de onzekerheid van morgen
 God omgeeft je steeds
 Hij is er bij
 In je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
 En ik vertrouw op U
 En zal niet wankelen
 Vredevorst vernieuw een
 Vaste geest binnen in mij
 Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
 En dwaal niet af
 Dwars door het dal zal Hij je leiden
 Stil, vertrouw op Hem
 En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God
 En ik vertrouw op U
 En zal niet wankelen
 Vredevorst vernieuw een
 Vaste geest binnen in mij
 Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Ik rust in U alleen
In u alleen

https://www.youtube.com/watch?v=8AKudkXkx7A


Als gij aalmoezen geeft, laat uw linkerhand
dan niet weten wat uw rechterhand doet,
opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en
Uw Vader die in het verborgene ziet, zal het
u vergelden.  Mattheus 6:3,4
 
Wanneer Jezus zegt dat je linkerhand niet
mag weten wat de rechterhand doet,
bedoelt Hij dat onze motieven met
betrekking tot het geven, zuiver moeten zijn.
Het is gemakkelijk iets weg te geven met
onzuivere bedoelingen, iets te doen voor
een ander van wie we een tegenprestatie
verwachten. Als gelovigen moeten we niet zo
berekenend te werk gaan; wij moeten geven
om het geven.
Het is gemakkelijk in de verleiding te komen
om goed te doen omwille van erkenning en
lof. Om er zeker van te zijn dat onze
motieven niet egoistisch zijn moeten wij
onze goede daden onopgemerkt en in stilte
verrichten, zonder een beloning te
verwachten.
We moeten deze dingen doen, om God door
ons heen te laten zien. De beloning die God
belooft, is er niet één in materiële zin en
wordt nooit gegeven aan hen die daar naar
op zoek zijn. Iets alleen uit eigenbelang
doen, is geen liefdevol offer. Vraag jezelf af
wanneer je iets goed doet: "Zou ik dit ook
doen als niemand wist dat ik het deed?"

Gerlien Kaemingk

Z O  Z E G T  D E  H E R E :

Bijbels spreekwoord

Het idee om regelmatig te bidden voor Israël en
vervolgde christenen is ontstaan op 13 januari jl.
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Op deze middag is
de gelegenheid om een briefje in te vullen voor
gebedspunten geïntroduceerd. Dit kun je doen op de
zondagmorgen in de hal van de kapel wanneer er
dienst is. 

Het zou niet nodig hoeven te zijn het bidden voor
Israël als gebedsonderwerp in te dienen. Het zou
vanzelfsprekend in elke dienst moeten gebeuren.
Vooral in deze tijd nu Israël in oorlog is met Hamas
met alle gevolgen van dien, o.a. het toenemen van het
antisemitisme, ook in Nederland. In Psalm 122:6 (HSV)
staat “Bid om vrede voor Jeruzalem” en dat willen we
graag in praktijk brengen. 

Naast het stimuleren van deze voorbede in de
diensten willen we ook elkaar stimuleren in het
meeleven met Israël. De mooiste manier is elkaar
regelmatig te ontmoeten om gezamenlijk een bidstond
te houden. Dat willen we samen gaan doen.

Naast Israël is ook de vervolging van christenen in tal
van landen een belangrijk gebedsonderwerp. Gelukkig
kennen wij (nog) geen vervolging, maar via Stg HVC en
Open Doors weten we wel van de nood van vele
broeders en zusters. En hen gedenken in onze
gebeden is ook een Bijbelse opdracht. Doet u mee?

Wij willen maandelijks een bidstond houden op de 1e
woensdag van de maand, te beginnen op 6 maart a.s.
bij:

Bram en Maaike van de Berg
Zutphenseweg 5 Laren
Tel 085 1045588

U bent van harte uitgenodigd van 20.00u tot 21.00u

Hartelijke groet,
Jan Willem van het Ende

W E L K O M  O P  D E  G E B E D S K R I N G  
I S R A Ë L  E N  V E R V O L G D E  C H R I S T E N E N .

Laat je hart spreken



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

A N T W O O R D  P U Z Z E L  J A N U A R I :  
A L  W A T  L E E F T  Z A L  Z I J N  H E L I G E  N A A M  P R I J Z E N ,  
V O O R  A L T O O S  E N  I M M E R

Puzzelhoek


