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VANUIT HET BESTUUR
Hij kent onze levensweg die we gaan en dat
ontdek je als je Psalm 139 leest. Hij kent
onze sterke, maar ook onze zwakke
punten, en onze weg gaat niet altijd over
rozen. 

Het jaar 2024 ligt nu voor ons en we
beseffen dat wat er in de wereld gebeurt
ons niet altijd vrolijk maakt. Je wordt vaak
geraakt door de gebrokenheid en al het
geweld en verdriet wat mensen elkaar
aandoen. Maar in dat alles mogen we
vertrouwen op Hem die ons ten diepste
kent. We mogen elkaar steunen en
bemoedigen op de weg die we gaan. We
mogen een licht zijn voor de mensen die
dagelijks op ons pad komen. Jezus zei:’’ Ik
ben als een licht in de wereld gekomen
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in
de duisternis blijve” (Joh 12:46).
Als bestuur van Christengemeente de
Schakel wensen wij u allen veel heil en
Gods zegen voor 2024!

Symen van der Meulen

Het jaar 2023 ligt achter ons. 
Het is inmiddels geschiedenis en het boek
is gesloten. We weten en herinneren ons
wat er is gebeurd in dat jaar, de mooie en
minder mooie momenten. Over het boek
gesproken: “de Bijbel” is ook geschiedenis,
maar het meest gelezen boek op aarde.
Een open boek waarin God Zijn zegen
belooft aan hen die de weg met hem gaan.
Hij beloofde het ook aan zijn volk toen dat
het land Kanaän  in ging, maar wel met de
boodschap: blijf op Mij vertrouwen en
houd je aan Mijn regels. We komen dit
meer tegen in de Bijbel, die ons oproept
om op Hem te vertrouwen. Dat is heel
kostbaar en dan mogen we Zijn zegen
ervaren.



Onderstaande mensen kunnen wel een
steuntje in de rug gebruiken:

Christel en Ivo Grotenhuis
De situatie van Christel is erg zorgelijk. 19-1
gaat Christel naar hospice Warnsveld. Graag
gebed
Fam. Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR
Ruurlo

Bert de Gunst
Bert mocht 14 januari zijn 91ste verjaardag
vieren.    
Huize Sonnevanck, Bleekstraat 5, 7255 XZ
Hengelo

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente,
lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie
met eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de
riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen
alleen wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De
redactie behoudt het recht om ingezonden stukken
eventueel in te korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

E E N  K L E I N G E B A A R  I S  O M Z I E N
N A A R  E L K A A R .  

Lief en Leed
28-01-2024 Jelle Borger
11-02-2024 Henri van Dijk
17-02-2024 Themamiddag ‘bidden’’ door
                      Jelle Borger

B I J E E N K O M S T E N
J A N U A R I / F E B R U A R I

Agenda 



G E T U I G E N I S  
Laat je hart spreken

https://www.youtube.com/watch?v=fhf3XCRqtws

Wat staat ons in het nieuwe jaar 
Aan lief en leed te wachten?

We weten ’t niet. We mogen Hem
Die spoedig komt, verwachten.
Al is het donker om ons heen

En dreigen er gevaren,
Eén is er Die ons altijd trouw

In liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar
Aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag

Ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds

Met liefd’ en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart

Voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard’
De toekomst zal onthullen.

We weten wél dat U aan ons
Volkomen zult vervullen

Wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
Opdat wij in dit nieuwe jaar
  Alléén op U vertrouwen.   

                                         

N I E U W J A A R S G E D I C H T

Gelezen...

G. Fidder

Erwin Heinen 

https://www.youtube.com/watch?v=fhf3XCRqtws


Elk voorjaar organiseert HVC de
potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. Voor elke
twee zakken potgrond die verkocht worden,
kan HVC een Bijbel geven aan vervolgde
christenen of christenen die zelf geen Bijbel
kunnen betalen. Via lokale contactpersonen
in landen als Afghanistan, China, India en Irak
worden deze bijbels verspreid. 
Zie ook:
https://www.stichtinghvc.nl/project/plant-
een-bijbel/ 

Net als vorig jaar, zijn wij ook dit jaar
verkoop- en afhaalpunt voor deze mooie
actie. Een zak potgrond kost € 5,95. Wilt u
geen potgrond, maar wel meedoen aan deze
actie, dan kan dat voor € 6 per Bijbel. 

Mocht u niet de dienst aanwezig zijn, dan
kunt mij bellen of whats appen via: 06
57971161 of mailen
naar:h.menkveld@kpnmail.nl

Hermen Menkveld

Actie ‘Plant een Bijbel’
van Hulp Vervolgde
Christenen (HVC)
O P  Z O N D A G  2 8  J A N U A R I  M A G
I K  N E T  A L S  V O R I G  J A A R  D E
A C T I E  ‘ P L A N T  E E N  B I J B E L ’  V A N
H V C  O N D E R  U W  A A N D A C H T
B R E N G E N .

Zie ik leg in Sion een steen ten grondslag,
een beproefde steen, een kostbare
hoeksteen van een vaste grondslag, hij die
gelooft haast niet. Jesaja 28:16

Wie geloofd heeft geduld: Want geloven is
vertrouwen. Je hoeft niet zenuwachtig te
worden, niet te jakkeren, maar je mag
vertrouwen dat het goed komt. 
Want je geloof is gebouwd een vaste
grondslag. Jesaja heeft het over een stevige
fundering, een hoeksteen, die in Sion gelegd
zal worden.
Deze hoeksteen is de Messias, de basis
waarop we ons leven bouwen. Is jouw leven
gebouwd op de fragiele basis van je eigen
succes of je eigen dromen? Of staat het op
een vaste fundering?
Deze uitdrukking wordt tegenwoordig
overigens meer gebruikt om vertraging of
nalatigheid goed te praten.

Gerlien Kaemingk

Z O  Z E G T  D E  H E R E :

Bijbels spreekwoord

https://www.stichtinghvc.nl/project/plant-een-bijbel/
https://www.stichtinghvc.nl/project/plant-een-bijbel/


Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

A N T W O O R D  P U Z Z E L  D E C E M B E R :  
H O O R  D E  E N G E L E N  Z I N G E N  D E  E E R  V A N  D E  N I E U W G E B O R E N  H E E R

Puzzelhoek


