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Op 22 november heeft de kiezer zijn stem uitgebracht. Het politieke landschap
ziet er onverwachts heel anders uit. Nou, onverwachts. Er was al langere tijd
onvrede over het gevoerde beleid door het kabinet. Oog hebben voor een ieder in
de samenleving ontbrak. Affaires volgden elkaar op. Zo groeide een minderheid
die zich in de steek gelaten voelde en daardoor steeds nadrukkelijker zijn stem
heeft laten horen. Zeker op 22 november. Langzaam ontstond er een
onderstroom. Daar heeft men de ogen gesloten voor gehouden. Onderstromen
zijn gevaarlijk en kan men niet negeren. Hoogleraar Jan Rotmans verwees in een
opiniestuk van nov. jl. naar het begin van de 20ste eeuw. Toen speelde dit ook.
Er heerste toen onder de werkende bevolking grote armoede. En nu anno 2023!
Hoe staat het er nu voor?                                                                                         
Ook in de kerkgeschiedenis kwamen onderstromen voor. Ook nu nog.
Wereldwijd maar ook in Nederland. Ook daar is onvrede. Mensen keren de kerk
de rug toe of haken, al of niet protesterend,  af. Kerken worden massaal gesloten.
Ook zijn er mensen die toch geraakt blijven of juist geraakt worden door Gods
liefde. Die niet opgeven en willen getuigen van Gods woord. Zo ontstaan er in
deze “onderstroom” nieuwe gemeenten die de Bijbel als Gods onfeilbaar woord
omarmen en dit willen uitdragen. Door in vrijmoedigheid uiting te geven aan o.a.
het eerste en tweede gebod. Dat kan op vele aardse manieren onder leiding van
onze Schepper.
In de druk bezochte bijeenkomst van zondag 26 november ’23 hebben wij
afscheid genomen van een 4 tal (bestuurs)leden en een organist. Zij hebben allen
bijgedragen dat Christengemeente “de Schakel”  van betekenis is en wij danken
deze werkers in de wijngaard voor hun inzet en vertrouwen. De plaatsvervangers
wensen wij Gods liefde toe en dat hun werk gezegend mag zijn. 
Kerst is aanstaande. De Hemel gaat open. Jezus Christus komt op aarde en wil
wonen in álle harten. Onderstromen gaan verdwijnen. Onvrede maakt plaats
voor vrede. Halleluja. Dat geeft ons allen hoop.  Gezegende kerstdagen!

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 14 januari voorganger Rogier van
Splunter
- 28 januari Jelle Borger

13 januari Nieuwjaars ontmoeting

 

door Jan Dijkman    

Vanuit het bestuur en organisatie 



VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE

DE GEBOORTE VAN JEZUS

(Lucas 2:1-21)
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de
stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria,
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er
een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde
zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak
ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in
de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft."

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Betlehem gaan om
met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg, en
troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat
kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde
al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij
besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn
moeder was ontvangen.

Hebben en zijn  
Op school stonden ze op het bord geschreven.

Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,

De ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.

Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,

Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik



Duizend sterren vallen naar beneden
De hemel fonkelt in de nacht
Kijk omhoog en zie de sterren
Het licht van God krijgt alle macht

De Zoon van God kwam naar beneden
Als een klein en kwetsbaar kind
Om ons duister te verlichten
Zodat jij de weg naar vrede vindt

De Zoon van God zal nog eens komen
Verdriet en pijn is dan voorgoed voorbij
Het hemels licht zal dan voor altijd schijnen
Tot aan die dag zal Hij er zijn

Ronald Koops (uit het Kleine Winterinspiratieboek)

KERST

          BIJBELS SPREEKWOORD 

DE HAND AAN DE PLOEG SLAAN

Lukas 9: 61, 62
Jezus zei: Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het
Koninkrijk Gods.

Wat vraagt Jezus van ons? Totale toewijding en geen halfhartige! Wij kunnen geen keuze maken uit Jezus ideeën en
die dan selectief volgen. Wij moeten samen met de kroon ook het kruis aanvaarden en met de genade ook het oordeel.
We moeten de kosten berekenen en bereid zijn alles achter te laten wat ons zekerheid geeft. We moeten aan het werk!
Met ons oog gericht op Jezus! Het heeft geen zin om maar achterom te blijven kijken of aan het verleden te blijven
denken.  Het gaat om de toekomst. 
En bij het ploegen moet je rechte voren trekken…

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 



LAAT JE  HART SPREKEN

ENGELS:
Mary, did you know that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy
Has come to make you new?
This child that you delivered, will soon deliver you
Mary, did you know that your baby boy
Will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy
Will calm the storm with his hand?
Did you know that your baby boy
Has walked where angels trod?
When you kiss your little baby
You kiss the face of God
Mary, did you know?
Mary, did you know?
Mary, did you know? Did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
The blind will see, the deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak
The praises of the Lamb
Mary, did you know that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy
Would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy
Is heaven's perfect Lamb?
That sleeping child you're holding is the great, I Am
Mary, did you know? (Mary, did you know?)
Mary, did you know? (Mary, did you know?)
Mary, did you know? Oh

https://www.youtube.com/watch?v=nwRo-rhqqws

NEDERLANDS: 
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou
maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.
 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou
bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.
Kon je het al zien?

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag
beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal
winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van
God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.

https://www.youtube.com/watch?v=trW_lD9sBt0

https://www.youtube.com/watch?v=nwRo-rhqqws
https://www.youtube.com/watch?v=trW_lD9sBt0


Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen alleen
wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te
korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Onderstaande mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken:

Christel en Ivo Grotenhuis
Er wordt gezocht naar een verpleeghuis voor Christel, omdat ze zich steeds slechter kan redden in huis. Ze heeft
steeds meer hulp nodig met de dagelijkse dingen. De tumoren staan stil en staan onder controle maar door alle
behandelingen, de neuropathie en de gevoelloosheid in de benen is Christel steeds minder zelfredzaam. Graag jullie
gebed gevraagd voor een plek in het verpleeghuis in Ruurlo, zodat de kinderen ook zelfstandig naar hun moeder
kunnen.
Fam. Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo
 
Rutger Dijkstra
Het streefbedrag van € 40.000 euro voor de behandeling van Rutger Dijkstra in Australië is bereikt.
Er is geschreven: ‘’Voorwaar zeg ik u: voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt
gij dat Mij gedaan”.
Alle, broeders en zusters, maar zeer zeker óók anderen, IEDER die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen om
onze Rutger te helpen om voor herstel van zijn ernstige ziekte naar Australië te gaan:
De Here zegene u én uw gaven!
Roelof en Antoinette Dijkstra

LIEF & LEED



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

PUZZELHOEK

HET ANTWOORD OP DE PUZZEL VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF IS :  
OPDAT ZIJ  ZIENDE ZIEN EN NIET BEMERKEN EN HORENDE HOREN EN NIET VERSTAAN.  MARCUS 4:12


