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Het is inmiddels november, een bijzondere maand. Een maand waarin we
terugkijken en ook vooruit. In het begin van de maand was het dankdag voor
gewas en arbeid. We zijn dankbaar voor hetgeen ons óók dit jaar weer
gegeven werd wat betreft de oogst van het gewas maar ook het werk dat we
mochten doen. We mogen daar dankbaar op terugkijken. Deze maand staan
we ook weer voor de adventstijd, op weg naar Kerst, de viering van de
geboorte van Jezus. De laatste zondag daarvóór staan we stil bij degenen  die
ons ontvallen zijn dit afgelopen jaar. Daar kun je met stil verdriet en
weemoed op terugkijken, maar ook dankbaar zijn  dat we onze geliefden in
ons leven hebben mogen meemaken. We beseffen dat voorspoed en
tegenspoed op ieders levenspad aanwezig is en als alles meezit mag je daar
geweldig dankbaar voor zijn. Als je getroffen wordt door gemis, ziekte,
tegenslag en zorgen in je leven dan kan dankbaarheid best wat op de
achtergrond komen te staan. Dat is begrijpelijk, maar God heeft ons geen
kalme levensreis beloofd, maar wél een behouden aankomst!

Vanuit dat geloof mogen we leven en daar mogen we dankbaar voor zijn in
voor- en tegenspoed. Dat houdt niet in dat het verdriet en het gemis er dan
niet meer is, maar het maakt het wel mogelijk om er gemakkelijker doorheen
te komen.  “Een vast burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen”. Lied
425 in het liedboek begint met: “vervuld van uw zegen gaan wij onze
wegen”. Dat wensen wij u allen toe in de komende tijd van overdenken!

“DANKBAAR”

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 26 november Cees Franje
- 10 december  Rogier van Splunter

 

door Symen van der Meulen   

Vanuit het bestuur en organisatie 



DE GELIJKENIS VAN DE VERLOREN ZOON

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=K_OPGNK5C-C

Klik op onderstaande link om de gelijkenis van de verloren zoon te bekijken: 

LAAT JE  HART SPREKEN

 INGEZONDEN DOOR GERRY GROOT ROESSINK

(tekst Christina van den Berg, vrijwilligster bij daklozeninloop)

Zien is kijken
Met andere ogen

Zien is meer,
Het is met de ander bewogen

Bewogen is wat telt,
In woord en daad verteld

Meeleven in momenten van gebrokenheid
En danken in dankbaarheid.
Bewust tijd nemen in de tijd.

Zien leert Jezus ons.
Uitnodigend in liefde.
Voor ieder persoonlijk

Met eigen levensverhaal.
Afkomst en taal,

Hij nodigt hen allemaal

Zien is kijken
En naleven wat Jezus deed

Verder dan gewoon.
Liefde voert dan de boventoon.

https://www.youtube.com/watch?v=K_opGNK5c-c


Me-CVS
ME-CVS  zondag  26 november collecte bestemd voor de crowdfunding
Op zondag 11 juni 2023 hebben wij aandacht gevraagd voor de ziekte ME-CVS, het chronisch
vermoeidheidsyndroom. Lees voor nadere informatie het juni nummer van de nieuwsbrief er nog eens op na. Stichting
Christengemeente de Schakel heeft toen geld gedoneerd voor onderzoek. 

Rutger Dijkstra, de zoon van Antoinette en Roelof Dijkstra, komt nu in aanmerking voor een behandeling  in
Australië.

Onder de hartenkreet “HELP RUTGER ME TE OVERWINNEN IN AUSTRALIË” is een crowdfunding gestart
om voor Rutger een behandeling mogelijk te maken dat gepland staat voor augustus 2024. Het is bekend dat de kosten
voor deze behandeling niet vergoed worden (of zelf gefinancierd moet worden). Voor Rutger is een bedrag begroot
van € 40.000. Hierin zitten de kosten van vervoer heen en terug, behandelingskosten en verblijfskosten gedurende 8
weken in Australië, paspoorten en crowdfundingskosten.                                                                                                                 
Het bestuur van Christengemeente de Schakel wil van harte bijdragen om de reis en behandeling voor Rutger
medemogelijk te maken en doet ook een beroep op u. Vandaar alvast de aankondiging van de aanbevolen collecte
op zondag 26 november 2023.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op 26 nov. en u wilt Rutger toch graag steunen dan kunt u een bedrag overmaken
naar NL87 RABO 0322 1400 48 t.n.v. Stichting Christengemeente de Schakel met vermelding: bestemd voor Rutger.

LAAT JE  HART SPREKEN

LAAT JE  HART SPREKEN

Iedereen is van harte welkom bij deze
informatieve dag. 

Het is een ontmoeting met broeders en
zusters en een mooie samenzang onder

leiding van Erwin en Elmer. 

 INGEZONDEN DOOR ANNELIES HEINEN



          BIJBELS SPREEKWOORD 

Zij is in de zevende hemel
In de Bijbel komen geen zeven hemelen voor, maar volgens de oude Joodse voorstelling is er een bepaalde rangorde
te onderscheiden. Vandaar ook de uitdrukking die hieronder wordt aangehaald. De derde hemel betekende voor het
aangezicht van God. Bij ons is de zevende hemel de opperste verrukking, het toppunt van geluk. Zonder enige
godsdienstige betekenis.

Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden (....) dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde
hemel. II Korinte 12:2

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen alleen
wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te
korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Onderstaande mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken:

Christel en Ivo Grotenhuis
Christel vindt het ontzettend fijn om af en toe een kaartje te krijgen vanuit de gemeente. Hier heeft ze erg veel aan
en ze wil ook de mensen hiervoor bedanken. Aanstaande woensdag heeft Christel weer een scan, we hopen en
bidden dat de kanker nog steeds stil staat, daarvoor ook gebed gevraagd. Verder gaat het thuis erg moeizaam, maar
we houden vol en putten kracht uit onze Heer. Groetjes Ivo en Christel 
Fam. Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo
 

LIEF & LEED



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

PUZZELHOEK

HET ANTWOORD OP DE PUZZEL VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF IS :  
“EN DE HERE ZEIDE TOT MOZES SCHRIJF  DIT  TER GEDACHTENIS IN EEN BOEK” (EX 17:8-16)


