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Eind september kreeg ik van iemand  een foto toegestuurd met daarop twee
prachtige regenbogen die reikten van aarde tot aarde en het middelste deel
was verlicht. Diezelfde avond werd een vergelijkbare foto ook gedeeld in het  
20.00 uur journaal. Zelf ben ik vaak al verwonderd bij het zien van
regenbogen maar nu nog meer omdat de bogen van aarde tot aarde reikten en
het middelste deel zo helder was. De regenboog en alles wat daarin was, was
nadrukkelijk aanwezig. Net of God duidelijk wilde laten zien dat Hij er is en
hoe Hij zich ontfermt over ons. De betekenis van dit Verbond is te lezen in
Genesis 9.

Kunnen wij de geschiedenis zoals beschreven in Gen. 9 ook projecteren op
de wereld van vandaag? Ik denk het wel. De chaos in deze wereld,
ongelijkheid, afgunst, bedrog, egoïsme, oorlogen, ziekte, etc. Het wordt ons
vaak te veel. De wereld is verdorven. Het lijkt of bidden niet meer helpt. Er
zijn mensen die het einde der tijden verwachten, of er op hopen,  nu de
wereld zo zucht. Toch ontfermt God zich over Zijn Schepping en Zijn
plannen falen niet. Hij geeft ons hoop, steeds maar weer. Daar is dit
geweldige Verbond  voor dat zich dagelijks aan de aarde manifesteert met
prachtige regenbogen. Ons er dagelijks aan herinnert dat Hij met ons is en
toekomst geeft.  

Ik realiseer mij dat dat niet altijd gemakkelijk is om te blijven hopen. Zeker
als je Gods plannen niet kunt volgen. Waar is je houvast dan! Het leven is
soms een worsteling, een zware beproeving.  Zomaar kreeg ik die foto met de
prachtige regenbogen per email aangereikt. Deze opzienbarende foto  deed
wat met me. Temeer omdat de afzender en zijn vrouw meer dan een zware
beproeving moeten doorstaan. Een worsteling die niet te doorgronden is voor
ons.  Dan deze foto delen dat is, voor mij althans, getuigen van Geloof en
Hoop. Laten wij vooral bidden voor elkaar dat God met ons is en ons
toekomst geeft.

“OPZIENBAREND”

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 22 oktober Rogier van Splunter
- 12 november  Henri van Dijk

 

door Jan Dijkman   

Vanuit het bestuur en organisatie 



In de eerste week van oktober was het Loofhuttenfeest. Aan de meesten van ons is dat feest ongemerkt voorbijgegaan,
maar als je in Israël was geweest, zou je het zeker gemerkt hebben. Zoals je bij ons in de weken voor kerst overal
mensen met kerstbomen ziet lopen, zo zie je in Israël in de week van Loofhutten mensen met ‘Loelavs’ lopen; en
overal, op pleinen, in tuinen, op platte daken, op balkons, zie je hutjes, gammele bouwsels waarbinnen het heel
gezellig is gemaakt. 

Loofhutten of Soekot is het grootste feest van de zeven feesten, ook In Jezus’ tijd. Wat valt er veel over dit Bijbelse
feest te vertellen, zowel vanuit het OT als uit het NT. En wat jammer dat het zo onbekend is. Het is een oogstfeest, de
fruitoogst aan het eind van het seizoen, en ziet daardoor ook op de geestelijke oogst in de eindtijd. Het is ook een
feestelijke herinnering aan Gods bescherming tijdens de woestijnreis toen het volk in hutten woonde; ook nu
verwijzen die gammele hutten naar de onzekerheid van het menselijk bestaan en wekt het feest het verlangen naar ‘de
stad die fundamenten heeft’, naar het komend Godsrijk. 

Er valt ook veel te vertellen omdat Loofhutten het zevende feest is en daarmee het laatste van de serie hoogtijdagen.
Dat getal zeven valt op. Het valt in de zevende maand (Tisjri), net als Jom Teroea en Jom Kipoer, en het duurt zeven
dagen. Bovendien worden er gedurende die dagen maar liefst 70 stieren geofferd, en 14 (7x 2) volwassen rammen en
7 eenjarige rammen. (zie Num. 29:21-39). Van die 70 stieren wordt gezegd dat getal slaat op de zeventig volken,
zeventig als getal der volheid, dus voor alle volken. In het komend Godsrijk zullen ook alle volken verplicht het
Loofhuttenfeest in Jeruzalem moeten komen vieren. (Zach. 14) 

Israël viert dit feest uitbundig in de versierde loofhutten, met gasten en maaltijden; volgens de voorschriften moet men
zich die zeven dagen lang verheugen. Mogelijk is het zwaaien met de loelav daar een bewijs van. Zo’n loelav is een
bundel van verschillende takken om daarmee te zwaaien in de vier windrichtingen als uiting van vreugde, met name in
de synagoge, tijdens het reciteren van het ‘Hallel” (Psalm 113-118).  De samenstelling van die bundel is afgeleid uit
de voorschriften in Lev. 23: ze moesten takken plukken: een van een palm, twee van een beekwilg en drie van een
mirte, en daarbij een grote vrucht doen (een ‘etrog’ – een soort grote citroen); samen weer zeven! Daar hoort een
uitleg bij: de ene tak heeft smaak, de andere geur, en de derde mist beide, maar de etrog heeft ze allebei. De geur
betreft het kennen van Gods Woord, de smaak het doen van Gods wil. Herkent u de soorten mensen? Maar God roept
hen alle.

HEB JE WEL GEHOORD VAN DE ZEVENDE ZEVEN?

INGEZONDEN DOOR BRAM VAN DEN BERG 

Dat getal zeven komt ook voor in een groter verband van de
hoogtijdagen. Elk zevende jaar begint na het loofhuttenfeest een
sabbatsjaar en moeten alle slaven worden vrijgelaten. Er is zelfs
een zevende zeven: als er zeven van die sabbatsjaren voorbij zijn,
volgt een jubeljaar, het vijftigste jaar. Dan krijgt ieder zijn
persoonlijk grondbezit weer terug, als men het om wat voor reden
dan ook heeft moeten verkopen. Je zou het Nieuwtestamentisch het
‘Herstel aller dingen’ kunnen noemen, de komst van het koninkrijk
van God, dat we verwachten en waar we naar uitzien. De link met
Pinksteren, na zeven sabbatten na Pesach kun je niet missen.
Wanneer zal ‘de zevende zeven’ voltooid zijn? Daar kunnen we
ons zeker op verheugen.

Kent u het oude kinderliedje ‘Zeg ken jij de zeven, de zeven …’?
Als ik er nu aan denk, moet ik ook denken aan ‘de zevende zeven’,
aan het sabbat- en het jubeljaar, aan de zevende bazuin, aan Zijn
komst. Daar word je van tevoren al blij van. Verplicht blij zijn en
vreugde bedrijven is minder vreemd dan het lijkt. Zegt Paulus niet
hetzelfde in Fil. 4:4  "Verblijdt u in de Here te allen tijde!
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!" (Filippenzen 4:4). Dus niet
alleen de zeven dagen van het Loofhuttenfeest.

Loelav



LAAT JE  HART SPREKEN



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=N4T4RLEWD9M

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit Hij roept allen

die ‘t heden kent, de toekomst overziet
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen

en ‘t werk der eeuwen dat zijn geest
omspant volvoert zijn hand

De Heer regeert zijn koninkrijk staat vast
zijn heerschappij omvat de loop der tijden 
een sterke hand, die nooit heeft misgestast 

blijft met het heilig zwaard des Geestes
strijden en d’adem zijner lippen overmant 

de tegenstand

De Heil’ge Geest die haar toekomst spelt
doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen

weten
Hij die haar leidt en in de waarheid stelt 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten

Hij trekt met heel zijn kerk an land tot land
als Gods gezant

LAAT JE  HART SPREKEN

'god is getrouw '  

https://www.youtube.com/watch?v=N4T4rleWD9M


          BIJBELS SPREEKWOORD 

Met twee maten meten
Ongelijke behandeling. Dat is de inhoud van deze uitdrukking.
Je legt niet dezelfde normen aan maar hanteert verschillende normen voor
verschillende mensen, en dat is onrechtvaardig. 
Daarom staat er in de Spreuken die veelzeggende term: dat is de Here een gruwel.
Hij vindt het gruwelijk, afschuwelijk! Knoeien met maten en gewichten is: knoeien met het recht, knoeien met
mensen.
 
Tweëerlei gewicht, tweëerlei maat, beide zijn de Here een gruwel.
Spreuken 20: 10  Deut. 25:14

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen alleen
wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te
korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Onderstaande mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken:

Christel en Ivo Grotenhuis
Christel houdt erg veel vocht vast in de benen, waardoor deze dagelijks gezwachteld moeten worden en afgelopen
weekend heeft Christel er ook nog wondroos bij gekregen op beide benen, hier heeft ze nu antibiotica voor
Ondertussen gaat ook de immuuntherapie door. Verder gaat het erg moeizaam met de oncologische wonden, welke
er steeds bijkomen en verzorgd moeten worden. Ook gaat het lopen steeds slechter. 
Fam. Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo
 
Diny Bolink
Diny Bolink Hackforterhof, de Delle 75, 7251 AJ Vorden
 

LIEF & LEED



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

PUZZELHOEK

HET ANTWOORD OP DE PUZZEL VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF IS :  
“WANT ZOALS HET WAS IN DE DAGEN VAN NOACH,  ZO ZAL DE KOMST VAN JEZUS ZIJN’


