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Het is al inmiddels september, de vakanties zijn achter de rug en de scholen
zijn allemaal weer begonnen aan een nieuw schooljaar. Oók op kerkelijk
gebied staan we weer voor een nieuwe start na een paar rustige maanden in
de zomer, alhoewel de twee kerkdiensten per maand gewoon door gingen. In
het komende seizoen hopen we weer bemoedigingsmiddagen te organiseren
en de bijbelgroepen gaan ook weer starten. Als bestuur proberen we daar
goede handen en voeten aan te geven en óók daarin hebben we elkaar nodig,
zeker in deze tijd. Het is ook nu belangrijk dat we de zegeningen en het
goede blijven zien. We beseffen best dat er in de wereld waarin wij leven
veel onrust, onvrede en onzekerheid is. Tóch willen we allemaal het beste
voor elkaar, maar in de praktijk is het vaak zo dat je elkaar gemakkelijk kwijt
kunt raken in harde discussies en meningen. 
                                                                                      
Wat ook in het dagelijks leven opvalt is dat mensen zoekende zijn naar
houvast en rust en bemoediging (een goed opbouwend gesprek met elkaar).
We hopen als bestuur dat we als gemeente van de Heer daar aandacht aan
kunnen geven, in de gemeente én daar buiten. We moeten daarbij waken voor
harde discussies en meningen, want dat doet de verbondenheid geen goed.
Laten we een lichtend licht en zoutend zout zijn in de wereld waarin we
leven en daar hebben we Gods Geest voor nodig. De Here Jezus zei het zelf:
‘’Ik zend jullie de Geest” (Joh 14:26-27) ‘’De Trooster, de heilige Geest die
zal u alles leren en te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u,
mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u” Dat we
vanuit die vrede en leiding een warme gemeente mogen zijn waar mensen
troost en bemoediging ervaren op hun levensweg.

“VERBONDENHEID”

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 24 september Reynoud Deen, viering
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- 8 oktober  Henri van Dijk

 

door Symen van der Meulen  

Vanuit het bestuur en organisatie 



 B IJBELSE FEESTEN   

Twee jaar geleden heb ik op een ontmoetingsmiddag in de Wildenborchse Kapel een inleiding gehouden over het
Loofhuttenfeest. Nu kreeg ik de vraag van de redactie om weer eens wat stukjes te schrijven voor de nieuwsbrief. De
suggestie om wat meer te vertellen over de bijbelse feesten viel goed. Omdat het op 16 sep. In Israël Rosh Hasjana,

nieuwjaarsdag was, leek me een goed idee daar iets meer over te vertellen 
        

 

Een van de minst bekende bijbelse feesten is ‘de dag van het geklank’. Dat feest valt op de eerste dag van de zevende
maand, de maand Tisjri volgens de Israëlische kalender. Op onze kalender was dat dit jaar op 16 september. Die

zevende maand is so wie so als zevende maand een bijzondere maand, een soort sabbatsmaand. Er vallen drie feesten
in, op de eerste dag dus ‘de gedachtenis van het geklank’, ook bekend als Jom Theroeah. Die dag is dus de zevende

nieuwe maansdag van het jaar. Op de tiende van die maand is het de Verzoendag, ook bekend als Jom Kipoer, en van
de 15e tot de 22e dag viert men het Loofhuttenfeest of Sukkoth. Daarom heet de zevende maand ook wel de

feestmaand. Heel anders dus dan ‘onze‘ feestmaand december met Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. 
     Die drie feesten noemt men samen de najaarsfeesten. Je hebt ook de feesten in het voorjaar, dat zijn er vier: Pesach,
het feest van de ongezuurde broden, het feest van de Eersteling en het Wekenfeest (Shavouot of Pinksteren). Die vier

hoogtijden hebben betrekking op de eerste komst van de Heer Jezus. De drie najaarsfeesten zien profetisch op het
herstel van Israël en de wederkomst van de Heer Jezus. 

      Die drie feesten worden in de kerk niet gevierd en zijn relatief onbekend. De vraag of dat nu komt doordat de kerk
de band met Israël en met het O.T. in zekere zin heeft losgelaten, de kerk is immers het volk van het Nieuwe Verbond
of doordat er geen theologische eenstemmigheid is over de wederkomst en de eindtijd (denk aan 1000-jarig rijk en de

ideeën over de opname), laat ik graag rusten. Nu wil ik even de aandacht vestigen op dat eerste najaarsfeest, Jom
Theroeah, de dag van het geklank, de dag waarop de sjofar geblazen wordt. 

       Dat woord ‘theroeah’ wordt in diverse teksten nogal verschillende vertaald: het is soms krijgsgeschreeuw, maar
ook gejuich, en soms zijn het jubelklanken. Het is het wat rauwe geluid van de sjofar, dat ontstaat bij het blazen op
een ramshoorn. Dat geluid klonk bij de wetgeving op de Sinaï en bij de inname van Jericho. Misschien is de beste

vertaling wel: alarm. Die sjofar werd gebruik om het volk bijeen te roepen, voor de strijd maar ook voor een
rechtszetting. 

       In elk geval moesten de Israëlieten op de eerste van de zevende maand een heilige sabbat vieren, de sjofars laten
schallen en de Heer offergaven aanbieden (Lev. 23:23 en Num.29:1-6. ). Numeri noemt het een jubeldag, Leviticus
een gedenkdag, (hsv) of ‘een gedachtenis des geklanks” (sv), een gedachtenis met bazuingeschal (Naardense). Niet
duidelijk is wat ze moesten gedenken. Als het de wetgeving is, betekent het ook zoveel als je klaarmaken voor de
beoordeling door De Heer, of je je naam wel of niet in het boek des levens mag staan. In de joodse traditie is dat

inderdaad een belangrijk aspect. Die dag vormt het begin van de tien dagen voor Jom Kipoer, ‘de tien
ontzagwekkende dagen’ voorafgaand aan Grote Verzoendag. Die tien dagen zijn er om schoon schip te maken ten

opzichte van je medemensen, of fouten  goed te maken of uit te praten. Als je dat niet doet, heeft de verzoening die de
Heer aanbiedt op Jom Kipoer geen effect. Daarin herkennen we avondmaalpraktijk van ons. En daarmee werd het

blazen op de sjofar een oproep tot bekering, een waarschuwing voor het naderend oordeel, voor de Dag des Heren. 
      Doordat de datum 1 Tisjri samenvalt met het begin van het agrarisch jaar kreeg het feest daardoor nog meer

inhoud: Het is nieuwjaarsdag: Rosh Hasjana, het begin van de grote oogst, de laatste inzameling, en daarin kun je
zeker een geestelijke inhoud zien. Als dan de naam ‘Bazuinendag’ voor Jom Teroeah wordt gebruikt, denken veel

gelovigen aan de laatste Bazuin uit Openbaring die Jezus’ wederkomst aankondigt en ook het laatste oordeel. 
   Er zitten dus heel veel aspecten aan Jom Teroeah en ik hoop dat steeds meer kerken daar oog (en oor) voor krijgen. 

'Juichen, jubelen, roepen en schreeuwen of blazen'  

INGEZONDEN DOOR BRAM VAN DEN BERG 



LAAT JE  HART SPREKEN

INGEZONDEN DOOR D.C.  DE JONG 

'Wat de toekomst brengen moge '  

Wij denken terug aan het jaar 0.
In het boek Genesis wordt ons het scheppingsverhaal vertelt. En eindigt in vers 31 met de woorden:
En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Nu slaan wij tijden en eeuwen over met haar historie, haar wel en wee en gaan naar de actualiteit van vandaag.

Wij schrijven het jaar 2023.  En wat zien wij?
Oorlog in Oekraïne, geweld o.a. in Jemen, Niger en Soedan.
Dreigende hongersnood. Onderdrukkingen, moderne slavernij.
Wij horen van bosbranden, van aardbevingen, van smelten van het ijs, het smelten van de permafrost. Over het algemeen
is het klimaat op drift.
Ook mensen zijn op drift, politieke verschuivingen in Europa, in de wereld.
De wereld kreunt en zucht, waar vinden wij rust, waar vrede?

En God zag alles…………………..

En wat zien wij? Jezus zegt ons dat wij van oorlogen, geruchten van oorlogen zullen horen, dat volk tegen volk zal
opstaan, hongersnood, aardbevingen. 
Maar zegt Jezus ook: wees niet verontrust, want dit alles moet gebeuren………….

Horen wij Gods voetstappen in de huidige geschiedenis?

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor een en komt voorgoed.

Wat de toekomst brenge moge............



          BIJBELS SPREEKWOORD 

VURIGE KOLEN OP JE HOOFD

"Als uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten, als hij dorst heeft, geef hem water te drinken, want dan hoopt gij
vurige kolen op zijn hoofd.  Spreuken 25:21   Romeinen 12:20

JEen vijand verwacht dat je hem kwalijk behandelt, maar als je in plaats daarvan hem, juist goed behandelt, hem
helpt, dan luidt de uitsrukking: je hoopt vurige kolen op zijn hoofd.
Het beeld is niet helemaal duidelijk maar de betekenis wel: kwaad met goed vergelden. het is opmerkelijk dat oude en
nieuwe testament letterlijk dezelfde tekst hebben.

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen alleen
wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te
korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Onderstaande mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken:

Christel en Ivo Grotenhuis
Christel is momenteel aan het herstellen van een val. Ze is gevallen door onbalans, alles gaat steeds moeizamer. Ze
heeft op dit moment geen chemo meer en ook geen bestralingen. Hier heeft ze behoorlijke wonden van gekregen.
Deze wonden gaan nu de betere kant op maar zijn nog niet volledig hersteld. 
Fam. Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo
 
Diny Bolink
Diny Bolink Hackforterhof, de Delle 75, 7251 AJ Vorden

Bert de Gunst
Bert de Gunst Huize Sonnevanck, Bleekstraat 5, 7255 XZ Hengelo (Gld.) 

LIEF & LEED



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

PUZZELHOEK

HET ANTWOORD OP DE PUZZEL VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF IS :  
HOOR,  HERE,  HOE IK LUIDE ROEP,  WEES MIJ  GENADIG EN ANTWOORD MIJ


