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Misschien herinnert u zich vroeger nog die ene oom of opa die zo’n leuke
verdwijntruc kon, met een muntje, kaart of wat dan ook. Kinderen zijn er dol op.
Met grote ogen van verwondering zien ze de munt opeens in die volwassen hand
verschijnen. Huh, komt die uit m’n oor?! 

Natuurlijk gaat het hier om een truc en ‘weten we als volwassenen wel beter’, maar
deze eigenschap, het geloven als een kind, is iets waar ik de afgelopen tijd op
verschillende manieren bij bepaald ben. 

Onze laatste vergadering als organisatie van De Schakel opende Symen met de
Bijbeltekst waar Jezus zei ‘Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk
van God gelooft, er nooit kan komen’ (Marcus 10:13-16). Ook tijdens onze
bijbelstudiegroep waar we het boek ‘Genadeloos Goed’ van Arie de Rover
behandelen, ging een stuk over de naïeve goedgelovigheid die kinderen hebben naar
hun ouders maar juist dit kinderlijk vertrouwen was voor Jezus reden om zo’n klein
mensje in het midden als voorbeeld neer te zetten voor volwassen mannen die een
theologische discussie voerden (Mattheüs 18:1-6). 

“ALS EEN KIND”

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 9 juli Herm Jansen
- 23 juli Gijs Pols

In juli komt er geen nieuwsbrief uit
i.v.m. vakantie.

door Jonathan voor de Poorte  
Vanuit het bestuur en organisatie 

Dit heeft mij bezig gehouden de laatste tijd. Hoe kinderen zijn, wat wij als volwassenen van ze verwachten en ze proberen
bepaalde kanten op te sturen terwijl Jezus juist aangeeft dat wij van hen kunnen leren.

De onbevangenheid, verbondenheid, tolerantie en goedgelovigheid van een kind lijken vaak verloren te zijn gegaan. In Nederland
wordt veel geïnvesteerd in onze ‘kenniseconomie’ en zijn we vaak trots op hoeveel we wel niet weten. Het lijkt vanzelfsprekend
dat we kunnen lezen, en als christenen hebben we een overvloed aan christelijke lectuur en studiemateriaal tot onze beschikking
en het lijkt af en toe bijna een voorwaarde te zijn om maar veel te lezen om te kunnen geloven. Maar dit is iets van de laatste
honderd jaar, terwijl de meeste generaties in de geschiedenis van de mensheid hier geen toegang toe hadden. Kennis is nog steeds
beperkt beschikbaar in grote delen van de wereld, maar desondanks is het altijd al mogelijk geweest om God te leren kennen en
een relatie met Hem op te bouwen.

Als Jezus ons vraagt om als kinderen te zijn is het wellicht juist dat geloven als een kind, zonder voorwaarden en zonder
theoretische kennis iets om te koesteren, om als voorbeeld te stellen. Laten we het kind in onszelf weer terughalen, de
onbevangenheid, oprechtheid en afhankelijkheid zodat we weer echt zijn en puur. Om iets minder snel te twijfelen en iets
eerder te geloven. Afhankelijk zijn van Hem en simpelweg doen wat Hij van ons vraagt. Door Jezus zijn wij kinderen van
God. Wat een zegen dat wij daarom mogen leven als kinderen in relatie met onze hemelse Vader. 



Alleen het woord
Alleen het Woord en je droogt op.
Alleen de Geest en je brandt op.

Maar Woord en Geest samen
En je groeit op!




 GELEZEN. . .    

LAAT JE  HART SPREKEN

INGEZONDEN DOOR WILLY VELTKAMP 

'ME-CVS'  

Op zondag 11 juni hebben wij aandacht gevraagd voor de ziekte ME-CVS, het chronisch vermoeidheidsyndroom. 
Wereldwijd zijn er 20-30 miljoen mensen die deze ziekte hebben, waarvan 25% volledig bedlegerig zijn, en de
verwachting is dat dit aantal zal groeien door het Post-Covid en Post-Vaccinatiesyndroom.

ME is een slopende ziekte, het ontwricht het hele leven van de patiënt en zijn/haar omgeving en tot op heden is er nog
geen behandeling mogelijk.

Het is een allesomvattende verlammende ziekte, patiënten zijn volledig uitgeput, hebben hoofdpijnen,
darmproblemen, zijn vaak misselijk, kunnen niet lang zitten, het lichaam laat het op alle fronten afweten.
Voor Rutger, zoon van Antoinette en Roelof Dijkstra, betekent deze ziekte 24 uur per dag op bed liggen, niet meer
kunnen werken, niet meer lezen, niet meer kunnen douchen, niet zelfstandig naar de wc kunnen, geen gesprek kunnen
voeren met zijn lieve vrouw Ilse, niet even gezellig samen iets drinken, geen tv kijken, niet meer op vakantie, geen
ontspanning meer en een kinderwens die niet in vervulling kan gaan.

Het gevolg daarvan is dat het menswaardig leven van mensen, die ME-CVS in ernstige vorm hebben, is beëindigd,
het leven staat stil en dat velen hierdoor euthanasie aanvragen.

De Nederlandse overheid heeft eindelijk na vele jaren 28,5 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek, maar dat is
niet genoeg voor wat nodig is voor meer onderzoek.

Daarom is voormalig topsporter hockey, Martijn Havenga, een crowdfunding gestart en fietst hij 25 juni La
Marmotte, een fietstocht van 180 km en 5500 hoogtemeters, het geld wat hij hiermee krijgt, gaat naar de OMF, de
Open Medicine Foundation van Ron Davis en zijn team voor meer biomedisch onderzoek.

De familie Dijkstra is ontzettend blij en dankbaar voor de giften die voor de Crowdfunding zijn gedoneerd. 
Ook veel ME-patiënten waren onder de indruk, dat doet veel met patiënten, er wordt aan hen gedacht. Het werd op de
besloten Facebookgroep gedeeld.



LAAT JE  HART SPREKEN (VERVOLG)

OP DIE  DAG

https://www.youtube.com/watch?v=gOL301uju-c

INFORMATIE

Gebruik van de kapel 'de Wildenborch'  
Al bijna zes jaar worden er samenkomsten gehouden door Christengemeente “de Schakel” in kapel de Wildenborch. Het
voelt als een vertrouwde plaats. Vandaar dat het bestuur het volgende met jullie wil delen. 

De kapel “de Wildenborch” is ook door de weeks te huur voor feestjes maar ook voor begrafenissen. Wilt u gebruik
maken van de kapel dan dient dit afgestemd te worden met de beheerder van de kapel de heer Hans Ezerman 
 hans.ezerman@gmail.com  of  0612155474. 

Voor een begrafenis dient de begrafenisondernemer contact op te nemen met Hans Ezerman om een en ander af te
stemmen. Het bestuur of organisatie van “de Schakel” heeft hier geen bemoeienis mee.

Voor mensen die lid zijn van Christengemeente “de Schakel” wordt aan een protocol gewerkt hoe als naasten met elkaar
om te kunnen gaan in geval van overlijden.  Wij hopen dit protocol in concept te kunnen presenteren op de
gemeentevergadering van medio september 2023
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          BIJBELS SPREEKWOORD 

Een wolf in schaapskleren  

Wacht u voor de valse profeten die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven.
Mattheus 7:15

Wie zich vriendelijk voordoet maar ondertussen gemene bedoelingen heeft, dat is een wolf in schaapskleren. Hij doet
zich niet voor zoals hij in werkelijkheid is. Het is dus een bedrieger, een huichelaar, een insluiper, een spion, een
verrader, een gevaarlijk iemand die je uit de weg moet gaan. Je ziet nog weleens een bordje: Wacht u voor de hond.
Kijk uit! Wacht u voor de wolf in schaapskleren!

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen alleen
wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te
korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Christel en Ivo Grotenhuis
De tumoren staan momenteel stil. Christel heeft even pauze van de chemo en krijgt nu alleen immuuntherapie. We
willen iedereen bedanken voor gebed en voelen ons erg gesteund door de gemeente. 
(Fam Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo)
 
Diny Bolink
Diny Bolink verblijft nog steeds voor haar revalidatie op afdeling Hoornwerk, kamer 19, Coehoornsingel 3, 7201
AA Zutphen.

LIEF & LEED



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

PUZZELHOEK

HET ANTWOORD OP DE REBUS VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF WAS:  
IK  BEN HET LICHT DER WERELD;  WIE MIJ  VOLGT,  ZAL NIMMER IN DE
DUISTERNIS  WANDELEN,  MAAR HIJ  ZAL HET LICHT DES LEVENDS HEBBEN.   


