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Wij moeten nogal wat doen om ons te beschermen daar waar dat nodig is. Een
paraplu bij regen, een helm op voor bescherming tegen vallende objecten of
beschermende kleding dragen in bepaalde situaties.  Maar ook: hoe ben ik
verzekerd? Of moet ik mij wel verzekeren?  Daarin moeten belangrijke keuzes
worden gemaakt. Soms kun je daar best hulp bij gebruiken. Iedereen probeert het
voor zichzelf zo goed  mogelijk te “regelen”. Een wirwar van regels maakt het
vaak onoverzichtelijk en het kan het gevoel geven van machteloosheid of van ben
ik nou zo dom. In deze tijd, waarin de mens doet voorkomen dat alles maakbaar
en onder controle is.  Er zijn heel veel kerstbomen opgetuigd met allerlei
voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je ziet door de bomen het bos niet meer
en vaak val je buiten de boot als het erop aan komt en moet je maar zien. Ook in
Nederland. Voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld veel verzekeringspolissen, die
bijna alles dekken totdat je de kleine lettertjes leest en ziet wat er allemaal
uitgesloten is. Hmmm!  Wat heb ik aan al die papieren? Eigenlijk niets maar
soms kunnen we ook niet zonder. Ik kan met deze klaagzang nog wel even
doorgaan en ik weet ook zeker dat menig lezer dezelfde ervaring heeft. Dat kan
ons somber stemmen. 

Gelukkig kan geloof ons humeur beïnvloeden. De Bijbel is een heldere richtlijn
voor iedereen zónder kleine lettertjes en uitsluitingen. Hoe wij zelf in het leven
staan bepaalt hoe wij dit lezen of ervaren. Goede vrijdag en Pasen ligt nog maar
enkele weken achter ons en wij hebben opnieuw mogen ervaren dat God ons
genadig is.  Dat de toekomst voor een ieder van ons open ligt, maar dan wel met
Hem. De keuze is aan ons. Als wij God toelaten in ons leven dán gaat Hij met
ons mee. Hij beschermt ons overal en altijd.  Leven uit Zijn genade zonder
uitsluitingen, dát is een geweldige eeuwige polis. Amen.

'EEWIGE POLIS '

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 28 mei Pinksteren met Wim van den
Bos
- 11 juni Hans Frinsel

door Jan Dijkman  
Vanuit het bestuur en organisatie 



Hemelvaart
En een wolk nam Hem weg.

Uw taak hier op aarde was volbracht,
en U werd door de Vader opgewacht.

Wat een blijdschap, wat een feest,
groter is er vast nooit geweest.

In gedachten zie ik U in Uw Vaders armen,
om U te troosten, en te verwarmen.

De engelen zingen U allen toe.
Ze dansen en juichen, en worden niet moe.

Velen vallen voor Uw voeten neer,
en tonen hun liefde, keer op keer.

Alle liefde, op aarde te kort gekomen,
komt U nu van alle kanten toe stromen.

Wat heerlijk, dat voor U de strijd is gestreden,
zo dat U de hemel weer mocht betreden.

De zware last der zonden, die U moest dragen,
daar danken wij U voor, nog alle dagen.




 GELEZEN. . .    

LAAT JE  HART SPREKEN

INGEZONDEN DOOR W.  VAN POELGEEST TEN BROEK 

 INGEZONDEN DOOR HENK GROOT ROESSINK 

'Heer we kijken omhoog'  

Heer, we kijken omhoog en denken aan U.                                                                                              
U was hier bij ons en waar bent U nu?                                                                                                     

U lijkt soms zo ver te zijn.
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.                                                                                          
U heerst overal, bij dag en bij nacht;                                                                                                        

van nu tot in eeuwigheid.
Jezus, hoog op de troon:                                                                                                                            
U leeft, U straalt als de zon.                                                                                                                      
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.                                                                                             

U laat ons nooit alleen.
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.                                                                                           
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.                                                                                                

Geen mens hoeft alleen te zijn!  
                                                                                                                                                                   
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.                                                                                             
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.                                                                                               

U zult altijd bij ons zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5Id8

https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5Id8


LIEF & LEED

LAAT JE  HART SPREKEN (VERVOLG)

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen alleen
wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te
korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Christel en Ivo Grotenhuis
De neuropathie is iets afgenomen, waardoor Christel de afgelopen 3 weken weer met de chemokuren kon starten.
Aankomende week heeft ze een rustweek. De week erna weer een nieuwe CT-scan, altijd weer spannend. Graag
gebed voor een goede uitslag hiervan. 
Onze jongste heeft veel moeite op school. Komende week gaan we kijken naar een meer praktische opleiding.
Graag gebed dat we hierin samen met school  de juiste keuze mogen maken voor hem.
(Fam Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo)

Carolien Karmiggelt
Carolien Karmiggelt is vorige week geopereerd en weer thuis. Ze is dankbaar dat de operatie goed verlopen is. 
(Burg. Galleestraat 83, 7251 EA Vorden) 

Diny Bolink
Diny Bolink heeft haar heup gebroken, is inmiddels geopereerd en verblijft voor haar revalidatie op afdeling
Hoornwerk, kamer 19, Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen.

Jasmijn Dijkman
Jasmijn Dijkman is al maanden thuis met long covid. Haar herstel gaat heel erg langzaam.  
(P/A Burg.Galleestraat 56, 7251 EC Vorden)

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

INGEZONDEN DOOR CAROLIEN KARMIGGELT 

ABBA VADER 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTRqgjtHni4

https://www.youtube.com/watch?v=ZTRqgjtHni4


          BIJBELS SPREEKWOORD 

Gods water over gods akker laten stromen 

Gij bezoekt het land en verleent het overvloed, Gij maakt het zeer rijk. De beek Gods is vol water, Gij bereidt het
koren, ja zo bereidt Gij alles.
Psalm 65: 10

Maak je geen zorgen, laat de boel maar op zijn beloop, wat kan jou het schelen, maak je niet druk, laat Gods water
maar over Gods akker lopen. Deze uitdrukking drukt dus gemakzucht uit, maar kan ook een zeker fatalisme inhouden;
je doet er toch niks tegen. Het gevolg is dat je niets doet, of tot niets komt. Ten onrechte. Het gaat om de juiste
activiteit: Góds water over Gods akker laten lopen. Dat wil zeggen: Zijn Woord spreken. Niet over de Bijbel
(theologiseren) maar vanuit de Bijbel. Wat “staat er geschreven”? Dan worden we bepaald bij de onvergankelijke
heerlijkheid van GOD. 

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

ANIMATIE:  HEMELVAART & PINKSTEREN

https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8

https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8


Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com
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PUZZELHOEK
HET ANTWOORD OP DE WOORDZOEKER VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF WAS:  
MIJ  IS  GEGEVEN ALLE MACHT IN DE HEMEL EN OP DE AARDE (MATTH 28:18)

HET ANTWOORD OP DE REBUS:  


