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Het is inmiddels al weer april en je hoort om je heen vaak: ‘wat gaat de tijd toch
snel’! Vroeger hoorde je vaak: ‘hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd lijkt te
gaan’. Inmiddels hoor je het steeds meer van jonge mensen. Heeft het iets te
maken met alles wat je hoort en ziet en alles wat er op je afkomt? We leven
inderdaad in een tijd dat er veel op ons afkomt, dingen die geregeld moeten
worden en soms zijn er situaties waar je machteloos tegenover staat en waar je
tóch mee verder moet. Het zal er zeker mee te maken hebben. 

Bij dit alles mogen we toch dankbaar zijn met het feit van hetgeen we deze
maand mochten gedenken, wat er gebeurd is op Goede Vrijdag en de opstanding
van de Here Jezus met Pasen. Een gebeuren waarin Gods liefde voor de mens en
de wereld tot uitdrukking komt. Want Gods zoon is niet gekomen om de wereld
te veroordelen, maar om de wereld te behouden. En een ieder die in Jezus
Christus gelooft mag weten dat hij behouden is. Dat is een boodschap die je met
je verstand niet kunt bevatten, maar we mogen het door Gods geest toch ervaren.
De belofte van de Here Jezus: ’Ik laat je niet alleen, ik zend je de Heilige Geest.
Ik hoop dat we de tijd en de rust mogen vinden om dat te ervaren.
                                   
Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont
’t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden
Naar Zijn vreêverbond getoond.
De ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten  
(Psalm 25 vers 7)
 
Wij wensen u alle goeds toe in de komende tijd.

BEHOUDEN

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 23 april Jelle Borger uit Vriezenveen
- 14 mei Henri van Dijk uit Ede

door Symen van der Meulen 
Vanuit het bestuur en organisatie 



WAAROM IK NIET KAN GELOVEN ZONDER KERK
‘’Uit de praktijk blijkt dat geloven zonder kerkelijke structuur op zich prima kan’’, stelt Mariecke van den Berg (Nederlands
Dagblad 6 januari) Ik kom de gedachte vaker tegen; je hebt de kerk niet nodig om te geloven. Maar ik waag dat te
betwijfelen. Zelf kan ik in ieder geval niet geloven zonder kerk. 
Ik zie de kerk namelijk niet als een ‘school voor gelovigen’’. Een school moet je na verloop van tijd verlaten; je hebt genoeg
geleerd om echt aan de slag te kunnen. Waarschijnlijk doe je daarna nog wel eens een cursus, maar ook die rond je af en de
opbrengst neem je mee naar je werk. Maar de kerk is niet allereerst een plek om geloofsinhoud op te halen, om dat geloof
vervolgens in het gewone leven in de praktijk te brengen. Geloofsinhoud kan ik ook wel op andere plekken halen- daar heb
ik de kerk nog niet voor nodig. Toch kan ik niet geloven zonder kerk. Want de kerk is een gemeenschap, is een familie, juist
daar wordt geloven praktijk. Het is de plek waar ik mag oefenen met dat eenvoudige, maar o zo moeilijke gebod: ‘’Heb
elkaar lief’’. Waar dat gebeurt wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Zonder kerk zou mijn geloof zich versmallen tot iets
tussen mij en God. Iets wat mijn individualistische ikje overigens heel prettig zou vinden. Maar in de kerk leer ik, met vallen
en opstaan, niet alleen iets te halen, maar mijzelf te geven. Daarom kan ik niet geloven zonder kerk.

 GELEZEN. . .    

LAAT JE  HART SPREKEN

De Hemeltelefoon
Ik weet niet of het je bekend is, dat er ’n telefoon bestaat,
die draadloos vanaf deze aarde, rechtstreeks ten hemel gaat.
Want, ga je op de knieën, dan gaat in de hemel de bel
En kun je rustig spreken, God hoort je stem dan wel.

Je zult het snel bemerken, de lijn is altijd vrij.
‘U bent verkeerd verbonden’ is er in ’t huis van God niet bij!
Misschien is door jouw ongeloof, de verbinding stuk gegaan.
Je hebt dit hemeltoestel verwaarloosd laten staan.

Je hart is het toestel, en je kunt zonder voorbereiding
Op elk tijdstip van de dag en nacht, gebruik maken van de leiding
God wil graag naar je horen, en zegt nooit: ’Maak het kort!’
Hij blijft wel aan het toestel, totdat je je hart hebt uitgestort.

Als Vader met zijn kind spreekt, luistert Hij met open oor.
God wil voor ’t kind het allerbeste, daar is Hij de Hemelse Vader voor.
Controleer maar eens je toestel en maak het storingsvrij
Je Vader in de Hemel is dan ontzettend blij!

INGEZONDEN DOOR DINY LANGENBACH 

INGEZONDEN DOOR WILLEMIEN VERKERK

DE HEMELTELEFOON



LIEF & LEED

https://www.youtube.com/watch?v=GolJyq9SzvE

 INGEZONDEN DOOR GERRY GROOT ROESSINK 

LAAT JE  HART SPREKEN (VERVOLG)

'Ik heb u nodig'  

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:

zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

 
O mijn Heer, ik heb U nodig;

elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ’k heb U nodig.
 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.

Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij. 

 
Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.

Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig 
 

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen alleen
wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te
korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Christel en Ivo Grotenhuis
Afgelopen weken heeft Christel alleen imuuntherapie gekregen vanwege neuropathie in haar vingers. Het is nu even
afwachten hoe het verder gaat en of Christel nog chemokuren mag krijgen in verband met de neuropathie. Hier
horen zij over een week meer over. Zij vragen gebed voor genezing van de neuropathie en de kanker. 
(Fam Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo)

Carolien Karmiggelt
Carolien heeft te horen gekregen dat er een tumor in de dikke darm zit. Op 8 mei zal ze hieraan geopereerd worden.
(Burg. Galleestraat 83, 7251 EA Vorden) 

https://www.youtube.com/watch?v=GolJyq9SzvE


Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com
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PUZZELHOEK
HET ANTWOORD OP DE WOORDZOEKER VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF WAS:  
DE RECHTVAARDIGEN ZULLEN HEENGAAN NAAR HET EEUWIGE LEVEN.

          BIJBELS SPREEKWOORD 

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.   
Het is zaliger te geven……dan te ontvangen. Deze woorden staan letterlijk zo in de Handelingen van de apostelen,
en we kunnen ze letterlijk opvatten. Geven wil hier zeggen: iets wegschenken waar je niets voor terug wilt hebben.
Dat geeft grote voldoening, dat is het zalige ervan. Het is een hart gesteldheid van de mens. Het is natuurlijk ook zo
dat je er toe in staat bent, omdat je ( meer dan) voldoende zelf hebt. Maar ook mensen die weinig hebben, kunnen met
een groot hart geven.

 
Handelingen 20:35

 
 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 


