
NIEUWSBRIEF
J A A R G A N G  3  |  N U M M E R 3

M A A R T  2 0 2 3

Het voorjaar kondigt zich aan. Om ons heen zien wij op steeds meer plaatsen
nieuw leven ontstaan. Lammetjes die geboren worden, prachtige
voorjaarsbloemen die vol overtuiging hun eigen kleuren (identiteit) laten zien.
Knoppen aan de bomen etc. Gods machtige hand stuurt alles en laat de natuur
ontwaken op Zijn manier. Op biddag staan wij een moment stil bij de genade van
God en bidden dat Hij wasdom wil geven en dat onze arbeid gezegend mag
worden. Wij verwachten het van God en geven daar meteen iets van onze
afhankelijkheid bloot.  Maar door de Bijbel heen lezen wij op veel plaatsen dat
God ook iets van ons verwacht (zie o.a. de 10 geboden). Dat is vaak moeilijk. De
dagelijkse beslommeringen en zorgen vervagen dikwijls het Eeuwige licht van
Hem, waar wij het van moeten verwachten, en nemen ons zomaar mee in
somberheid, negativiteit en of egoïsme en zelfzucht.

Zoals wij het waarnemen staan het klimaat en de natuur onder druk, Dat houdt
ook mij o.a. bezig. Hoe houden wij het water beter vast om onze gewassen te
kunnen laten groeien en natuur te behouden nu de zomers warmer worden? Veel
inspanningen worden gedaan vanuit een bepaalde zienswijze. Afgelopen week las
ik opnieuw een artikel om meer gewassen te gaan verbouwen die beter tegen de
droogte kunnen. Deze gewassen zijn er al een eeuwigheid, maar door het
marktmechanisme dat wij al vele 10 tallen jaren hanteren zijn deze gewassen
afgedankt en in de vergetelheid geraakt. Wij hadden ze niet nodig en dachten en
denken nog steeds dat alles maakbaar is zodat het past in ons verdienmodel.
Gelukkig is er een groeiende onderstroom van mensen en instellingen die
geloven in teelten van andere gewassen die droogteresistent zijn om zo de
problemen van verdroging het hoofd te bieden. Het dus over een andere boeg
gooien. Waar kennen wij dit van! ( Lucas 5:3 /Joh 21:3) Het gaat dus niet vanzelf
maar God leert ons elke dag weer, door alles wat om ons heen is, op Hem te
vertrouwen. Hij reikt ons meerdere voorbeelden aan in de Bijbel. Oók de mensen
in de onderstroom, oók Christenen en nóg veel meer zijn vol verwachting.
Biddag, bidden, onze identiteit bekend maken. Ons klein maken, de handen
vouwen en bidden dat wij het alléén van Hem verwachten. Dat Hij de kracht
geeft die nodig is voor ál het leven.

IDENTITEIT

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 26 maart Henri van Dijk
- 9 april Pasen m.m.v “In Christ alone  
     en Erwin Heinen
- 23 april Jelle Borger

- 1 april themamiddag 'omzien naar 
     elkaar'

door Jan Dijkman 
Vanuit het bestuur en organisatie 



De eersteling en HaBikorim 
'Wees gegroet, gij eersteling der dagen' is een van de bekendste paasgezangen, In de Wildenborchkapel zullen we het lied
waarschijnlijk ook wel zingen. Wie die Eersteling is, weet u, en waarom Hij de Eersteling genoemd wordt, ook. Zo noemt
Paulus Hem in de eerste Korinthe brief, als hij in hoofdstuk 15 over de opstanding schrijft. Die Eersteling heeft dus alles met
Pasen te maken, maar niet met Pesach. Pesach is vervuld op Golgotha, en die gebeurtenis herdenken we op Goede Vrijdag.
Dan zien we Jezus als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.

En toch is er wel degelijk een verband. Aansluitend op Pesach was het Bijbelse voorschrift een week lang het feest van de
ongezuurde broden te vieren.  Die week is,  samen met Pesach, Pasen gaan heten. In die week heeft de HERE een speciale
dag aangewezen, de dag na de sabbath. 0p de dag moest de eerstelingsgarf van de gerst oogst naar de tempel worden
gebracht en daar als hefoffer aan de HERE worden aangeboden. (zie Lev. 23:9-15). Dus in de Paasweek, op zondag! Is dit
niet een wonderbaarlijke heenwijzing naar de opstanding van Jezus als de Eersteling! Die is immers ook op de dag na van de
zeven Bijbelse feesten Yom HaBikkurim, de dag van de eerstelingen. Dat is verwarrend. 0ok het wekenfeest, Sjavoeot, 50
dagen later, ons Pinksterfeest, wordt in de kerk het feest der eerstelingen genoemd.
            
Een eersteling is de eerste van een reeks, de eerste van een heel grote groep. In Bijbelse zin is dat in dit verband de grote
groep van mensen die Jezus zal gaan volgen, de grote oogst. Die oogst begon inderdaad 50 dagen later op het Pinksterfeest.
En daar mogen wij uit genade deel van uitmaken. Die oogst gaat nog steeds door.
0ver die groep had Paulus het niet toen hij Jezus de Eersteling noemde. Jezus was de eerste die opstond. Daarna zal de groep
volgen waar Paulus aan denkt: de mensen die Christus toebehoren en die uit de dood zullen opstaan bij Jezus’ wederkomst.
Het zal duidelijk zijn dat die twee groepen op de dag dat Jezus terugkeert, dezelfde zijn. Als het goed is, hoort u bij beide
groepen. Je kunt niet bij een van die groepen horen. Dan kijkt u ook uit naar die bijzondere dag waarop de bazuin zal klinken
en we de HERE tegemoet zullen gaan. 

 PASEN   

LAAT JE  HART SPREKEN
Beste allemaal,

Een aantal weken geleden mocht ik jullie wat vertellen over de actie "plant een Bijbel" van de stichting HVC (Hulp
Vervolgde Christenen). Meer dan 140 vrijwilligers en een klein coördinerend team vormen samen HVC. Voor vervolgde
christenen wil HVC een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus, willen ze dicht bij hen zijn en met hun
hulp een verschil maken in hun situatie. 
HVC werkt in 15 landen voornamelijk in Azië en het Midden-Oosten.

Elk voorjaar organiseert HVC de potgrondactie "plant een Bijbel". In februari worden dan in samenwerking met de
vrijwilligers zo veel mogelijk zakken potgrond verkocht.
Voor elke 2 zakken potgrond die verkocht worden, kan HVC een Bijbel geven aan vervolgde christenen of christenen die
zelf geen Bijbel kunnen betalen. Onvermoeibaar zetten HVC's lokale contactpersonen in landen als Afghanistan, China,
India en Irak zich in om Gods levens veranderende Woord te verspreiden. Waar nodig smokkelen ze met gevaar voor eigen
leven de Bijbels het land in.

De zakken potgrond die verkocht zijn, worden via de 150 afhaalpunten in Nederland verspreid. Mede dankzij uw hulp
hebben we vanuit het afhaalpunt in Vorden 240 zakken potgrond verkocht, en daarnaast nog 30 Bijbels middels donaties
van 6 euro. Dat brengt het totaal op 150 Bijbels. Landelijk zijn er meer dan 10.000 zakken potgrond verkocht wat goed is
voor 5000 Bijbels. Samen met de losse Bijbel verkoop is HVC in staat gesteld om 6179 Bijbels te verspreiden onder de
mensen die bidden om een Bijbel. 

We kijken met dankbaarheid terug op een mooie gezegende actie. Mede namens de ontvangers en HVC hartelijk dank voor
uw bijdrage.

INGEZONDEN DOOR HERMEN MENKVELD 

 INGEZONDEN DOOR BRAM V.D BERG 



LIEF & LEED

 https://www.youtube.com/watch?v=Xoa-Mf5Iw6E

 INGEZONDEN DOOR GERRY GROOT ROESSINK 

LAAT JE  HART SPREKEN (VERVOLG)

'Hoop in leven en in dood '

Wie troost in leven en in dood?
Christus zelf! Christus zelf!
Wat geeft ons zekerheid en hoop?
Wij zijn nu Zijn eigendom.

Wie houdt ons leven in Zijn hand?
Wat is ooit sterker dan Zijn plan?
Wie houdt ons vast – tot aan het eind?
Zijn liefde houdt ons overeind.

Oh zing hallelujah!
Eén Hoop leeft voor eeuwig.
Oh zing hallelujah!
Jezus Christus, wordt verhoogd.
Hoop in leven en in dood!

Welk woord kalmeert de bangste ziel?
God is goed! God is goed!
Waarin kan ik Gods goedheid zien?
Bovenal in Jezus’ bloed.

Wie staat er boven storm en angst,
leert ons geloven, desondanks?
Wie stuurt de stroming die ons stuwt
naar vaste wal, naar Jezus toe?

Oh zing hallelujah!
Eén Hoop leeft voor eeuwig.
Oh zing hallelujah!
Jezus Christus, wordt verhoogd.

Hoop in leven en in dood!
Wat zingen wij tegen de dood?
Christus leeft! Christus leeft!
Waarmee wordt ons geloof beloond?

Eeuwig leven, dichtbij Hem.
Hij wekt ons op, als Hij verschijnt,
zonde en dood zijn dan voorbij;
Een feest vol vreugde, zonder eind:

Bij Christus zijn, in eeuwigheid!
Oh zing hallelujah!
Eén Hoop leeft voor eeuwig.
Oh zing hallelujah!

Jezus Christus, wordt verhoogd.
Hoop in leven en in dood! (2x)
Jezus Christus, wordt verhoogd.
Hoop in leven en in dood!

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen
alleen wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken
eventueel in te korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Christel en Ivo Grotenhuis
Aankomende vrijdag (25/3) is er weer een scan gepland. Daar is na een week de uitslag van bekend. Momenteel
is het stabiel. Christel is erg moe en veel misselijk.  Christel is heel erg dankbaar voor jullie betrokkenheid,
gebed en kaartjes. Dit doet haar zeker goed.
(Fam Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo)
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PUZZELHOEK
HET ANTWOORD OP DE WOORDZOEKER VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF WAS:  
ALLEEN BIJ  GOD VINDT MIJN ZIEL HAAR RUST,  VAN HEM KOMT MIJN REDDING

          BIJBELS SPREEKWOORD 

Ziende blind en horende doof.  
 

Ik spreek tot hen in gelijkenissen omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.
Matt 13:13 Romeinen 11:8

Wie zich voor alles afsluit, wie geen goede raad wil aannemen, wie eigenwijs is en daarin volhardt, van zo iemand
zegt men dat hij of zij ziende blind is en horende doof.  Ook op het gebied van de godsdienst komt dat veel voor, zoals

blijkt uit de woorden van Jezus over de onwetendheid en het onbegrip van mensen.
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