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Het is een mooie zonnige middag in februari dat ik dit voorwoord schrijf.
Als alles mooi en goed gaat in je leven dan mag je daar enorm gelukkig en
dankbaar voor zijn.

Maar we beseffen ook deze week weer dat de contrasten in het leven van
mensen in deze wereld ook enorm groot zijn. Een aardbeving in Turkije
en Syrië met al het leed, verwoesting, verdriet, gemis en machteloosheid.
Dan nog de onrust in de wereld met al het geweld. Wat doen de mensen
elkaar aan? Als je alles op je in laat werken dan raakt het je ten diepste.
Waar gaat het naar toe? We leven hier in Nederland en we hebben het hier
best goed. We leven op een heel mooi stukje aarde.
 
Alhoewel, ook hier kom je contrasten tegen waar bij sommige mensen de
problemen boven het hoofd groeien, waar zorgen zijn op welk vlak dan
ook. Wij geloven en mogen geloven in Iemand die de hoeksteen van ons
leven is, zeg maar het fundament. Dat is enorm troostvol en belangrijk
óók in deze tijd als er zoveel op je afkomt om staande te blijven. Als we
elkaar met al onze tekortkomingen tóch kunnen bijstaan in het leven dan
kan dat voor een ieder tot zegen zijn. Zoals je momenteel ook ziet met alle
hulp en medeleven die op gang komt. Jezus zei zelf: wat je aan je minste
broeder of zuster hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Leg de last van uw
zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart. 1 Petrus 5:7.

Vanuit deze bemoediging mogen we elkaar bijstaan óók in deze tijd. Ook
al begrijpen we heel veel dingen niet, maar wetende dat Hij met je mee zal
gaan tot het einde van de tijd. Vanuit die belofte wens ik u allen Gods
zegen toe.

OVER
CONTRASTEN
GESPROKEN

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 26 febr Rogier van Splunter
- 12 maart Gerrit Beking
- 26 maart Henri van Dijk
- 1 april themamiddag

door Symen van der Meulen 
Vanuit het bestuur en organisatie 



Wie is de echte held? Ik vraag me dat wel eens af. Als het gaat om heldendaden, ben ik maar een held op sokken. Zou ik een
kat uit de boom redden? Of als een brandweerman iemand uit een brandend huis kunnen redden? Of in de oorlog
verzetskrantjes hebben weggebracht of spoorlijnen opgeblazen?
Zoals gezegd: ik ben maar een held op sokken. Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar als het erop aankomt, zeg ik snel: Geef
mijn portie maar aan Fikkie! Ik zit prima op mijn bank en kijk wel even toe. Een ander kan het vast beter. Verre van een
heldendaad: mijn reactie heeft meer weg van die van een loser.
Ik heb ook geen held. Iemand tegen wie je opkijkt. Een Batman of Superman die kwaad weet te overwinnen door allerlei
spectaculaire acties. Ik geloof dat de volgende Persoon de beste held in ons leven kan zijn: de Man die geen held wilde zijn,
maar deed wat de Vader vroeg. De Sterke Held die alles omdraaide en in beweging zette. Hij kwam en zag en Hij overwon.
De uitnodiging is niet blijf lekker zitten. De uitnodiging is: doe mee. Kijk met de ogen van de Sterkte Held. Ogen vol liefde.
Om de ander te zien, te waarderen en te respecteren. Bij iedereen bij wie dat lukt, zeg ik: Held!. ‘’Een heldendaad!” Want 
 anders kijken is de keuze van een held.
PS. Ik doe echt wel m’n best, hoor, om de kat te redden, mocht dat nodig zijn. Alh0ewel ik hoop dat de kat op z’n pootjes
terecht komt voordat ik wat moet doen (ik ben niet zo’n kattenmens)

‘’DE UITNODIIGNG IS NIET: BLIJF LEKKER ZITTEN. 
DE UITNODIGING IS: DOE MEE. KIJK MET DE OGEN VAN DE STERKE HELD’’
Anneke Schaap (senior communicatie adviseur bij THDV)

HELD!

Gelezen ...

LAAT JE  HART SPREKEN

Wij komen bijeen uit naastenliefde
We verlaten de afzondering
En onafhankelijkheid

Wij komen bijeen ...... uit liefde
Omdat mijn broers en zussen
Mij net zo nodig hebben als ik hen

Wij komen bijeen....
Want als ik mijn licht brandend wil houden
Helpt het mij om me te scharen tussen
Andere lichten; op een plaats
Waar (het vuur al brandt)*

*Kan ook: waar het licht al aan is / waar het
vuur al is neergedaald
Overgenomen uit ‘’Elisabeth’’  

'Wij komen bijeen uit naastenliefde'

INGEZONDEN DOOR WILLEMIEN VERKERK 

 INGEZONDEN DOOR  WILLEMIEN VERKERK 



          BIJBELS SPREEKWOORD 
ER zit een addertje onder het gras  

De slang was het listigste van alle dieren des velds. Genesis 3:1
Adderengebroed, hoe kunt gij die slecht zijt, iets goeds zeggen? Matth 12:34 Matth 3:7

 
Je waarschuwt iemand dat er misschien een addertje onder het gras zit, 

als hij bijvoorbeeld een overeenkomst moet ondertekenen
die hij niet helemaal begrijpt, of als je vermoedt dat iemand kwalijke bedoelingen heeft.

Een slang kan nu eenmaal verradelijk en gevaarlijk zijn. Het symbool van het kwaad.

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen
alleen wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken
eventueel in te korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Kristel en Ivo Grotenhuis
De chemokuren van Christel slaan goed aan, alleen is Christel vaak moe en misselijk. Het lopen gaat
langzaamaan wat beter. Christel is heel erg dankbaar voor jullie betrokkenheid, gebed en kaartjes. Dit doet haar
zeker goed.
(Fam Grotenhuis, Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo)

 

LIEF & LEED

https://www.youtube.com/watch?v=Cq0Rnqi4CXo

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een God, er is een God
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart
Er is een God die hoort

Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord
Er is een God die hoort

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, heer van het al
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal
Heerser van 't gans heelal

 INGEZONDEN DOOR GERRY GROOT ROESSINK 

Want onze schepper, koning der aard
Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort

Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt 's Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort

Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is 't eeuwig licht.

LAAT JE  HART SPREKEN (VERVOLG)

'er is een god die hoort '

https://www.youtube.com/watch?v=Cq0Rnqi4CXo
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PUZZELHOEK
HET ANTWOORD OP DE WOORDZOEKER VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF WAS:  
DEZE IS  MIJN ZOON,  DE GELIEFDE,  IN WIE IK MIJN WELBEHAGEN HEB 

PSALM 62


